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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLİ$ 


E 


isci Bayrami Kutlu Olsun 


sokağa çıkma yasağının konulduğu bir kent haline 
getirilmesi... İzmir'de "Yaşasın SSCB" pankartlarıyla 
ihanet gösterilerinin yapılması... Bombalı afişler, 

bina ve kahve taramaları, cinayetler... İşçilerimiz ve 
bütün halk bu tabloyu ibretle seyrediyor. Ve 1 Mayıs 
1979 için mücadelenin, memleketi Sovyetler Birliği'nin 
yıkıcılığından, emperyalist kışkırtıcılardan temizlemek 
demek olduğu açık, seçik görülüyor... 


Bugün 1 Mayıs 1979. İşçi sınıfının uluslararası birlik, 
dayanışma ve mücadele günü. Bundan 93 yıl önce, 
Amerika'nın Şikago kentinde, 8 saatlik işgünü için verilen 
çetin mücadelede doğan bu bayram o gün bu gündür 
dünyanın her yanında, milyonların. milyarların 
katılmasıyla kutlandı. Türkiye işçileri de; yüreği bağımsız 
ve özgür bir Türkiye'nin, barış ve birlik dolu 1 Mayısların 
özlemiyle çarparak bayramını kutluyor. İstanbul'un 


DİSK Yürütme Görevlileri: 
“ "Sokağa çıkma yasağıyla İstanbul'un 
her yeri 1 Mayıs alanı haline getirildi” 


EĞ YON AĞ 


Waldheim'la görüşen Çin Dışişleri Bakanı 
Huang Hua: 


Vietnam 


© TİKP: 


m desteği ile e Yürüme a DOĞUDAN dk 
"Türkiye 1 Mayıs | i DISK yöneticilerinin | yapılıyor 
. i : | Kamboçya yı mii bırakılması Sıkıyönetimin | sin | 

1979 da dinçtir | h i ; 3 bırakacaklarını e Maine bizzat ANIR (Li 

„z haritadan silmeyi amaçlıyor. | meme hükümsürüyor ||, EE ez 


gençtir ve güçlüdür” 


©" Basta isci sınıfımız 


© Çin bir yıllık bir aradan sonra 
| Arnavutluğa büyükelçi atadı 


Yazısı 7. sayfada 


HABER MERKEZİ 
DİSK Yürütme Kurulu 
görevlileri imzasıyla bir 
açıklama yapan Tekstil 
Sendikası Genel Başkan 
Vekili Selahattin Uyar ve 
Gıda-İş Sendikası Genel 


Güneydoğu daki bir ile yeni atanan sıkıyönetim komutanı kendisini ziyarete gelen bir 
mahalli yöneticiye şunları söylüyordu: 

"Buraya 1965-68 yıllarında görülen komando olaylarını tekrar etmeye gelmedik. Buraya 
baskı için değil barış için geldik, Amacımız 


| 
| 
Aydoğan Büyüközden | 


Fehmi Güneş İzmir Vali- 
si, Emniyet Müdürü ve 
şube müdürleriyle Jandarma Kurmay Başkanı- 
nin da katıldığı yarım saatlik bir toplantıya katıldı. 

Toplantıdan çıkarken 


olmak üzere EAA E Türkiye'yi komsu ülkelerde rastlanılan kar- gazerecibin oana 
45 milyon halkımız asağı konmakla, artik gaşalıkların içine düşmesini önlemektir. de Feb 'da eğitilen e 
t PN İtanbul'un her yanının (Devamı sa,7, sü.6'da) bla. ea ; 
i u o. uns.. milli bağımsızlık, 1 Moya hn haline m mee e e em a va ha e e a e em mandaatin Bonnen 
f Tek ki krs getirildiğini söylediler N TT 
MAYIS emekçi nin aume birlik, özgürlük ve AS klamala rında a istanbul ve 
birlik ve dayanışma günüdür. Dünyanın DİSK Yöneticilerinin ve 
dört bir yanında emekçiler bu günde sınıf barış bayraklarını 1 Mayıs nedeniyle tutuk- ay A Antep’ te 4 kişi 
kardeşliğini dile getiren toplantılar düzenlerler, yükseltiyor” (Devamı Sa. 7 Sü. l'de) | unceli d er 
baskı sömürü ve zulüm altındaki emekçilerle öldürüldü 


dayanışma arzularını dile getirirler. 

Türkiye emekçileri de yıllardan beri bu günü 
hakim sınıfların her türlü saldırı ve baskısına 
göğüs gere gere kutlamaktadır. 59 yıldan beri 
ülkemizdeki işçi sınıfı devrimcileri, Bahar Bayramı türünden uydurmaları dinlememiş, Mayıs 
ta fabrikalarda tarlalarda, cezaevlerinde dayanışma toplantıları düzenlemişlerdir. 

Artık Türkiye'de 1 Mayıslar tüm emekçi halkımızın sahip çıktığı bir gün haline gelmiştir. 
1 Mayıs Bahar Bayramı olarak değil emekçi 
bayramı olarak kutlanıyor. 

İşçi sınıfının mücadele ederek kazandığı | 


ANKARA (ÖZEL) 

TİKP Merkez Komitesi yaymladığı bildiride 
dünya işçilerinin birlik ve 
mücadele günü olan 1 Mayıs'ı kutlayarak , "bütün 
bu ağır sorunlara rağmen 
Türkiye 1 Mayıs 1979" 
da dinçtir, gençtir ve 
güçlüdür. En başta işçi 
sınıfımız olmak üzere 45 
milyon halkımız, milli 
bağımsızlık, birlik, özgürlük ve barış bayraklarını 
yükseltmektedir. Kork- 


Yanda fotoğrafı görülen devrimci genç Tamer Saatçioğlu'nu öldüren, Nuh Semiz İstanbul Sıkıyönetim 
Mahkemesinde 25 yıl hapse mahkum oldu, 


TAMER SAATÇIOĞLU'NUN KATİLİ 


1 Mayıs öncesinde... 


Sahte solcular 
” Korku havası 
yaratalım” diye 
bildiri dağıttı 
İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'in sıkıyönetimin 
yasaklamasına rağmen 1 


Mayıs'ı kutlayacağını açıklamasından sonra çe- 


olaylarla 
sahte solun 
zorbalığı 


Tunceli halkı, 
Türkiye'nin dört bir vanındaki 
bilmem kaç grup 


HABER MERKEZİ 
Kartal Petrol-İş Sitesinde ülkücü olduğu 
söylenen Fikret Efe adındaki inşaat işçisi iki 
kişinin saldırısı sonucu 
öldürüldü. 

Olay yerinde yapılan 
aramada 3 adet dolu, üç 
adet boş mermi kovanı 
bulundu. 

Öldürülen işçinin daha önce de aynı kişiler 
tarafından ölümle tehdit 


Mayısların kutlanmasının karşısına bugün yeni sun iki süper devlet. ii dildiği ö ildi. Y; 

z y x E X şiili sahte sol gruplar pro- edildiği öğrenildi. Yapıdüşmanlar çıkmıştır. Üç yıldır bu güzel günü Korksun Sovyet yeni e ER tif ` ies. i lan soruşturma sonucu 

emekçilerimize zehir etmek için her türlü tertip çarları ve Beşinci Kolları. Komando Hu Semiz kaf mahi yetis GÜL arasındaki bu kan davasından E 
Korksun eli kanlı Türkeş Bunlardan "Devrimci bıktı usandı artık tına alındı. 


TETE RR SE GE Ep 


Fi 


faşistleri. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır" dedi. 
1 Mayıs 1979'un ihanete ve kışkırtmalara xarşı mücadele günü olarak. 
(Devamı Sa, 7 Sü. 8'de) 


25 yıl hapis cezasına çarptırıldı 


— Yazisi 7. sayfada — 


s 


Sa!" adlı grubun İstanbul'un değişik semtlerinde dağıttığı bildiride "Bir 
korku havası estirelim, 

(Devamı Sa, 7 Sü. 7'de) 


ye AYDINLIK 'ta 


Ma: nnn 


e b 


Nİ 


us dosyasını açıyoruz... 


ML el Ül e ES a a A 


Öte yandan Gedikpaşa'da Gıda Pazarında Çalışan Turgay Dumanlı adù bir kişi silahlı iki kişi 

(Devamı Sa, 7 Sü, 8'de) 


HR SE KE KR Zİ BD e GG ES 


304 idamistenen davanın ai 
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S emma 


y 


~ A. 
Aydınlık 
meclisi 


Ankara'dan yazan 
THKP-C sempatizanı 
C.K'ya cevap 


Siyasi alternatif 
yaratma meselesi 


Ankara'dan yazan THKP-C sempatizanı okuyucumuzun mektubunun bir kısmını 28 Nisan 1979 tarihli köşemizde cevaplamıştık. Bugün siyasi alternatif yaratma yolunda çalışma ve buna bağlı olarak getirdiği "öncü savaşçı parti" görüşlerini ele alacağız. 

Okuyucumuz,hakim sınıfların niteliği konusunda da farklı düşünmektedir. Türkiye'de oligarşik diktanın varolduğunu söylemektedir. 
Bu konuyu ilerde ele alacağız. 

Sayın okuyucumuz, özetle şöyle 
diyordunuz: "Bugün siyasi alternatif yaratma yolunda çalışmak gerekir. Bunun için de "öncü savaşçı 
parti" kurmak gerekir. (Mahir Çayan'ın en önemli tespiti). Ki bu da 
"halk savaşının' bir şartidir." 

Yine meseleyi halk savaşı, öncü 
savaşçı parti, silahlı propaganda vs. 
diyerek salt savaş açısından alıyorsunuz. Savaş, savaş ama ne için savaş? r 

Hedef nedir? Savaş mıdır, devrim midir? Devrim ise, devrimin niteliğřėnedir? Önce bunları belirlemek gerekir. 

Siyasi alternatif yaratmak, önce 

. bir proğramla berrak siyasetlerle, 
proletaryanın örgütüyle sağlanır. 
Halk neye bakarak bir hareketi siyasi alternatif olarak görür? Bir örgütün var mı? Bu örgüt neyi gerçekleştirecek, programın var mi? Hakim sınıf partilerinin siyasetine karşı 
ne gibi siyasetler getiriyorsunuz, 
berrak siyasetlerin var mı? 

Halk önce bunları soracaktır. 

f Siyasi alternatif’ yaratmanın baş 
şartı, işte böyle programı, temel si- 

- yasetleri olan ve her yeni durumda 

` hakim sınıfların siyasetlerine karşı 

, görüş belirten bir proletarya partisidir. Ancak böyle bir parti halkın önüne bir alternatif olarak çıkabilir 
ve seçeneğini yapmış kitleleri bağ». 
rında toplayabilir ve önderlik edebilir. 

s ‘Mahir Çayan'ın 'öncü, savaşçı 
parti si bir proletarya partisi değil, 
bir gerilla müfrezesidir. Birakalım 
proletarya partisini, bir parti değildir ilk başta. Çünkü tek ilkesi savaşmak olan bir parti düşünülemez. 
Bugün MHP'nin de bir pıvgramı, bir 
dizi siyasetleri vardır. Programı ve 
siyasetleri çizilmemiş, yani bir parti 
tarafından yönlendirilmeyen bir gerilla müfrezesi ise başıbozuk bir 
örgüttür. Tek ilkesi "savaşmak" 
olan bir gerilla müfreze. her dönem bir başka gücün e'irine girebilir. Örgütsel olarak bağımsız olsa 
da eylem bakımından « bjektif ola- 


rak bir partinin siyasstine hizmet 
edecektir. 

"Bu parti -savaşar parti- giderek 
halkın sempatisini F :zanacak, kur- 


A 


tuluşun silahlı devrimden geçtiğini 
anlayarak onu destekleyecek kitleler"'diyorsunuz. Geçen dokuz yıl 
Mahir Çayan'ın bu tespitinin de ne 
kadar yanlış olduğunu göstermiştir, 

THKP-C hâlâ "öncü''dür, ama 
ardında hâlâ halk yoktur. Aksine 
halk banka soygunlarından, pusu kurup adam öldürmelerden, bakkal 
soymalardan, nefretle bahsetmektedir. Nasıl nefret etmesin, silahlar 
kendisine yönelmiştir. Mahir Çayan'ın halk dediği kimdir? Banka 
memureleri, kaçırılan uçaklardaki 
yolcular, soyulan bakkalın sahipleri, sokaklarda sağdan soldan kurşun gelir m ` diye tedirgin yürüyen 
insanlar, otobüsleri okurşunlanan 
işçiler... | THKP-C'nin eylemleri 
sonunda, baskı gören insanlar değil midir? THKP.C'nin silahlı propagandası halkta sempati yaratmamış aksine halkı soldan soğutmuştur. Çünkü bu eylemlerle oligarşi- 
nin değil, halkın bağrı dövülmektedir. 

“Ve işte" diyorsunuz," silahlı 
propaganda önce Solu toparlayacak, 
solda birliği sağlayacaktır. (Mahir 
Çayan'ın önemli tespiti)" Teorik 
tartışmayı bir yana bırakalım, hayat 
Mahir Çayan'ın tespitlerinin ne kadar yanlış olduğunu göslermiştir. 
Mahir Çayan bu tespiti 1971'de yapıyor. Yani 1971'den beri THKP-C 
silahlı propaganda yürütüyor. Ne 
oldu, THKP-C bırakın solu birleştirmeyi, kendi bütünlüğünü koruyamadı. THKP-C'nin bahsettiğiniz çizelgede bölünme şeması var, En çok 
bölünen örgüt olduğu ortaya çıkıyor. Önce yediye, sonra ona bölünüyor. Nerede solu birleştirmiştir? 
üstelik THKP-C'nin içinden çıkan 
bu örgütler şimdi birbirlerine karşı 
aktiflik pasiflik mücadelesi vermektedir, Birbirlerine karşı silah çekerek 
üstünlük mücadelesi vermektedir. 


mayı" ilke dlarak alan örgütünün bu 
hale gelmesi kaçınılmazdı. Nitekim 
bu dokuz grup da şimidi"bu ilkeyi 
birbirine karşı kullanmaktadır. 


Mahir ike im i« "hedefsiarısavaş- ; 


"“Yayın organları, sosyalist paneller, düğün salonlarındaki toplantılar 
ve ortak ideoloji belirleme yolları 
kesinlikle yanlıştır" diyorsunuz. 
Neden yanlıştır? Birliği silah markaları ya da bilek gücü mü sağlayacaktır? O zaman komandoları da davet 


etmek gerekir. Diğer silahlı güçleri- 


de davet etmek gerekir. Nitekim bu 
eylemler daima ülkede en üstün silahlı gücün üstün gelmesini sağlamıştır. Yoksa solun birliğini değil. 12 
Mart deneyinden çıkarılacak ders 
budur. 


Yeniden tartışmak dileğiyle. 


YARAK 


Proleter 
Devrimcilerin Birliği 


Genel Dağıtım: TUR.DA 
Cağaloğlu, Hamam Sok. No: 4, İstanbul 


4 KALEM DÖKÜM KUMU SATIN ALINACAKTIR 


Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıda adreslerden alınabilir, 
1— KARABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 
Müdürlüğümüz 
2— İSTANBUL'da; Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4-5 deki 
Mümessilliğimiz 
3— ANKARA'da : Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22'deki Mümessilliğimiz 
İSTEKLİLERİN şarinamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif 
mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 9.5.1979 Çarşamba günü 
saat: 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlügünde bulundurmaları ilan olunur 
(Basın 14042 - 421) 


TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KARABÜK D.Ç FABRİKALARI MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 


250 m3 1.SINIF IHLAMUR KERESTESİ SATINALINACAKTIR 


Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıda adreslerden alınabilir. 

1— KARABOÖK'te : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz. 

2— İSTANBUL'da; Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4-5 deki 


N Mümessilliğimiz 
7 3— ANKARA'da : Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22'deki Mümesilliği- 


mız 
İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı tek- 


ii " mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 9 Mayıs 1979 Çarşamba günü saat: 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve 
Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur 


(Basın: 13472 - 420) 

TÜRKİYE DEMİR ve ÇELİK İŞLETMELERİ 

il GENET, MÜDÜRLÜGÜ 
KARABUK D.Ç, FABRİKALARI MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 


1 Mayıs 1886'da bütün diğer ülkelerde- 
ki işçiler gibi ağır sömürü, baskı ve aşağılanma 
şartlarında yaşayan Amerikan işçileri 8 saatlik iş 
günü uğruna mücadeleye 
atıldı. Şehitler verdi, binlerce işçi yaralandı. Amerikan işçi sınıfının büyük 
mücadelesi: tüm dünyada 
yankılandı. Bütün ülkelerin İşçilerine örnek oldu 
ve güç verdi. 1 Mayıs 
tüm dünya işçileri için 
birlik, dayanışma ve mücadele günü oldu. Tüm 
dünya işçilerinin giderek 
gelişen mücadelesi ile 1 
Mayıs, işçilerin bayramı 
olarak her geçen yıl daha çok ülkede yasallaştı. 

1 Mayıs'ın özü işçi 
snıfının birliğini, dayanışmasını ve mücadelesini 
vurgulamasıdır. 

O halde Türkiye'de 1 
Mayıs her şeyden önce 
işçileri bölmeden sınıfın 
birliğini savunarak kutlanmalıdır. İşçi sınıfını 
kamplara bölmeden, "'Bu 
AP'lidir, bu CHP'lidir, bu 
MSP'lidir, bu Maocudur, 
bu gericidir, bu Kürt, bu 
Laz, bu goşisttir"' deme- 
den, işçi sınıfının ortak 
çıkarlarını savunarak, bütün işçilerin dayanışmasını sağlamaya çalışarak 


HALKIN SESİ 


1 MAYIS'IN ANLAMI VE 
SAHTE TKP'NİN 1 MAYIS ANLAYIŞI 


A.Rıza Büyükbaş 


Devrimci Maden-İş Silahtar Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 


kutlanmalıdı-. 

1 Mayıs işçi sınıfının 
mücadele günüdür. Siyasi, 
sosyal ve ekonomik Çıkarlarını en kararlı bir 


şekilde savunma günüdür. 


1 Mayıs'ın özüne uygun 
bir şekilde kutlanması 
ancak birlik ve dayanışmasını baltalayanlara, sınıf düşmanlarına karşı 
mücadele ile mümkündür. 

Bugün işçi sınıfımızın 
birlik , dayanışma ve mücadelesinin önündeki en 
büyük engel sahte TKP" 
dir. Onlar işçiler arasında güç toplamak, başına çöreklendikleri sendikalarda o tahakkümlerini 
sürdürmek için işçiler arasında her türlü bölün- 


meyi, düşmanlığı körüklemektedirler. Çünkü 
onlar dünyanın en büyük 


patronu ve sömürücüsü 
olan Rus sosyal-emperyalizminin çıkarlarını savunmaktadırlar. Rus sosyal-emperyalizminin dünya halklarına karşı giriş- 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON RALKTIR 


HÜKÜMET 


RİZE 


DU 


1979 yılı çay piyasası- 
nın 14,5 liradan açılması 
düpedüz üretici ile alay 
etmek demektir. 


Soruyorum: Yaş çaya 
bu fiatı verirlerken hiç 
devalüasyonu düşünmediler mi? 


ORTACA MUĞLA 


Ekşiliyurt 
köylüleri 
birlik olunca 
kooperatif 
kurma hakkın 
kazandılar 


Ekşiliyurt 150 köylü 
kooperatif kurma doğrultusunda adım atabilmek 
için Muğla Kooperatifler 
Müdürü Başkanlığında, 
köy odasında toplandı. 

Köylülerin neden kooperatife ihtiyaç duyduğu köylüler adına bir kişi 
tarafından anlatıldı. 

Ürünlerin değerlendirilmesi, yeterli bilgilerin 
elde edilmesi, pazarlama 
sorununun (o giderilmesi, 
naylon ihtiyacının karşılanması. ziraat odaları 
bankalarla ilişkilerin artması yönünden kooperatife ihtiyaç duyulduğu 
anlatıldı. 

Daha sonra söz alan 
köylüler özetle şunları 
anlattılar: 

"“'Komisyoncular ürünleri ucuza alıp pahalıya 
satıyor. Belediye ise naylon getirteceğiz diyerek 
paraları bağlıyor ve çok 
az kişinin naylon ihtiyacı 
karşılanıyor. Köyümüze 
70-80 km. uzak olan Fethiye'den karaborsa ilaç 
temin ediyoruz. Ancak 
kooperatif sayesinde agaç ve kredi ihtiyacını 
karşılayabiliriz." 

Yetkililer azimli kooperatif isteyen kitle ile 
karşılaşınca kooperatif 
kurmak için çalışmaların 
yürütüleceğini söyleyip 
giderken Ekşiliyurt köylüleri birlik ve dayanışma 
sonucu çok şey elde edebileceklerini bir kez daha 
kanıtlıvorlardı. 


Mehmet Gürkan. 


X BUNALIMDAN © | 
ÜRETİCİNİN HAKKINI | 
ALARAK MI ÇIKACAK 


Bu günkü hayat pahalılığına karşın çayın kilosu en az 25 lira olmalıdır. 


Bir kilo çay üreticiye 
25 liraya mal olurken 
14,5 lira fiyat biçilmesi 
üreticinin alınlerinin emeğinin karşılığını vermemek demektir 


Acaba ekonomik bunalımdan üreticinin hakkı 
olan parayı almakla mı 
çıkılacaklır? Geçen yıl 
sattığımız çayın ücretini 
bir sene veciktirerek verdiler. Doğu, Karadeniz 
halkını öldürmek isteyenler bu isteklerine ulaşamayacaklar. 


İbrahim Terzi 
Rize Selimiye 
Köyu eski muhtarı 


—— e 


tiği yıkıcılık, darbe, işgal, 
saldırı, bölücülük faaliyetlerine hizmet etmektedirler. Bunların 1 Mayıs 
yaygaraları samimi olabilir mi? Çekoslovakya' 
yı işgal altında tutan ve 
Çekoslovak işçi sınıfına 
her türlü baskı ve sömürüyü uygulayanların bütün Doğu Avrupa ülkelerinde, en başta Rusya'da 
işçileri baskı ve sömürü 
altında tutanların 1 Mayıs üzerine kopardıkları 
gürültü sahtekarlıktır. Bağımsızlıktan ve özgürlükten en fazla çıkarı olan 
işçi sınıfıdır. Afganistan’ 
da, Güney Yemen'de darbe tezgahlayan, Kamboçya'yı işgal ettiren, Etyopya'yı Eritre halkına 
karşı saldırıya kışkırtanların safında ancak işçi 
düşmanlığı yapılabilir. 
Rus  sosyal-emperyalizmi dünya çapında 
stratejik saldırıya geçmiştir. Bölgemizdeki ülkeleri “zayıf halka'' olarak 


ERT 


gördüğünü açıklamaktadır. Ülkemizde ise sahte 
TKP "savaş örgütleri kurma" çağrısı yaparak iç 
savaş siyasetine Sarıldı ve 
bölücü çabalarına hız verdi. Bugün, ülkemizi köleleştirmek, işçi sınıfını en 
büyük sınıf düşmanı karşısında silahsızlandırmak 
için sahte 1 Mayıs toplantıları düzenlemeye 
çalışıyor. 

1 Mayıs 1977'de sahte 
TKP'nin bölücü çabaları- 
nın nasıl faşist katliama 
zemin yarattığını gördük. 
1 Mayıs 1978'de ise Taksim'de "Yaşasın Rusya" 
diye bağırdılar. Üstelik 
mitingi tertipleyenler de 
aynı koroya katıldılar. 
Bunlar, sahte TKP'nin 1 
Mayıs'ı, birlik dayanışma 
ve mücadele bayramı olarak değil, efendisine saygı ve bağlılık, kölelik günü olarak kabul ettiğini 
gösteriyor. 

Birlik ve dayanışma 
belli hedeflere karşı mü- 


* 


cadele ile gerçekleşir. En 
büyük sınıf düşmanına 
karşı bugün çok sıkı ve 
güçlü bir sınıf birliğine 
ihtiyacımız var. Böyle bir 
dönemde, mesele "'Taksim'e gitmek" veya "gidememek" gibi bir çerçe- 
ve içinde değerlendirilemez. DİSK yönetimi bir 
yandan hemen her meselede sahte TKP'nin izinden gider, onun dediklerini tekrarlarken diğer 
yandan da, gene TKP'nin 
kışkırtmasıyla, "'devrimcilik" gösterisine girişme- 
ye kalkıyor. TKP'nin kargaşalık yaratma, iç savaş siyasetinin aleti olduğu gibi, ayhı zamanda onun kendilerine karşı güç 
toplaması için eline fırsat 
veriyor. 

İşçi sınıfı için bayram, mücadelesinde sürekli ileri adımlarla yürümek, sınıf düşmanlarına 
karşı yeni mevziler kazanmaktır. Türkiye işçi 
sınıfının en büyük düşmanlarına güç kazandıran 
eylemler ise 1 Mayıs'ın 
özüne aykırıdır. 

İşçi sınıfımız 1 Mayıs'ı fabrikalarda. tezgah 
başlarında, tarlalarda, 
maden ocaklarında... adına layık olarak kutlayacak olgunluktadır. 


a 


m e 


Çay üreticileri geçen yıl sattıkları çayın parasını yeni almaya başladılar. 


KAYSERİ 


Kayseri'de halkın başbelası bir bölge var. Daha 
doğrusu o bölgeye yerleşenler başbelası. Bu bölge Venedik Kahvesinin 
bulunduğu İstasyon Caddesidir. Gerek Venedik' 
te, gerekse aynı cadde üzerinde bulunan saldırganlar burayı kendilerine 
üs olarak kabul etmişler- 


retmen, öğrenci, vaşlı ve 
çocuklar, saldırıya uğruyorlar, Bu yüzden hiç bir 
vatandaş buradan geçemiyor. Ya kendini 
tanıtıp geçeceksin, 
ya da dayak yiyeceksin. 
İstersen sıradan bir kişi 
ol. 
23 Nisan günü bayramı seyretmek için Cum- 


Komandolar 
bayram yapan halka saldırdılar 


ÇİVRİL dir. Buradanı geçen öğ- huriyet Alanma gittim. 
DENİZLİ 
KONYA 
wni Önce Allah'a 
Çocuk Ymm Sonra sizlere güveniyoruz 
a) 
değerine 
i piál Konya İlinin merkezinde kurulan sanayi site- 
. erinde haksızlığa ve ezilmeye karşı savaşan, ekmeğini 
inananlardan taştan, alın terlerimizle kanlarımızla, DM 
karma uğraşan, desteksiz köle sayılan başkaldırma- 
YP ya kalkınca da açlığa mahkum edilen haklarını ala- 
bir isteğimiz var mayan kunduracı, frezeci, foracı işçileriz. 
Sitelerde ekmeklerini işçilerden, kalfalardan, çı- 
Bizler Batı Anadolu’ raklardan cıkaran, yalanlarla dolanlarla, çocuk avutur 


gibi avuta:,, işi bitince tekmeyle kovalayan patronların elinde kaldık. Sigortasızız. 

Bizler sizin "Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen 
Halklar Birleşin"' sözüne güvenerek takdiri önce Allaha sonra sizlere ve oy için bizi kandıran ilgililerin huzuruna bırakıyoruz. 

Kurulan bir dernek var ama, onlar bizim saf, temiz 
kanımız ve alınterimizle yoğurduğumuz emeğimize, 
ekmeğimize politika ve sağ sol zehirini katıyorlar. Biz 
bunlara değil, önce Allaha, sonra da sizlere güveniyoruz. 

Delikanlı ve er kişi yalvarmaz. Ama bizler sizlerden 
ilgilenilmesini istediğimiz bir kanayan yaraya daha 
fazla kanamadan bakmanızı istirham ediyoruz. 


nun bir köyünde yaşayan 
kitap alma olanaklarından yoksun yoksul aile 
çocuklarıyız. Her yıl söke, Manisa ovalarına emekçi anne ve babalarımızla pamuk toplamaya 
gideriz. Okulumuzda okuyacak hiç kitabımız 
yok. 


Dünya çocuk yılının 
gerçek değerine inanan 
siz anne ve babalar.sesleniyoruz. Bizlere kitap 
bağışında bulunursanız 
dünya çocuk yılının en 
değerli ödülünü vermiş o- 


Sitelerden Kunduracı, foracı, frezeci 
56 işçi 


AÇIKLAMA: Değerli arkadaşlar biz de sizlere sizin 
mücadelenize ogüvenmekleyiz.; Birleşince sigorta 


lursunu. hakkınızı da, diğer haklarınızı da alacağınıza inanıyoà er peuz: İşçi Servisimizin size yardımcı olması için adresi- 
Karabedirler Köyü nize ihtiyacımız var. Mektubunuzú dört gözle bekle- 


ilkokulu öğrencileri yeceğiz. 


Bizim bildiğimiz geleneksel güzergah, Cumhuriyet 
Alanında başlar, Sivas 
Caddesinde devam ederdi. Fakat bu sefer Vali 
Celal Kayacan, bu yolu 
Cumhuriyet Alanından 
başlatarak Venedik Caddesinin sağ tarafından girilip, sol tarafından geri 
gelinecek diye değiştirmiştir. 

İlkokullar bu kurala 
uyarak sağdan Venedik'e 
giriyor ve biraz gittikten 
sonra soldaki caddeden 
geliyordu. Fakat sıra liselere gelince, daha da içeri 
döndürdüler, O taraflarda 
ne bir polis, ne de bir asker vardı. Başını Şeref 
Soylu'nun cektiği saldırganlar, taş, sopa ve bıcaklarla saldırdılar. Kendilerinin dilediği gibi at oynatamadığı okullardan olan öğrencileri dövdüler. 
Kızları o yumrukladılar, 
yerlerde sürüdüler. Bir ki- 
$iyi yaklaşık 10-15 kişi 
dövüyordu. Bayılan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Ben de biraz sonra 
başlayan yağmurdan kurtulmak için hastaneye 
girdim. Doktor o sırada 
ameliyatta olduğu için 
bayılan öğrencilere yardım etmeye çalışıyordum. Polisler bana "haydi çık git, yoksa suçlu 
diye seni götürürüm" dedi. Esas suçlular ellerini, 
kollarını sallaya sallaya 
gezerken Suçsuzlar yakalanmak isteniyor. Yetkililerin bu konu üzerinde durmaları gerekir. 
Halk bayramını da mi 
kutlayamayacak? 

Bir okuyucu 


İp ve kuyu!.. 


İp ve kuyu meselesi efendim! 

Sen ta Doğu Berlin'dekilerin ipiyle, Türkiye de kuyuya inmeye kalkarsan işte böyle olur. 

Birde bakarsın ki, kuyunun dibindesin. 

Fakat o ne? 

Kuyunun dibine seni indiren ip (!) meydanda yok... 

Çık çıkabilirsen şimdi kuyunun dibinden? 

DİSK'in 1 Mayis konusunda içine düştüğü 
durumun birkaç cümleyle tasviridir bu. 

Bunu daha iyi kavrayabilmek için, gelişmeleri başından gözlemek gerekli... 

İlk olarak perdeyi Doğu Berlin'den İsmail 
Bilen Bizim Rado kanalıyla açıyor, ipi sarkıtıor: 
y “1 Mayıs'ı İstanbul'da 1 Mayıs alanında 
kutlamak için ileri... Bundan geri dönüş demek, yelkenleri suya indirmek ve savaşımda 
yenik düşmek demektir..." 

Onun sakıttığı ipi DİSK doluyor beline, 
başlıyor kuyuya inmeye... 

Hem iniyor hem söyleniyor: 

"Ne pahasına olursa olsun, 1 Mayıs'ı İstanbul da 1 Mayıs alanında kutlayacağız. Türk işçisi Başbakan ve karısından daha az yürekli 
değildir..." 

Şunu unutuyor DİSK... 

Türk işçisi elbette demir yüreklidir ama, acaba kendileri işçi sınıfının tümünün temsilcisi midir? 

Ortaya koymak istedikleri eylem doğru bir 
eylem midir? 

Kaldı ki şu sözlerle kimin ekmeğine yağ 
sürülmektedir: 

“Bizi engellemeleri için, 100 bin kişilik hapishane yaptırmaları lazım. Yaptırsınlar da ne 
oluyor görsünler o zaman?" 

Ne demektir bu? 

İşçiyi, askerle karşı karşıya getirmek demektir... 


Hertürlü provokasyona zemin hazırlamak 
demektir... 

Derken sıkıyönetimin beklenen cevabı geliyor: 


"Sıkıysa 1 Mayıs'ı İstanbul da kutlasınlar 
da görelim..." 

Hava elektrikleniyor, üstüne üstlük birde 
AP devreye giriyor: 

“Taksim meydanına DİSK girerse, bizde gireriz..." 

Başbakan ara bulmaya çalışıyor: 

villa da bu bayramı İstanbul da kutlamanız 
şart mı canım? Başka illerde kutlayın yardımcı olalım..." 

Diretiyor DİSK: 

"O gün 1 Mayıs alanında olacağım..." 


Tam o sırada Doğu Berlin'den bir erkek(!) 
sesi duyuluyor: 

“İstanbul da 1 Mayıs'ı kutlamaktan vazgeçtik. 1 Mayıs'ta İzmir de omuz omuza..." (27 
Nisan 1979 Bizim Radyo) 

Boşuna anlatmadık bunları... 

Artık Türkiye İşçi Sınıfı dostunu, düşmanını iyi tanımalı... 

Kendisine uzatılan her iple de birtakım maceralara kalkışmamalı... 

Kalkışıpta, DİSK gibi kuyunun dibinde 
kalmamalı... 

Yoksa 1 Mayıs'ı kutlaması dert mi? 

Türkiye yalnız İstanbul'un Taksim Meydanından ibaret mi? 


Varsın 1 Mayıs bu yıl o meydanda kutlanmasın... 

Tarlalarda, fabrikalarda kutlanıyor ya siz 
ona bakın... 


SOLDAN SAĞA: 1) Lübnan'ı bölmek için sık sık silahlı çatışmalar çıkaran ve 
siyonistler tarafından desteklenen faşist grup. 2) Arap alfabesinin ilk harti - 
Yüce.3) Gerçekleştirilmiş bir işin, göründüğün- 
den çok daha güç olduğunu belirtmek için söylenir- 
Kiloherzin kısa yazılışı. 4) g 
Bir siyasi lider - Sesle ilgili. 5) Kabul etmeme - Efsane - Şarap, içki. 6) Hatırla - İşlek yollar üzerine, turistler için yapılmış otel. 
Tersi işaret. 7) Ama, fakat - Çok uzun boyunlu bir Afrika hayvanı, 8) Uçak sürücüsü - Umumi, herkese. 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
4 6 8 9 10 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Birden fazla devlet ya da 
kuruluş tarafından, belli bir statü ile oluşturulmuş 
birlik. 2) Alçak gönüllü, gönlü yiğit. 3) Tersi kanıt - 
Bir bağlaç. 4) Tersi sevgi bağlılığı - Sel artığı toprak. 
5) Japonların ulusal giysisi. 6) Tersi Yugoslavya Devlet Başkanı. 7) Tersi birçok Fransız kralının adı ydi da 
eski bir Fransız para birimi - Çabuk. 8) Kuzey ve Doğu Avrupa'da yaşayan bir ırk - Tersi bir çiçek. 9) Tersi 
ebat - Bir nota. 10) Büyük su kabı. 11) Bir tür kumaş. 
12) Açılıp kapanabilen, küçük kitap masası - Kimyada 
Alüminyum'un simgesi. 


SALT-2'nin imzalanması yaklaşirken 


ABD'nin Rusya'ya 


'en fazla kayrılanülke” 
statüsünü tanıyacağı 


öne sürüldü 


© NATO Genel Sekreteri, anlaşmanın 
15 Mayısta önce imzalanacağını söyledi 
© "New York Times” gazetesinin ifşaa: 


"SALT 2'vi denetleyecek olan uydular Rusların elinde” 


"New York Times”“in, 
casus uyduları hakkında- 
ki bilgilerin KGB'ye verilmiş olduğunu SALT 2'- 
nin denetlenmesi tartış- 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

ABD ile Sovyetler Birliği arasında, stratejik silahların sınırlandırılması 


amacıyla sürdürülen maları sürerken açıklama- 
SALT 2 görüşmeleri son sı dikkat çekti. 

aşamasına yaklaşırken, Carter yönetimi, 
Carter'ın bir demeci, SALT 2'yi benimsetmek 


NATO Genel Sekreteri- 
nin açıklaması ve "New 
York Times" gazetesin- 


de yayınlanan bir ifşaat, Senato'nun (çoğunluğu 
Washington ile Moskova ise özellikle İran'daki üsarasındaki ilişkilere yeni lerin kapatılmasından 


bir boyut kazandırdı. 


“Beyaz Saray çevrele- leer ve stratejik faaliyet- BANGKOK 
rine yakın bir kaynaktan lerinin izlenemeyeceğini Vietnam yanlısı Heng 
sızan habere göre, ABD belirtiyor. Samrin yönetimi, Tay- 


için anlaşmanın uygulanmasını kolaylıkla denetleyebileceğini ileri sürüyor. 


BURAMANYA 


sonra, Moskova'nın nük- 


Başkanı Jimmy Carter, 
Sovyet yönetiminin, Rusya'da yaşayan Musevi asılılara daha fazla göç 
etme izni vermesi halinde, Carter, Sovyetler Birliği'ne "en fazla kayrılan 
ülke statüsü" tanıyacak. 
Ekonomik ve ticari ilişkileri büyük ölçüde etkileyecek olan bu statü konusunda henüz resmi bir 
açıklama yapılmadı. An- 
.cak, Kremlin , yönetiminin 2 Rus casusu karşılığında 4'ü Musevi 5 muhalifi serbest bırakması 
ABD yönetimi içinde 
memnunlukla karşılandı. 
Beyaz Saray daha çok 
sayıda yetkilileri, muhalif ve Musevi asıllının 
Sovyetler Birliği'nden 
ayrılma hakkına kavuşmasını dilediklerini 
belirttiler. 

Aynı kaynaklar, "en 
fazla kayrılan ülke statüsü" sorununun, önümüzdeki ay içinde yapılacak 
olan Carter — Brejnev 
Zirvesinde gündeme getirileceğini belirttiler. 

Siyasi gözlemciler, bu 
meselenin ancak Kongre- 
nin onayı ile gerçekleşebileceğini belirtirken, 
ABD'nin bu statüyü Rusya'ya tanıması halinde, 
Çin'e de tanımak zorunda kalacağını ifade ediyorlar, 

Bilindiği gibi, bu statü sayesinde Washington 
- Moskova ticari ilişkileri, 
Rusya için en yararlı koşullarda gerçekleşecek. 


NA'TO Genel Sekreteri Joseph Luns, SALT 2 
anlaşmasının 15 Mayıs'- 
tan önce Viyana ve Helsinki'de oimzalanabileceğini söyledi. 

Avusturya'da çıkan 
“Die Presse" gazetesine 
bir demeç veren Luns, 
birkaç ayrıntı dışında 
anlaşmanın hazır olduğunu açıkladı. Varılan anlaşmanın ABD Senatosu 
tarafından reddedilmesi- 
nin fazla bir önemi olmadığını öne süren Luns, 
"Ancak böyle bir karar 
uludararası durumu etkileyecektir"' dedi. 

NATO Genel Sekreteri, SALT 2 anlaşmasının 
Avrupa'daki NATO ve 
Varşova kuvvetlerinin silah sayısında indirim yapılması için bir ortam yaratacağı iddiasını da sözlerine ekledi. 


"NEW YORK 
TİMES"İN İFŞAATI 


29 Nisan tarihli "New 
York Times" gazetesi, 
SALT 2 anlaşmalarını denetlemek amacıyla imal 
edilen casus uydularının, 
Rudarın eline geçmiş ol; 
duğunu açıkladı. Gazete 
nin haberine göre, 1977 
yıında Rusya hesabına 
casusluk yapan Andrew 
Daulton Lee ve Christop- 
her John Boyco adındaki 
iki Amerikalı, FBI (Fede 
ral Soruşturma Bürosu; 
ve CIA (Merkezi İstihba: 
rat Teşkilatı) tarafından 
yakalandı. 


` Nike yun'da 
çarpışmalar sürüyor 


Nikaragua'nın 
büyük şehri olan Leon' 
da Ulusal Mühafızlarla 
Sandinista gerillaları arasındaki çarpışmalar sürüyor. 

Başkent Managua'nın 
90 kilomewe hatwindaki 


ikinci 


Leon şehrinde Ulusal 

Muhafızların v; kayıp 

verdiği belirtildi. 
Çarpışmaların pazar” 


gecesi geç saatlerdeğhaş 
ladığı ve 6 saat boyunca 
şiddetle devam ettiği habe verildi. 


Mısır-israll heyeti, 
israll'in Sina'dan 


çekilmesini görüşüyor 


@Mısır, bir BM komisyonundan çıkarıldı 
@ ran, Mısır'la ilişkisini kesti 
© Suudi Arabistan'da darbe girişimi yalanlandı 


TEL AVİV/BAĞDAT 
26 Martta imzalanan barış anlaşmasında öngörülen, İsrail'in Sina Yarımadasından çekilmesi sorununu görüşmek üzere, bir Mısır-İsrail ortak askeri komisyonu, Sina'daki BM Tampon Bölgesinde bir araya geldi. İki ülkenin generalleri ve yüksek rütbeli subaylarının katıldığı görüşmelerin resmi bir havada geçtiği ve gelecekte, görüşmeler yoluyla çalışmalar yapacak olan 11 alt-komisyonun kurulmasına ilişkin kararlar alındığı bildirildi. 


MISIR BMKOMİSYONUNDANCIKARILDI 


BM'nin Batı-Asya İşleri Komisyonu dün, Mısırın bu örgütten çıkarılmasını kararlaştırdı.» 

Irak Haber Ajansına göre, komisyon üyesi 11 
ülkenin temsilcileri bu kararı, "kuruluşun birliğini korumak ve kendisi için amaçlarını gerçekleştirebilmek için"' oybirliği ile aldı. Ajan- 
sa göre, komisyonun merkezi de 9 Eylülde 
Beyrut'tan Bağdat'a taşınacak. 


DARBE Mİ? 

Cakarta'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği 
bir bildiri yayınlayarak, ülkede başarısız bir darbe girişimi olduğu şeklindeki yabancı basında 
yer alan haberleri yalanladı. 

Geçtiğimiz hafta Mısır'da çıkan "Rose El- 
Yusuf” dergisinde çıkan bir haberde, darbenin 
Güney Yemen'deki Kübalılarca planlandığı öne 
sürülmüştü. 

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Bin Abdülaziz Suudi Arabistan'da, 
bu yılın sonuna kadar zorunlu askerlik hizmetinin yürürlüğe gireceğini bildirdi. 


İRAN MISIR'LA İLİŞKİSİNİ KESTİ 


Resmi Pars Ajansı, dini lider Ayetullah Homeyni'nin talimatı üzerine, İran'ın Mısır'la 
diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. 

Sivasal kaynaklar, karann nedeninin açıklanmadığını ancak, İran yeni yönetiminin Mısır-Israil barış anlaşmasına karşı çıkmış olduğunu 
hatırlatıyorlar. Uç gün önce Libya Başbakanı 
Callud' un Tahran'da bulunduğu sırada yayınlanan bildiride de, Mısır-İsrail anlaşması resmen 
kınanmıştı. 


-5 kıtadan 


:- KISA HABERLER 
w 


ÇAT'DA YENİ HÜKÜMET KURULDU 


Sudan Basın Ajansı, Çad'ta yeni bir hükümetin kurulduğunu bildirdi. Çad'taki değişik 
akımlar , milli birlik hükümeti Kurmak için 
Kano'da yaptıkları 2 konferans sonucunda Ye 
sin bir karara varamamışlardı. 

Yapılan acıklamaya göre, yeni hükümetin 
Başbakanlığına FROLİNAT (Çad Ulusal Kurtuluş Cephesi) örgütünün "3. Ordu” adı verilen 
kesiminin lideri Muhammed Şaua getirildi. 

Eski Başbakan Hissene Habre ise Savunma 
Bakanı olarak görev aldı. 


JAPONYA BAŞBAKANI ABD'YE GİTTİ 


Japonya Buybakanı Masavashi Ohira, ABD 
bazkari arter ile görüşmek üzere beraberinde 
dizizleri ve ticaret hakanının da bulunduğu 44 
kışıık hır heyetle dün Washington'a gitti. 

Hevyaz Saray'da yapılacak görüşmelerde, ulusal güvenlik ve ticaret konularının ele alınacağı, 
hu alanlarda ıkı ülke arasındaki işbirliğinin 
artırılamıöı zanilivor 


BİR NORVEÇLİ GAZETECİ 
GÜNEY AFRİKA'DA 
GÖZALTINA ALINDI 


Uluslararası wazeteciler Federasyonu (FIJ) 
üyesi Norveçli gazı Ole Eriksen, dün, Güney 
Afrika'daki Soweto kentinde: üç saat gözaltında 
tutulduktan sonra serbest bırakıldı, 

,,, „Eriksen ile birlikte gözaltına alınan yerli ve 
Melez" beş gazeteci ise salıverilmedi. Gazeteciler mahkeme önüne çıkarılacak. 

Eriksen, Güney Afrika'da siyah ve beyaz 
gerekilen çalışma koşullarını inceliyordu. 
„Serbet bırakıldıktan sonra hir demeç veren 
Eriksen, polisin belgelerinin fotokopisini aldıgnm ve parmak izini kayıtlara geçirdiğini be- 

i, 


j 


Vietnam yanlısı Kamboçya yönetimi 
Tayland'ı suçlamaya devam ediyor 


HENG SAMRIN, TAYLAND'IN 
DEMOKRATIK KAMBOÇYA'YA 
YAPTIĞI YARDIMI KESMESİNİ İSTEDİ 


land'ın Demokratik Kamboçya hükümetine yaptığı yardımları "derhal 
kesmesini" istedi. Heng 
Samrin yönetimi bir süredir Tayland hükümetini Demokratik Kam 
boçya askerlerine yardım etmekle suçlayarak, 
Tayland'a karşı bir saldırı kampanyası yürütmektedir. 

Öte yandan Tayland 
hükümet yetkilileri, Tayland sağlık ekiplerinin ve 
Kızıl Haç'ın Demokratik 
Kamboçya ordusuna 
mensup 2 bin kadar askeri stedavi ederek yeniden 
Kamboçya'ya gönderdiğini açıkladı.. 


Teslimiyetçi Başbakan 
Muzorewa: 


"Güney Afrika dahil 
herkesten yardım 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Rodezya'da sahte seçimlerle Başbakanlığa getirilen teslimiyetği lider 
Bishop Muzerewa, Güney Afrika'da dahil olmak üzere herkesten yardım kabul edeceğini açıkladı. 


Muzerewa ABD TV" 
sinde (yayınlanan bir 
programda bu yardımı özellikle ABD'den almayı 
umduğunu söyledi. 


Ayrıca Muzerewa gerilalar için genel af ilan 
edeceğini ileri sürerek gerillaların silahlarını bırakmasını istedi. Aksi takdirde Mozambik ve Zambia' 
daki askeri kamplara saldırmaya devam edeceğini belirtti. 


Öte yandan Muzerewa 
kısa bir süre içinde ordunun Afrikalıların deneti- 
mi altına gireceğini iddia 
etti. 


YOUNG'UN VE 
CALLAGHAN'IN 
AÇIKLAMALARI 


bu arada, BM üyesi 
Andrew Young ABD'nin 
Rodezya yeni hükümetini tanımaması gerektiğini, seçimlerin BM'nin denetimi altında yapılmadığını söyledi. 


İngiltere (o Başbakanı 
James Callaghan ise Rodezya yeni hükümetini 
tanımanın şu sıra sözkonusu olmadığını, çünkü 
bunun bölgede Rus ve 
Küba müdahalesini artıra- 


“cağını belirtti. Callaghan 


durumu incelemek için 
Rodezya'ya bir heyet 
göndereceğini açıkladı. 


Vietnam Çin'i 
Laos'a karşı 
düşmanca emeller 
beslemekle suçladı 


HONG KONG (AA) 
Vietnam yönetimi, 
Çin Halk Cumhuriyeti'ni 
Laos'a karşı düşmanca 
emeller beslemekle suçladı. Vietnam, Dışişleri Bakanı Nguyen Duy Trinh, 
Vietnam ile Laos arasında 1977 yılının Temmuz 
ayında imzalanmış bir 
antlaşma bulunduğunu 
ve bu antlaşma hükümleri çerçevesinde Vietnam 
askerlerinin Laos'ta görev aldıklarını ileri sürdü. 
Bu askerlerin Laos'ta görev yapmalarına Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin karşı 
çıkmasının adında Laos 
gibi bağımsız birülkenin 
içişlerine karışmakla 
aynı anlama geldiğini id- 
“ia etti. 


Uluslararası Af Örgütüne idamlar konusunda cevap veren 


HOMEYNİ:Bu katillerin 1 yil içinde 


50 bin Kişiyi öldürdüğünü, 
binlercesini sakat bıraktığını 
biliyor musunuz? 


© Petrol üretiminde yabancı uzman 
çalıştırılmayacak 
@ Anayasa taslağına göre Cumhurbaşkanı 
Şiilerden seçilecek 


TAHRAN (AA) 


Dini lider Ayetullah 
Homeyni, Uluslararası Af 
Komitesi'ne bir mektup 
göndererek bugüne kadar 
yapılan idamları savundu. 

Uluslararası Af Örgütü 


Afganistan sürekli olarak komşuları Pakistan ve İran'ı, “içişlerine karıştığı" gerek- 


,çesiyle suçluyordu. Moskova yanlısı ki, sık.sık Kabil Rady 
iyordü. Bunun üzerine İran hükümeti P 
cak İran halkı resmi açıklamayı beklemeden Afganistänt 


fgånistan t ser 


dan İran'a çaiP'dilleprötesto etti. Anwe'önu destekleyen Rus- 


ya'yı protesto etti. Fotoğrafta Rus Büyükelçiliği önünde gösteri yapan yüzbinler, 
“Amerikan emperyalizmine iyi bir ders wrdik, şimdi sıra sizde"'diyor... 


de yer alan bir yazıda, 
çok sayıda Sovyet 
Doğu 
İsviçre'deki BM Örgütüne ve diğer 12 kuruluşa 
sızdığı öne sürüldü. 
İsviçre'deki 
susluk örgütlerinden aldığı haberleri yayınlayan 
dergi, 


"Newsweek” İsviçre'deki KGB ajanlarını açıkladı 


kuruluşlarında (o çalışan 
300 Sovyet görevlisinden 
78'inin KGB'de (Sovyet 
ve (o Haberalma Örgütü) çalıştığına işaret etti. 

Yazıyı yazan Arnaud 
de Borchgrave, bu görevlilerin, Cenevre'deki Sovyet Konsolosluğu ile sıkı 
bir işbirliği içinde bulunduklarını ve bunlara, 
Doğu Avrupa ve Küba 


NEW YORK(AA) 
"Newsweek" dergisin- 


Avrupa ajanın, 


karşı-ca- 


Cenevre'de BM 


Kopenhag'da 
Demokratik 
Kamboçya 'yı 
Destekleme 
Haftası 
düzenlendi 


Demokratik Kamboçya Yurtseverler 
Komitesi temsilcilerinden Mol Men katıldı 


KEMAL KOÇ, 
KOPENHAG 'dan bildiriyor 
Kopenhag'da 14-21 Nisan tarihleri ara- 


Destekleme Haftası büyük ilgi gördü. Haftayı, çeşitli devrimci ve demokratik örgüt 
ve kişinin kurduğu "Danimarka, Kamboçya'yı Destekleme Komitesi" düzenledi. Bir hafta boyunca Kamboçya halkının 
mücadelesini sergileyen fotoğraf ve dökümanter filmleri birçok Danimarkalı izledi. 

Haftanın son gününde bir eğlence gecesi düzenledi. Gecede bir konuşma yapan 
"Kamboçya'yı Destekleme Komitesi” üyesi yazar ve gazeteci Ellen Brun kısaca 
şunları söyledi: 

"Kamboçya halkı 4 yıl önce ABD emperyalistlerine karşı zafer kazandı ve ülkesini hızla inşa etmeye başladı. Fakat Vietnam saldırganları, Kamboçya'nın kalkınmasını önlemek ve Demokratik Kamboç- 
A Hükümetini yoketmek için Rusya'nın 

ışkırtması ile Kamboçya'yı işgal etti. 

Vietnam saldırganları Kamboçya'yı işgal etmeden önce birçok proroka era 
girişti. Darbe yapmaya kalkıştı. Bu dar- 


leme 


be ve pruvukasyonları 
yince, kısa bir süre sonra 
sal Kurtuluş Cephesi adı altında 
sında yapılan Demokratik Kamboçya'yı yayı işgal etti. Kamboçya'nın işgali Çeoslovakya'nın işgalinden farksızdır. Tek 
fark Vietnam'ın maşa olarak kullanılmasıdır. Bu işgal, devlet egemenliğini çiğneyen ve insan haklarına aykırı emperyalist 
bir askeri işgaldir. ABD emperyalistlerinin 
Kamboçya'yı yakıp yıkması ve halka zulmetmesi gibi bugün de Sovyet desteğinde- 
ki Vietnam saldırganları, Kamboçya'yı işgali destekledi. Sosyal-emperyalistler, 

Küba ve Vietnam gibi ülkeleri uydusu haline getirerek fakir ülkelere karşı saldırtıyor. Vietnam bu işgali devamlı sürdürebilir mi? Elbette hayır. Devrimci Kamboçya Ordusu ve halkı, ülkesini hiç bir 
zaman saldırganlara, emperyalist ajanla- 


yakıp yıkıyor ve 


Gdceae vir kunuşma yapan, Demokratik Kamboçya, Fransa Yurtseverler Komitesi'nin yetkililerinden Mol Men de şunları söyledi: 


ABD emperyanstlerii.e karş. verilen 
mücadelenin zafere ulaşmasından sonra 
Kamboçya halkı, ülkemizi bütün gücüyle 
inşa etmeye başladı. Sovyetler ve Vietnam saldırganları bu kalkınmamızi önlemek ve ülkemizi yıkmak için birçek eyirişti ve darbeler düzenlemeye kalkıştı. Vietnam, Sovyet emperyalistlerinin 


hizmetinde çalışan 130 
casusu da eklemek gerektiğini ifade etti. 

Borchgrave Cenevre' 
deki en önemli KGB 
ajanlannın Cenevre BM 
Personel Müdürü Gely 
Dneproski ve BM Sovyetler Birliği Bürosu Müdür Yardımcısı Dimitri 
Pronski olduğunu öne 
sürdü. 


erçekleştiremeamboçya Uluamboç- 


nalka zulmediyor. 


Kanada yöneticisi Rahip 
Osbörg,. Mart ayı içinde 
Homeyni'ye gönderdiği 
mektupta ölüm cezalarına son verilmesini istemişti. 

Osborg'un mektubunu 
cevaplayan Homeyni 
şunları söyledi: 


"Siz biliyor musunuz 
ki, bu katiller sadece geçen yıl içinde tanklarla 
ve makinalı tüfeklerle 50 
bin kişiyi öldürmüşlerdir. 
Siz biliyor musunuz ki 
bu katiller, ülkemizin en 
karanlık 59 yılı boyunca 
en değerli varlığımız olan gençleri, insanlık dışı 
koşullardaki hapishane 
hücrelerine atmışlar ve 
hücrelerde öldürmüşlerdir. 


"Bu 50 yılık dönemde ekmeksiz kalan binler 
ce aileyi, çocuğunu kaybeden ana-babaları biran 
için düşündünüz mü? 
Bunlar insan değil miydi? 
Bunlar acınmaya değe: 
değil miydi? 


"Bu insanların, ömür 
boyu sakat yaşamaya 
mahkum ettiği binlerce 
insanı düşünüyor musunuz? 


"Birazcık düşünmek, 
bize mektuplar yazmaktan daha iyidir." 


Osborg ise cevabi 
mektubunda idamlara değil, yargılama biçimine 
karşı çıktığını söyledi. 


YABANCI TEKNİSYEN 
ÇALIŞMAYACAK 


İran Ulusal Petrol 
Şirketi Müdürü Hasan 
Nezih, ülkede yabancı 
teknisyen çalıştırmadan 
üretimin sürdürüleceğini 
açıkladı. Hasan, 4 milyon 
varile varan petrol üretiminde yabancılara ihtiyaç duyulmadığını söyledi. 


ANAYASADA 
BAŞKANLIK 


Tahran basınında yayınlanan Anayasa taslağına göre Cumhurbaşkanı, Şiiliğin Caferiye kolundan olack, Sünniler 
Cumhurbaşkanı seçilemeyecektir. Ayrıca 
Cumhurbaşkanına silahh kuvvetleri denetleme 
görevi verilecektir. Askeri darbelerin önlenmesi 
için de, silahlı kuvvetler 
komutanlığının yanında 
başbakan, başsavcı ve genelkurmay başkanından 
oluşan bir kurul kurması öngörülüyor... 


Demokratik Kamboçya Yurtseverler Komitesi'nden Mol Men'in de katıldığı bir konuşma yaptığı Kamboçya Haftası boyunca, Kamboçya halkının mücadelesini anlatan filmler gösterildi. 
Fotoğraflar sergilendi. 


yor. 


YAŞASIN 
NUN 


YANIŞMA! 


Daladier mi, | 
De Gaulle mü? 


Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d 
Estaing'in Moskova gezisi so na erdi. . 

Paris ile Moskova arasındaki iktisadi ve ticari ilişkileri yoğunlaştıran 10 yıllık anlaş 
maların. yanısıra, ikt liderin imzaladığı siyasi 
belge oldukça iddialı bir başlık o 
"Yumuşama ve Barışın Çıkarları için İşbirliğinin Geliştirilmesi Programı". Bu progra- 
ma göre, iki ülkenin devlet başkanları 1989' 
a kadar, her yıl en az bir kez biraraya gelecekler. Böylece Fransa'nın Sovyetler Birliği 
ile ilişkileri, İngiltere ve Batı Almanya ile 
olan ilişkileri kadar sürekli olacak. 

İktisadi ilişkilere gelince: 12 milyar frank 
olan yıllık ticaret hacmi, önümüzdeki beş yıl 
içinde üç misline çıkarılacak. Anlaşmalara 
göre, Fransız şirketleri Rusya'ya daha çok sermaye ihraç ederken, Sovyet bankaları da 
Fransa'da bazı yatırımlara katkıda bulunacak. 

Üç günlük resmi ziyaret sonunda işte 
böylesine yoğun bir program saptandı. 

Moskova basını” doğal olarak bu ziyareti olumlu nitelendirdi. Pravda gazetesi, 
ziyaret öncesi "Fransa'da Sovyetler'le işbirliğine karşı çıkan akımlardan" yakınırken, 
29 Nisan günü TASS ajansı, görüşmeleri şöyle 
değerlendirdi. “Fransa-Sovyetler Birliği ilişkileri genellikle görüş birliği ve samimi bir ortamda cerayan etti:' Aynı gün, Fransız Komünist Partisinin gazetesi, "L'Humanite"'de 
“Paris ile Moskova arasında, hiç olmazsa dış 
politika konularında görüş yakınlığı tespit 
edildiğini" yazdı. 

Moskova basınının bu memnuniyeti aslın- 
da gerçeği ifade etmektedir. Çünkü, Fransa 
hükümeti, şimdiye kadar izlediği siyasette, 
Moskova'nın. yayılmacı emellerine genellikle 
karşı çıkmıştı. Fransa'nın Çin, Güney Doğu 
Asya Afrika ve Avrupa konusundaki tutumları Kremlin'i hiç de memnun etmiyordu. Ancak Giscard d'Estaing'in . Moskova gezisi 
sırasında, yumuşama sorununun görüşmelerin 
temel taşı haline gelmesi, Kremlin'in biraz da, 
beklenmedik bir başarı kazanmasını sağladı. 


Şimdi şu soruyu sormamız gerek: 

Giscard d'Estaing'in Moskova gezisi, hangi 
tutumdan kaynaklanmaktadır? Saldırgan emperyaliste karşı milli bağımsızlığı savaşarak 
savunan General De Gaulle'den mi? Yoksa 
Münih'te Hitler'in teslimiyetçi anlaşmasını 
imzalayan Deladier'den mi? 

Giscard.: d'Estaing-Brejnev görüşmelerinin 
içeriği Fransız yönetiminin, De Gaulle'ün 
çizgisinden uzaklaştığını o göstermektedir. 
Çünkü, bağımsızlık, Moskova'da Brejnev" 
e taviz vererek sağianamaz. Giscard d'Estaing, ancak Avrupa'nın birliğini güçlendirip 
saldırgan emperyalistin emellerine set çekerek De Gaulle'ün siyasetini sürdürebilir. 
Dahası, ABD'de esen teslimiyetçilik rüzgarına Avrupa çlarak karşı çıkabilir. Paris'in 
Carter yönetimine "duyduğu güvensizlik, 
denge siyasetinin mazereti olamaz. Bu güvensizlik, teslimiyetçiliğe karşı mücadele ile yıkılabilir. . 

Beyaz ayının tüyleri yumuşaktır arha dişleri parçalayıcıdır... 


Bulaaristan 


desteğiyle 6U bın askeriyle Laosu işgal 
etti. Vietnam ülkesinin içinde bulunduğu 
ekonomik ve siyasi bunalımı gözardı etmek için bizim gibi fakir ülkelere saldırı- 


Vietnam saldırganları, ülkemizi işgal 
etmekle kalmadı. Ayrıca birçok suçsuz 
insanı esir kamplarına gönderdi. Vietnam'ın ülkemizi işgalinden sonra BM 
Güvenlik Konseyi üyesi 13 ülke işgale 
karşı çıktı. Sovyetler ve Çekoslovakya, 


arasındaki gücünden kat kat fazladır. 


KADAR ZAFER MÜCADELESİ! 
YAŞASIN ENTERNASYONAL DA- 


Devıet Başkanı 
Jivkov'un 
Yunanıstan gezisi 
sürüyor 


Jivkov'la 


Karamanlis Korfu 
Adasında görüştüler 


DIŞ HABERLER 


SER VISİ 
Yunanistan Başbakanı Karamanlis ile 


Bulgaristan Devlet Başkanı Jivkof dün Korfu 
adasında bir görüşme 
yaptılar. 

Görüşmeden sonra bir 
açıklama yapan Jivkof, 
bu O zirvenin,Bulgar-Yunan işbirliği ve dostluğunun gelişmesinde yeni bir 
dönemi oluşturduğunu 
iddia etti. 

divkof ülkesinin, Balkanlarda işbirliğini, güvenliği ve barışı kuvvetlendirmek ve komşularıyla dostluk ilişkileri 
kurmak için sürekli çaba 
gösterdiğini ileri sürdü. 

Bulgar Devlet Başkanı öte yandan, yumusamanın askeri alanı da içine alması gerektiğini iddia etti. Mısır-İsrail barış anlaşmasına da değinen Jivkof, bu anlaşmanın, Arap çıkarlarına aykırı olduğu kadar, Ortadoğu barışı için engel 
teşkil ettiğini ileri sürdü. 

Bu arada Yunanistan 
Devlet Başkanı Karamanlis, yaptığı bir konuşmada Kıbrıs'taki tüm yabancı askerlerin çekilmesini 
istedi. 


adasında verdiği yemekte 


rıs sorununun oldu bittilere 
örnek trajik bir olay olduğunu" belirtti. Yunan 
Başbakanı, ülkesinin 

"Kıbrıs'ın gerçek bağımsızığa (Oo kavuşmasından 
yana olduğunu" kaydederrk, Birleşmiş Milletlerin kararlarının uygu- 


rina teslim edemez. Devrimci ordu ve lnmaani inedi 
halkımızın şimdiki gücü 1970-75 yılları nie Sree, garbi 
konuşmasında Bulga- 
KAMBOÇYA ORDUSU- Male ETET 
VE HALKININ KURTULUŞA “Bağımsız b erer 


ve toprak bütünlüğüne sahip bir Kıbrıs için adil 
bir çözüme ul ması 
olduğunu iddia etti. 


konuşan Karamanlis, Kib- 


divkof onuruna Korfu” 


pe 


kurulu Eğe Sanayii Fabrikasında çalışan işçiler 
„üyesi oldukları bağımsız 
Türkiye Metal-İş Sendikasından topluca istifa ederek, yine bağımsız bir 
sendika olan Otomobil-İş 
Sendikasına üye oldular. 


fabrikada, 
sendikadan istifa ettiği ve 


yolu üzerinde kurulu bulunan Temel Civata Fabrikası patronu hammadde 
yokluğunu ileri sürerek 
bekçiler dahil 20 kişinin 


muhabirimize şu açıklamayı yaptılar: 


1 Mayıs 1979 


Gerçek 1 Mayıs'lara doğru 


Bu yazımız büsildığı zaman, günlerden 1 Mayis olacak. 

Biz bu yazıyı iki gün önceden yazıyoruz, ama manzarayı tahmin etmek güç değil: İstanbul'da sıkıntılı bir sessizlik. Taksim'de in cin 
top oynuyor. Şehrin çeşitli semtlerinde patlamalar, çatlamalar. İzmir'de emperyalist efendi- 
ye ve onun sadık uşaklarına düzülen methiyeler, 
vatan satıcılığı-işçi düşmanlığı temelinde kutlanan bir "işçi bayramı"! Apaçık bir ihanet tablosu. 

Bölücülük, kargaşa, düşmanlık ve tertip kokusu... 

Bu tozduman içinde karanlık köşelerinde fırsat kollayan Kontrgerillacılar ve elleri yüreklerinde, günün hayırlısıyla son bulmasını bekleyen insanlar... 

Muhtemel manzara bu. 

Hak için söyleyin. Böyle bir gün müdür işçi 
bayramı? Böyle mi kutlanır emeğin bayramı? 

1 Mayıs, işçi sınıfının en sevinçli, en coşkulu 
günüdür. O gün, yaşlısıyla, genciyle, siyahıyla, 
beyazıyla tüm işçilerin faşizme ve emperyalizme karşı, barış ve özgürlük için, emeğin kurtuluşu için omuz omuza verdiği gündür. 

O gün, meydanlarda bölücülük değil, birlik ve 
kardeşlik vardır. 

O gün kürsülerden kara ihanet "belgileri"' de- 
Zil, barış ve özgürlük türküleri haykırılır. 

Yurdunu ve halkını herkesten çok seven, sınıfının çıkarları için gözünü budaktan esirgemeyen proletarya, o gün her günden daha dinç. 
her günden daha coşkulu bir halde ve çelik disipliniyle ayaktadır. 

1 Mayıs, proletaryanın en büyük bayramıdır. 

Ama gelin görün ki, bu büyük baytam, son 
birkaç yıldır öyle bir hale getirildi, öyle rezil 
rüsva edildi ki, emekçi kitleleri sahte 1 Mayıs'laį nn düzenleyicileri ile , birlikte, 1 Mayıs'tan da çekinir oldular. 1 Mayıs tarihi etrafında bir çekingenlik, bir ürküntü ve yabancılaşma doğdu. Son 
üç yılın deneylerine bakan işçi sınıfı, 1 Mayısların yaklaşmasını "bakalım bu yıl neler olacak? 
Kim kime saldıracak? Hangi tertipler tezgahlanacak?" kuşkularıyla bekler oldu. 

Kısacası, revizyonizm, son üç yıldır 1 Mayıs 
İşçi Bayramını işçilere haram etti. 


Bu işin olumsuz yanı. 
Ancak geçtiğimiz üç yılın 1 Mayıslarının işçi 
sınıfına yararlı bir yanı da oldu. 

76'dan beri yaşanan her 1 Mayıs, işçi sınıfına dostunu da düşmanını da açıkça gösteren, 
uyanıklılığını ve bilincini artıran değerli bir okul oldu. 

"77 1 Mayıs'ında revizyonizmin bölücü karakterini, Kontrgerillayı ve onun aletleri olan 
sahte solcuları tanıdı işçi sınıfı. 

"78 1 Mayıs'ında Taksim'de Rus uşaklığını 
tanıdı, O gün orada, "Yaşasın Rusya" dövizleri 
ve Bilen'in büyük boy portreleri ardında yapılan 
o sahte 1 Mayıs'ta, işçi sınıfı ve bütün halk, uşaklığın böylesi karşısında duyduğu öfkeyle bilinçlendi. 

"79 1 Mayıs öncesi ise, gözü gören herkese 
gösterdi ki, bugün beşinci kolun tek amacı vardır, o da ülkeyi bölmek, halkı birbirine düşürmek ve kargaşa çıkartmak, bu yolla efendisi 
için uygun zemin yaratmaya çalışmaktır. 79 
1 Mayıs'ı, aynı zamanda, TKP'nin kuyruğuna 
takılan, onunla aktivizm yarışına kalkışanların 
sonunun ne olacağmı da açıkça ortaya koydu. 
TKP'yle, TKP'nin minderinde dövüşmeye kalkışan DİSK yöneticilerinin 1 Mayıs'taki siyasi 
iflası, revizyonizme teslimiyetin kaçınılmaz 
sonunu göstermesi bakımından ibret verici 
bir örnek oldu. 

Evet, üç yıldır yaşanan her 1 Mayıs, sınıf 
için gerçekten değerli bir okul oldu. Proletarya bu kötü deneylerle revizyonizmi tanıdı, 
revizyonizm işçi sınıfı içinde her 1 Mayıs'tan 
sonra biraz daha tecrit oldu A 

Bugün 1 Mayıs 1979'da işçi sınıtı yine gönlünce kutlayamıyor 1 Mayıs'ı... 

Ama, ge:ccekteki büyük, kuşkusuz, güvenli 
ve devrimci 1 Mayıslar için, gerçek 1 Mayıslar 
yaratmak için bugün biraz daha eğitilecek, biraz daha bilenecek. Düşmanını bir kez daha yakından tanıyacak. 

Ve o güzel 1 Mayıslara mutlaka ulaşılacak. 

1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm emekçi halkımıza 
kuth olsun. 


Ege Sanayii işçileri 
Otomobil-İş'e geçti 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul (o Soğanlık'ta gu bildiriliyor. 


Eğe Sanayii 


mışlardı. Öte 


180 kişinin çalıştığı 
160 işçinin 
rildiği biliniyordu. 


Temel Civata'dan 20 işçi işten atıldı 


ADANA (ÖZEL) 
Adana- Ceyhan tı. Bu arada bekçilerin de 
çıkışını verdi. Bekçilerin 
hammadde yokluğu ile 
ne ilgisi var. Bizler sendikalaşmak istiyorduk. Patron bunun için çıkışımızı 


işine son verdi. verdi." 
İşten atılan işçiler ko- Bilindiği gibi Temel 
nuyla ilgili olarak Ceyhan Civata patronu 1978 


yh içinde de sendikalaşmak isteyen işçileri işten 


"Patron bizleri ham- atmıştı 


Otomobil-İş'e üye oldu- 


işçileri, 
1978 yılının kasım ayında iki ay kadar grevde 
kalmışlar fakat sendikanın ilgisizliği ile karşılaş- 
yandan, 
fabrikadan sürekli işçi atıldığı son alarak da iki 
temsilcinin sendika tarafından görevden alındıktan sonra işlerine son ve- 


madde yok diye işten at- 


ASİS İstanbul Şube 
Kongresi yapıldı 


@Kartal Kaplama Baştemsilcisi Ahmet Bahtiyaroğlu 


ASİS istanbul Bölge Temsilciliğine seçildi 
© ASIS Genel Yönetim Kurulu Üyesi A.Rıza Sarı: 


"DISK”in 1 Mayıs/la ilgili tutumu maceracılıktır” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Ağaç 
Sanayi İşçileri Sendikası 
ASİS'in İstanbul Şubesi 
Kongresi yapıldı. Kongre sonunda ASİS'in İstanbul Bölge Temsilciliğine Kartal Kaplama 
Baştemsilcisi Ahmet 
Bahtiyaroğlu seçildi. 

ASİS İstanbul Şube 
Kongresinde Divan Başkanlığını sendikanın Genel Sekreteri Rıfat Kendirli yaptı. Kongrede bir 
konuşma yapan ASİS 
Genel Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Rıza Sarı, DİSK 
yönetiminin 1 Mayıs'la 
ilgili tutumunun maceracı bir tutum olduğunu 
belirtti. 

Ali Rıza Sarı, konuşmasında daha sonra işçi 
sınıfının, başına bela olan 
revizyonistlere ve TKP'ye 
hakettiği cevabı vererek, 
bu belayı başından defedeceğine inandığını bildirdi. ASİS Genel Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza 
Sarı ayrıca yeni asgari ücretin düşük tutulduğunu 
da kaydederek hükümetin ekonomik bunalımı 
emekçi halkın sırtına yıktığını belirtti. 

Bu arada kongrede bir 
konuşma yapan ASİS 
Genel Saymanı Mesut 
Gevgin ise 1 Mayıs konusunda DİSK'in tutumunu 
savunarak ( sıkıyönetimi 
eleştirdi. Gevgin, TKP'lilerin İzmir mitingiyle ilgili olarak da "Sıkıyönetim 1 Mayıs için izin vermeyince İzmir'e kaçtılar. 
Gelecek yıl İzmir'de de 
izin vermezlerse Moskova'da mı kutlayacaklar?"' 


Aymar Yağ 
Sanayinde 
işçi hakkını 
savunan 
mühendis 
işten atıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Çorlu'da kurulu Koç 
Holding'e bağlı Aymar 
Yağ Sanayiinde çalışan 
İlker Sümerkan adlı bir 
mâkina mühendisi, işçi 
haklarını savunduğu ve 
işçilere zorla fazla mesai 
yaptırılmasına müdahale 
ettiği için işten atıldı. 
Fabrikada çalışan 60 
kadar işçinin tümü, bu 
haksız çıkarmayı tepkiyle karşıladır. 

İŞ VE CAN 
GÜVENLİĞİ YOK 
Aymar Yağ Fabrikasında 60'a yakın işçi çalışmaktadır. En az 250 
kişi ile üretim yapması 
gereken fabrikada 60 işçi, her türlü iş güvenliğin- 
den yoksun, işten atılma 
tehdidi altında bazen 24 
saati bulan zorunlu fazla mesailerle çalıştırılmaktadır. 

Az sayıda işçiyle. 
"Deneme üretimi" adı 
altında ticari üretim yapılan fabrikada, makinalara 
gerekli bakım yapılmamaktadır. İşçiler fabrika- 
nın bir bölümünden diğe-, 
rine aktarılmakta, aşırı 
ölçüde zorlanmaktadırlar. Bu durum her an iş 
kazasına yol açabilir. Paketleme yapılan bölümün 
yağ stok tanklarının bulunduğu kısımda duvarlarda çatlaklar ve döşemede çöküntüler bulunmaktadır. Makina mühendisinin bu konudaki uyarısına rağmen, hiçbir ted- 
bir alınmamıştır. 


şeklinde konuştu. 

Öte yandan Partizan 
vanlısı olduğu belirtilen 
şube başkan adaylarından Naki Sönmez'in 
kongrede yaptığı konuşmada seçimi kazanırsa 
Cenan Bıçakçı ve ekibini sendikadan atacağını 
söylemesi tepkilere yolaçtı. ASİS yöneticileri 
Naki Sönmez'in sözleri- 
nin Maden-İş yöneticile- 


rinin sözlerine uyduğunu, kendilerinin sendikalarda her görüşün savunulmasından ve sendika 
içi demokrasiden yana 
olduklarını bildirdiler. 
Kongrede daha sonra 
yapılan seçimler sonunda 
165 oy alan Kartal Kaplama Baştemsilcisi Ahmet Bahtiyaroğlu, ASİS 
Sendikası İstanbul Bölge 
Temsilciliğine getirildi. 


— 


Çayırhan TKİ'de 
sözleşme farkları 
Yeraltı Maden-İş 

üyelerine de ödenecek 


Maden Federasyonunun imzaladığı 
sözleşmeden yararlanmak için 
işçiler dayanışma aidatı ödeyecek 


ÇAYIRHAN (ÖZEL) 

TKİ Orta Anadolu Linyitleri İşletmesinin 
Çayırhan'daki işyerinde 10 aydır sözleşme farklarını alamayan işçilerin toplu paraları Yeraltı 
Maden-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan 
bir protokolle ödenmeye başladı. 

İşyerinde Maden Federasyonuna bağlı Orta 
Anadolu Maden İşçileri Sendikasina üye işçilerin 5'inci dönem toplu iş sözleşmesinin sona 
ermesinden sonra işkolu düzeyinde imzalanan 
yeni < toplusözleşmeden yararlandıkları, ancak 
DİSK'e bağlı Yeraltı Maden-İş Sendikası üyelerinin bu sözleşmeden yararlandırılmalarının engellendiği öğrenildi. 

Uzun süredir iki sendika arasında yetki uyuşmazlığının devam ettiği işyerinde çalışan 2 bin 
işçinin bir bölümünün Maden Federasyonunun 
işkolu düzeyinde sözleşme yapma yetkisinden 
yararlandırılmaması işyerinde huzursuzluk yaratmaktaydı. 

İşverenin ve Yeraltı Maden-İş Sendikası 
yetkililerinin bu durumu gözönüne alarak dayanışma aidatı ödenmesi koşuluyla Maden Federasyonunun imzaladığı (o toplusözleşmeden 
doğan hakların Yeraltı Maden-İş üyelerine de 
ödenmesini kararlaştırdıkları belirtilmektedir. 

Üç ay önce de Çayırhan'da maden işçileri 
iki sendika arasındaki uyuşmazlık nedeni ile 
direnişe geçmişler, Yeraltı Maden-İş ile işveren 
arasındaki görüşmeler sonucu direniş sona ermişti. 


Kayseri'de yeni bir komando kampı: 


Birlik Mensucat 


Sahte sınavlar, işyerine doldurulan MHP'liler, Saldırılar, tehditler, 
ve baskılar... 


Kayseri Birlik Mensucat, böylece adım adım bir komando yatağı haline getirildi. İşyerinde huzur ve birlik 
kalmadı. Şimdi hiç bir 
işçi yarınından emin 
değil. Sıranın ne zaman 
kendisine geleceği, komandoların Ülkü Ocaklarına aidat kesmek için 
başına dikilip dikilmeyeceğinin korkusu içinde çalışıyor. İşveren de 
herhalde böyle bir ortam istiyordu. Ama işçi 
böyle bir şeye ne kadar 
tahammül eder? Orası 
meçhul... bu başka bir 
çok fabrikada görüldüğü gibi sonun başlangıcı 
da olabilir. Çünkü hiç 
bir zulüm uzun süre devam edemez. 


TEKSİF SENDİKASI 
NE YAPIYOR? 


Pekiyi bunca baskı 
ve saldırı sürerken işyerinde yetkili olan Teksif Sendikası ne yapıyor? 

Buna cevap vermek 
için Kayseri'de Teksif" 
in durumunu yakından 
bilmek gerek. Teksif 
Sendikasının. Kayseri 
Şube Başkanı Tahir 
Horoz işçiler tarafından 
yakinen tanınan bir kişi. Uzun yıllar şube yönetiminde bulunuyor. 
İşçilerin sorunları ile 
yeterince ilgilenmediği, 
kendisine karşı çıkanlan tasfiye etmek için 
patronlarla elele verdiği 
de bilinen gerçekler.Â- 
ma bundan da önemlisi 
Tahir Horoz'un MHP'li 
olmadığı halde MHP'li 
saldırganlara karşı 
açık tavır almaması, aksine onlara bir ölçüde 
müsamaha göstermesi 
ve bu tür baskılara gözyumması... 

Bu şüphesiz, komandoların cesaretini daha 
da artırıyor, şayet Teksif Sendikası, saldırılara 
karşı açık bir tavır koy- 
sa, işçilerin yanında yer 
alsa, komandoların bu 
kadar serbestçe at oynatması çok zorlaşır. 


nici 


LE i i 


“MUSTAFA KOÇ 


Teksif Kayseri Subesi MHP'nin 
baskısına karşı 
n pasif kalıyor? . 


© Türkeş'in Yözgat mitingi sırasında komandolar fabrikada, gelenden 50, 
gelmeyenden 100 lira aldılar 


© MHP” liler ustabaşılık için özel kurs açarak hakimiyetlerini pekiştirmek istiyorlar 


Ama bu yapılmıyor. 


MHP, MİSK'İ 
GETİRMEK İSTİYOR 


MHP'liler ise Teksif 
Sendikasını işyerinden 
atmak ve yerine MİSK'e 
bağlı kendi sendikalarını getirmek istiyorlar. 
Bunun için çalışma yürütüyor, bunun için 
propaganda yapıyorlar. 
İşçiler ise Teksif'e sahip 
çıkıyorlar, ama Teksif'e 
sahip çıkarak mücadele 
etmesi gereken Tahir 
Horoz bu görevi yerine 
getirmeyince tabanda 
tepki artıyor. 


BİR USTALIK KURSU 


MHP'liler sadece Ülkü Ocaklarına adam 
kaydedip, aidat kesmekle de kalmıyorlar. 
İşyerindeki hakimiyetlerini sürekli kılmak 
için bazı mevkileri de 
ele geçiriyor ve buralara 
kendi adamlarını yerleştirmek için özel olarak 


uğraşıyorlar. 
Son olarak. işveren 
fabrikada bir ustalık 


kursu açtı. Kursa katılanların büyük çoğunluğu işe yeni alınan MHP' 
nin faal adamlarıydı. 

İşçiler İşletme Şefi 
İzzet Oğuzhan'a "Bizi 
niye kursa almadınız?" 
diye sorunca şu cevabı 
aldılar: "Eski işçiler kafama yatmıyor. Bu yeniler tam benim istedi 
ğim gibi yetişiyorlar. 
Onlara istediğimi yap- 


Kayseri Birlik işçileri Teksif Şubesinin MHP'lilere karşı tatar almasını istiyorlar 


.ki daveti kabul etmek 


Ei 


Un, 


karttılar. Bu tıpkı Deli 
Dumrul'un köprü yaptırıp, geçenden 5 akçe,geçmeyenden döve döve 
10 akçe almasına ben- 


tıracağım." 

Görüldüğü gibi MHP' 
liler usta ve şeflik düzeyindeki hakimiyetlerini 
pekiştirmek için ellerin- 


den geleni yapıyorlar. ziyordu. 
Komandolar şunu 
TÜRKEŞ GELİYOR ilan ettiler: Mitinge gelen herkes 50'şer lira 
MHP'lilerin hakim verecek. (o Gelmeyenler 
oldukları fabrikalarda ise 100 lira verecekler." 


Böylece para topladılar. 
Hâlâ paravermeyenlere 
de, "Bak bu son ihtarımız. Bir daha bize karşı 
çıkma" diye tehdit edi- 


nasıl bir çalışma yaptıkları ve bunu siyasi amaçları uğruna nasıl 
kullanmaya çalıştıklarını görmek için Birlik 


Mensucat'ta (o olanlara yorlardı. 
gözatmak yeter. 
Bunun en yakın, SONUÇ 
canlı örneği de Türkeş' 
in Yozgat'a gelişi sıra- Komandolar halen 


Birlik Mensucat Fabrikasında sindirme faaliyetini sürdürüyorlar. İşveren tutumunu değiştirmiş değil. Teksif Şubesi ve Tahir Horoz ise 
hâlâ kış uykusunda. Atı alan Üsküdar'a nereden dáha kolay geçerim diye düşünüyor. 
MİSK işyerine girmenin 
hazırlığı içinde... 
Kayseri Birlik İşçile- 


sında yaşandı. Türkeş, 
15 Nisanda gelecekti. 

MHP'liler fabrikada- 
ki işçileri mitinge götürmek ve mitingin daha 
kalabalık (o görünmesini 
sağlamak için 12 Nisandan itibaren büyük 
bir faaliyete başladılar. 

Komandolar 5'er kişilik ekipler kurdular, 
bütün işçileri teker teker dolaşıp şöyle diyor- 


lardı: ri ise Teksif Sendikası- 

"15 Nisanda Bahar nm MHP'ye karşı daha 
Mitingi var. Başbuğ aktif bir tutum almasını 
Türkeş gelecek. İsminizi istiyor ve sindirme poliyazdırın." tikasına karşı kendi ara- 


larında birliği güçlendirerek, işyerindeki faşist 
baskıların geriletilmesi, 
huzur ve güvenin sağlanması için mücadele 
ediyorlar. Bu zoriş, ancak işçilerin birliği ile 
sağlanacaktır. 


BİTTİ 


Birçok işçi bu zora- 


istemiyor, ya işinin oldupunu söylüyor, ya da 
aşka bir bahane ile 
komandoları atlatmaya 
çalışıyordu. Bunun üzerine komandolar ''Adam götüremiyoruz, bari pe koparalım'' diyerek yeni bir ferman çı- 


lAydırilıkfij 


Korutürk: “Ulusal harp 
gercekleştirilmesi 


büyük önem taşıyor” 


ANKAA (THA) 

Türk Hava Kuvvetlerinin 9. Olağan Genel Krrulu toplantısı dün baş 
ladı. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında 
yapılan Genel Kurul toplantısına bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk şunları 
söyledi. 

'"Ulusal Harp Sanayimizin gerçekleştirilmesi ve gelişmesinin büyük önem taşıdığı bu 
dönemde vakfın çalışmalarını tam bir görev 
ve sorumluluk bilinci 
içinde sürdürdüğünü görmekten memnun oluruz. 

“Bu yolda hizmet veren değerli komutan ve 


görevlileri içtenlikle kutlarım. Genel Kurul çalışmaları süresince ortayâ 
konulacak görüş ve önerilerin yararlar sağlamasını diler toplantıya katılan 
sayın üyelere ve konuklara sevgiler saygilar sunarım 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin 
Şahinkaya da yaptığı konuşmada, en yakın zamanda milletin emrinde 
olduğuna inandığımız bir 
havacılık sanayiinin mahsulü olan hava gücüne sahip olmak gerektiğini 
belirtti. 

Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Vakfın bir hava 
gücü oluşturulmasında 
yetersiz kaldığını ifade 
etti ve şöyle dedi: 

“Uçak Sanayi kurul- 


sanayiimzin 


ması ile ilgili olarak, endüstride teknoloji trans- 


ferinin ekonomide dış 
para ve kredi olanakları- 
nın kısıtlandığı veya 
darboğazlarla karşılaşıldığı bir dönemde, gelişmekte olan ülkemiz için, 
kendi bilgi üretimi ve öz 
kaynakları ile bu amaca 
kısa Sürede ulaşılması elzemdir."* 


Celal Atik düzenlenen bir törenle toprağa verildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Dünya, Olimpiyat ve 
Avrupa Şampiyonu güreşçimiz Celal Atik, dün 
Ankara'da (düzenlenen 
bir törenle arkadaşları- 
nın omuzlarında toprağa verildi. 
Yaşar Doğu Spor Salonu önünde 10.30'da 
başlayan törene Gençlik 


Mem-Der Başkanı Özilhan: 


“Yeni asgari ücretle, | 
6 yıllık memur ile işe | 
yeni girmiş memur 
aynı maaşı alacak” 


ANKARA (ÖZEL) 
Mem-Der (Məmurlar 
Derneği) Başkanı Baki 
Özilhan, yeni tespit edilen asgari ücretin dört 
kişilik bir ailenin geçimini sağlamaktan uzak? 
olduğunu söyledi. 
Özilhan, bu konuda 
basına yaptığı açıklama- 
“da, asgari ücretin yetersizliğinin bizzat asgari 
ücret 


komisyonundaki 


ve Spor bakanı Yuksel 
Çakmur, Müsteşar Orhan Çaplı, Müsteşar 
Yardımcısı Nur Kilci, 
Beden Terbiyesi. Genel 
Müdür Vekili Ergun Aymergen, Adalet Partisi 
Genel Başkanı Süleyman 
Demirel, Eski Gençlik 
ve Spor Bakanı Ali Şev- 
ki Erek, Mustafa Dağıs- 


üyeler tarafından da kabul edildiğini belirterek 


şöyle dedi: 
"Yürürlükteki personel sistemi içinde bu 


uygulama sonucu 6 yıl 
hizmeti olan bir ilkokul 
mezunu memur ile yeni 
işe giren bir ilkokul mezunu aynı ücreti alacaktır. Yüksek okul mezunu 
bir memur ise tespit edilen asgari ücretten sadece 


tanlı, Ahmet Ayık, Mahmut Atalay, Müzahir Sille, Tevfik Kış, İsmet Atlı, 
Bekir Büke, Nasuh Akar, 
Gazanfer Bilge, Mehmet 
Oktay, Hüseyin Akbaş 
Ekrem Koçak Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, 
bazı parlâmenterler ve 
spor çevreleri ile yakınları katıldılar. 


Baki Özilhan 


1360 lira fazla maaş alacaktır. 

Özilhan, tespit edilen 
asgari ücretten doğan 
adaletsizliğin giderilmesi 
için daha once önerdikleri 14.500 lira net maaş 
esasına gör yasa gücünde 
kararname -çıkarılmasını 
ve memurların gösterge 
tablosunun yeniden 
düzenlenmesini de istedi. 


Karamürsel 


4 gi. 


aH T 
Üssü bugün 


Türkiye'ye devredilecek 


HABER MERKEZİ 


28 yıldır ABD denetiminde bulunan Karamürsel üssünün Türk Deniz Kuvvetlerine devri için bütün çalışmaların tamamlandığı bildirildi. 


1951 yılından beri ABD denetimindeki üs, bu sabah 


Türk makamlarına devredilecek. 
Üste çalışan 950 Türk işçisinden 830'unun sözleşmesi 1975 yılında, geriye kalan 120 işçinin sözleşmesi ise geçtiğimiz hafta feshedilmiş ti. 
Karamürsel üssünün bundan sonra Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı bazı sınıf okullarının eğitim, öğretim ve kurs çalışmalarında kullanılacağı açıklandı. 


Muhsin Ertuğrul yarın toprağa veriliyor 


İSTANBUL(THA) 
Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Muhsin Ertuğrul' 
un cenazesi Çarşamba günü (yarın) İstanbul'da 
toprağa veriliyor. Ertuğrul'un cenazesi, sabah 
7 uçağıyla İzmir'de İstanbul'a getirilerek ve 
Levent Camiindeki öğlen namazından sonra 
Zincirlikuyu Mezarlığın- 
da toprağa vexilecek. 
Muhsin Ertuğrul'ur. 
yakınları cenazeyle ilgili 
bir açıklama yaparak, 
Muhsin Ertuğrul'un vasiyeti olduğunu ve çiçek (o gönderilmemesini, 
gazete ilanı verilmemesini ve tören yapılmaması - 
nı istemişlerdir. 


SIRRI ATALAY 
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ 


Öte yandan Cumhuriyet Senotosu Başkanı 
Sırrı Atalay, Muhsin Ertuğrul'un ölümü nedeniyle eşi Handan Urara ve 
Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürü Ergin Orbey'e 
başsağlığı telgrafları gönderdi. 


Atalay telgraflarında 
özetle şunları söyledi: 
“Türk (o tiyatrosunda 


bir devir olan Muhsin 


Ertuğrul'un aziz anısı 
belleklerde (o sonsuzlaşacaktır. 

"Türkiye'nin sanat 


alanında uluslararası yerini almasında katkıları, 


Türk bayrağı çekilerek 


belleklerden silinmeyecektir. 
“Merhuma tanrıdan 


rahmet, sizlere başsağlığı ve tahammül gücü dilerim." 


Karatepe Kızyusuflu Kalkınma 
ops ' a 
Kooperatifi İsosem'de sergi açtı 
8. Kooperatifler Bölge Müdürlüğü Karatepe 
Kızyusuflu Kalkınma Kooperatifi, dün Galatasaray İsosem Galeri'de kilim, battaniye, çan- 


ta ve kemerlerden oluşan bir sergi açtı. 10 gün 
sürecek olan sergi hakkında Kooperatif Başkanı 


Ali 


Cefren gazetemize yaptığı 


açıklamada 


amaçlarının motifleri yaşatmak, ortaya çıkan 
ürünleri aracısız tefecisiz alıcıya ulaştırmak ol- 


duğunu söyledi. 


“Kilimler tamamen yerli motif olup, yörük ve 
Türkmen eserleridir. Desenler tarihi olduğu ka- 


dar ev hanımlarının, o yöre kadınlarının maharetlerine de dayanmaktadır. Bir başka amacımız 
da işsizliği bir anlamda önleyip ev hanımlarını 
bir iş sahibi yapabilmektir." diyen Ali Cefren, 
Kooperatiflerinin kilimciliğin yanısıra battani- 


yeciliği de 


Bölge Müdürlüğünün gayretleriyle 


tam kapasite uygulamaya koymuş bulunduk- 


larını açıkladı. 


Kilim ve halılarda, kemerlerde çantalarda 
kök boya kullanmaları ile dikkati çeken ve yöre 
halkıyla. tam bir kollektif çalışma içinde olan 
Karatepe Kızyusuflu Kooperatifi, geçen yılda 
aynı nitelikteki çalışmalarını İsosem'de sergile- 


miş büyük ilgi toplamıştı. 


1 Mavıs 1979 


WALDHEIM’ IN ÖZEL TEMSILCISI: 


Perez de Cuellar 


Kıbrıs'ta 


©öÖzel Temsilci Pohl ise Kıbrıs Türk 
Toplumu Dışişleri Bakanı 
Atakol'la görüştü 


© Adadaki Türk birliklerinin bir kısmı bugün çekiliyor 


ANKARA (ÖZEL) 
17-19 Mayıs tarihleri 
arasında Lefkoşe'de yapılacak Denktaş-Kipriyanu 
görüşmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. 

BM Genel Sekreteri 
Kurt Waldheim'in özel siyasi işler yardımcısı Derez De Cuellar, Denktaş- 
Kipriyanu görüşmesi ile 
ilgili çalışmaları yürütmek üzere dün Kıbrıs'a 
geldi. 


Dün akşam Lefkoşe" 
deki Birleşmiş Milletler 
yetkilileri ile görüşen De 
Cuellar, bugün temaslarına başlıyor. 


Kıbrıs Türk ve Rum liderleri ile temaslarda bulunarak zirve görüşmesi 
için ortak bir gündem 
hazırlamaya çalışacak 
olan De Cuellar'ın, Denktaş-Kipriyanu görüşmesin 
den önce Ankara ve Ati- 


Demirel: “Orta Doğu’ daki olayların 
arkasında bir fitne var” 


ANKARA(AA) 
Ortadoğu'daki son siyasal gelişmelerle ilgili 
görüşlerini açıklayan AP 
Genel Başkanı Süleyman 
Demirel, "Bütün bunların 
kendiliğinden olduğunu 
sanmayınız. (o Arkasında 
bir fitne vardır. Bu sebeple ülkemizin etrafı dikenlidir. İşte bu noktada 
Türkiye'nin dostunu, 
düşmanını tayin edemezsek çok büyük sıkıntılara 
düşeriz" dedi. 


Ankara'da düzenlenen 
bir seminerde konuşan 
Demirel, "Ülkenin işini 
bozmak isteyenler bulunduğunu, bunların ülke 
çocuklarını mezhep ve 


MESS Başkanı Şükrü Er, grup toplu sözleşmesini 


ırk farkhıhkları dolayısıy- 
la ayırarak alet olarak 
kullandıklarını" söyledi. 

Türkiye'nin 33 yıldır 
çok partili rejimle idare 
edildiğini kaydeden AP 
Genel Başkanı, "Çok 
partili dönemlerde devleti ayakta tutabilmenin 
kolay olmadığını, bu süre 
içinde demokrasinin bütün kurumlarıyla varolduğu bir ülke bulunmadığını" savundu. 


Daha sonra, TRT ve 
Anadolu Ajansını da eleştiren Demirel, "TRT-2 
yayınlarının metinlerinin 
bulunmadığını ve bu 
yayınlanır bölücü olduğunu" ifade etti. 


1 Eylülde başlatacaklarını söyledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Madeni Eşya Sanayicileri Sendikasının (MESS) 
23. Olağan Genel Kurulun'da konuşan Yönetim 
Kurulu Başkanı Şükrü 
Er, 63. müesseseyi biraraya getiren Grup Toplu 
Sözleşmesini 3° Şubat 
1978'de imzaladıklarını, 
112 üyelerinin tek bir 
grup halinde birleştirilerek 
bu grubun yeni toplusöz- 
Si görüşmelerini 1 
Ey 1979'da başlatacaklarını söyledi. 
Şükrü Er, 1978 yılında yaptıkları grup sözleşmeleride: dahil olmak 
uzere toplam 60 bin 547 
işçiyi Kapsayan 220 üye- 
Irinip. toplusözleşmelerini bitirdiklerini ifade etti. MESS Başkanı Er, 
MESS camıasındaki tüm 
üyelerini 80 bin işçiyi 
kapsayan grup sözleşmelerinin hepsini önümüzdeki toplusözleşme döneminde tek bır tarihte 
birleştirmek kararında ol- 


duklarını da söyledi. 
ORHAN ALP 


Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Orhan Alp Karma ekoromi düzen içinde özel girişimciliği desteklediklerini, bu nedenle yenikir sanayi teşvik 
kanunu hazırladıklarını 
söyledi, Orhan Alp yürülkükte bulunan patent 
ve teknoloji Xanununu 
değiştirerek yeni bir 
tasarı hazırladıklarını belirtti. 

BAHİR ERSOY 

Çalışma Bakanı Bahir Ersoy da MESS Genel Kurulunda yaptığı 
konuşmada, işçi ve işveren kuruluşları arasında anlayışlı bir diyalogdan yana olduklarını, 
ülkemizin bugünkü durumunda uzun ve kitlesel grevlerle, lokavt ve 
yoğun işten çıkartmalar- 
la karşılaşılma: ası gerektiğine inandıklarını söyledi. 


na'yı da ziyaret edeceği 
belirtiliyor. 


BM Genel Sekreteri 
nin Kıbrıs özel temsilcisi 
de Pohl ise önceki akşam 
Kıbrıs Türk Toplumu 
Dışişleri, Savunma ve 
Turizm Bakanı Kenan Atakol'la görüştü. Görüşmeden sonra, Waldheim'in 
Kıbrıs'a yapacağı ziyaret 
ve Denktaş-Kipriyanu gërüşmesi ile ilgili konuların ele alındığı açıklandı. 


1500 KİŞİLİK TÜRK 
BİRLİĞİ GERİ 
ÇEKİLİYOR 


Kıbrıs'taki Türk Birliklerinden bir kısmı daha bugün geri çekiliyor. 
20 Nisan tarihinde hükümet tarafından yapılan açıklamada, adadaki Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden 
1500 kişilik bir birliğin 
iki kademede Türkiye'ye 
döneceği bildirilmişti. 
Hükümetin bu kararı uyarınca bugün bir bölümü 
Türkiye'ye dönecek olan 
birliğin kalan kısmı da 10 
Mayıs'ta adadan ayrılacak. 


1500 kişilik birliğin 
adadan ayrılmasından 
sonra Türkiye'nin 1974 
müdahalesinden sonra 
geri çektiği askerlerin sayısı 18.750'ye ulaşıyor. 


KLERİDES- 
KİPRİYANU 
GÖRÜŞMESİ 


Bazı Rum kaynakları- 
nın bildirdiğine göre ana 
muhalefet, partisi lideri 
Glafkos Klerides "Türk 
tarafı ile yapılacak görüşmelerden | sonuç alnamaması'' halinde sorunun 
tekrar ivenlik Konseyine götürülmesini işteye-7 
cek. I gine “ 


Aynı kaynaklar tarafından verilen bilgilere 
göre Klerides, Güvenlik 
Konseyine başvurulması- 
nın yanısıra Konsey iye- 
si ülkelerin temsilcilerinden oluşacak üç kişilik 
bir komisyonun Kıbrıs'a 
giderek incelemelerde bulunup öneriler hazırlamasını da isteyecek. , 


Bir süreden beri Rum 
Ulusal Danışma Meclisinin toplantılarını boykot eden Klerides'in bu 
görüşlerini Kipriyanu' 
yla yaptığı görüşmede de 
açıkladığı bildiriliyor. 


Marmara Bölgesi Ekici Tütün Piyasası 84 lira başfiyafla açıldı 


BURSA (ÖZEL) 


Marmara Bölgesi 1978 
ürünü ekici tütün piyasası 
dün saat 10.15'te Gümrük 
ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı tarafından Bursa Tekel Merkez Müdürlüğü'nde 84 lira baş fiyat- 
la açıldı. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, pi- 


yasayı açarken yaptığı 
konuşmada Marmara 
bölgesindeki alımların 


hızla yapılması için bölgedeki görevli eksper sayısının takviye edileceğini, tütün bedellerinin 
de hızla ödenmesi için 


gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Mataracı, piyasayı 
alışılmışın dışında 2 saat 
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gecikmeyle açtı Piyasa- 
nın açılışını izlemek amacıyla Tekel Merkez Müdürlüğü bahçesine gelen 
üreticiler, saat 10.15'e 
kadar Bakanın gelmesini 
beklediler. 

Mataracı'nın başfiyatı 
açıklamasından sonra, 
öteki merkezlerdeki başfiyatlar da belli oldu. 

Tekel yaprak tütün 
alım şubesi müdürü Sadi 
Erişen'in verdiği bilgiye 
göre, Bursa, Balıkesir, 
Kocaeli, Tekirdağ, Bolu 
ve Çanakkale'ye bağlı 
alım noktalarında uygulanacak başfiyatlar şöyle: 

Çılımlı 86 lira, Düzce, 
Konuralp, Gümüşova ve 
İzmit'te 85 lira, Bursa 
Merkez, İnegöl, M. K. Pa- 


Gerçeği 


şa, Orhangazi Karamüs 


sel, Hendek, Yenice. 
Hamdibey, ve Gönen' 
de 84 lira, Yenişehir. 


İznik, Orhaneli, Keleş, 
Mudanya, Gemlik, Bilecik, Osmaneli Söğüt, Pazarveri Bandırma, Manyas Biga, Geyve ve pamukova'da 82 lira, Tekirdağ, Edirne, Kırklar- 


eli, Babaeski, Saray, 
Uzunköprü, Keşan, Şarköy, Malkara. ve Uç- 


makdere'de 78 lira. 


Marmara Bölgesi 1978 
ürünü tütün rekoltesinin 
20 milyon 500 bin kilo 
olduğu bildirildi. 


Marmara Bölgesinde 
tütün piyasası geçen yıl 
24 Nisanda 68 lira 


başfiyatla açılmıştı. 


inden: 
gayın ian ihi 
lı Tar" 

Osmanl dan 


Nosil Tepetoklok £ 


fi ye A v 
e odol’ nun Kültür 


"ABD'nin Türkiye'ye askeri 
rdımdan önce acil ekonomik 
yardım yapması gerekiyor” 


© "IMF'nin kosullarını 


© Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Üyesi 
Senatör Tower. “Türkive'nin yardımı olmadan 


SALT gerçekleşmez” 


© Tower, Türkiye'ye vapılacak askeri yardımların 
hibeye dönüştürülmesini önerdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Senato Silahlı Kuvvet- 


ler Komitesi üyesi ve 
Teksas Senatörü John 
Tower, Türkiye'ye acil 


yardım yapılmasını ve 
planlanan askeri yardımların hibeye dönüştürülmesini istedi. 

Ankara'da yayınlanan 
“Turkish Daily News" 
gazetesine özel bir demeç 
veren Senatör John Tower bu konuda özetle 
şöyle dedi: 

"Ben, Dış İlişkiler Komitesi önünde kendi isteğimle tanıklık yaptım, 


ökçün, 
İspanya” ya gidiyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün yarın Ispanya 
Dışişleri Bakanı Marcellino Oreja Aguirre'nin 
konuğu olarak, resmi bir 
ziyaret yapmak üzere, 
Madrit'e gidiyor. 


4 Mayısa kadar İspanya'da kalacak Ökçün, 
İspanyol yetkilileriyle iki 
ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yapacak. Ökçün'le 
Dışişleri Bakanı Aguirre 
arasında yapılacak görüş- 


melerde Akdeniz bölge- , 


sindeki son durumun da 
ele alınacağı bildiriliyor. 


Ökçün'ün bu ziyareti 
iki ülke arasında çok uzun yıllardan sonra yapılan ilk resmi temas niteliğini taşıyor. 


ÖKÇÜN RABA'T'A 
GEÇECEK 


Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, İspanya ziyaretini tamamladıktan 
sonra, İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere, Fas' 
ın başkenti Rabat'a gidecek. 


Türkiye, 5-12 
tarihleri arasında yapılacak olan Dışişleri Bakanları Toplantısına, bazı öneriler sunacak. 


Mayıs 


Dışişleri Bakanı Ökçün.Nisan ayı sonunda ziyaret ettiği Körfez ülkelerinde Türkiye'nin sunacağı önerilere destek sağlamaya çalışmış ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin sunacağı önerileri destekleyeceğini açık - 
lamıştı. 


Ay sonunda Ankara' 
da yapılan ve Türkiye'nin 
Orta Doğu ülkelerinde 
bulunan Büyükelçilerinin 
katıldığı toplantıda da 
Türkiye'nin sunacağı 
öneriler konusunda çalışmalar yapılmıştı. 


dilir? 


irosi 


pi 
e 
© 
> 
© 
— 
m a a e 


İspan ya # 


çünkü NATO'nun Türkiyede dahil altı bölümde 
yaptığım gezide, Türkiye' 
deki durumun vehameti- 


ni gördüm. Türkiye'ye askeri yardımın artırılması 
gereklidir, ahcak ciddi ekonomik bunalım karşı - 


biliyorum ama ABD 
Kongresi bir borç verme 


müessesesi değildir. 


Yardımda gecikmenin 
sonucu vahim olabilir” 


sında Amerikan yardımı 
en başta ekonomik alana 
yönelerek Türkiye'de iç 
güvenliğin sağlanmasına 


Türk Ocağına karşı kampanya açan Hamburg SDP yöneticileri. 


Hamburg SDP, 
Türk Ocaklarına karşı 


“““““Kanipanya 


oya 


açtı 


© Kampanyaya SDP” nin 3 Milletvekili de katılıyor 


HAMBURG (ÖZEL) 

Aralarında üç milletvekilinin de 
bulunduğu Hamburg SDP (Alman 
Sosyal Demokrat Partisi) yöneticileri, MHP'nin Hamburg'daki uzantıları olan Türk Ocaklarına karşı 
kampanya açtıklarını 


Hamburg Altona'da bir toplantı 


düzenleyen 


Milletvekili 


(S DP) Hamburg Milletvekili 
Vockt (SDP Altona Başkanı) Vijoy Batra (SDP Altona 'ilçesi Milletvekili) yaptıkları konuşmalarda 
amacı, faşist Hitler'e 
özenip Alman Nazi Partisinin geçetmektir dediler. 
"Bugün Almanya'da bu Hitler 


"MHP'nin 


mişini tatbik 


yöneticilerden 
Wulf Damkowski (SDP Hamburg 
Karl Heinz Winking 


bürünmüş 


açıkladılar. 


Prof. 


Uwe 


hayranları, Türk Ocağı, Kültür Dernekleri isimleri altında sinsice çalışmalarını sürdürüp saklanmaktadırlar. Fakat bunların koyun postuna 
bozkurtlar 
bizler iyi biliyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Hamburg SDP yöneticileri "Ayrıca bugüne 
Hamburg Belediyesine ait bir evde 
dernek kuran Türk nazilerini, çalışmaları sonuçu bu evden kovulmalarını sağladıklarını" da belirttiler. 

Daha sonra Hamburg Türk Halk 
Birliğinden bir kişinin 
toplantıda MHP'nin Türkiye'deki 
ve buradaki terörist faaliyetleriyle 
ilgili olarak gazetemizden belge ve 
bilgi aldılar. Bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine yardım 
etmemi»i istediler. 


olduklarını 


kadar 


katıldığı 


TiKP Pülümür ilçe örgütü gerekçe 
gösterilmeksizin arandı 


TUNCELİ (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Vartisi Pülümür İlçe Teşkilatı önceki gün jandarma üsteğmeni Ramazan 
Çakmak tarafından hiç 
bir gerekçe gösterilme- 
den arandı. 

Üsteğmen Çakmak İl- 
"Keyfim böyle istior diyerek o Tunceli 

À yöneticilerinden İmam 

Canpolat'ı gözaltına aldı. 

Daha sonra Pülümür 

İlçe yöneticileri, Cumhuriyet Savcısına sorduk- 


TiKP Polatlı İlçe 
binası açıldı 


POLATLI (ÖZEL) 

TİKP Polatlı İlçe binası açıldı. 29 Nisan Pazar 

günü yapılan tanışma ve 

dostluk toplantısına Ankara İl Yöneticisi Niyazi 

Işık konuşmacı olarak 
katıldı. 

AP İlçe Başkanı ve bazı CHP'li grupların da katıldığı toplantıda açış ko- 


kin 


nuşması yapan Niyazi 
Işık TİKP'nin son siyasi 
duruma ilişkin görüşle- 


rini dile getirerek izledikleri siyasetleri açıkladı. 

Daha sonra söz alan 
TİKP İlçe Örgütü Başkanı Remzi Yılmazer, yurdun içinde bulunduğu 
duruma, kargaşalığa ve 
halkın çektiği acı sıkıntılara dikkat çekerek, birliğin önemini vurguladı. 
Canlı bir siyasi hava içinde geçen toplantı, konukların sorularının cevaplandırılması ile son 
buldu. 


larında, Savcı, Canpolat 
hakkında herhangi bir inzar kararı olmadığına 
belirtti. 

Daha sonra TİKP Pülümür İlçe Binasını arayan 
ve birşey bulamayan üsteğmen TİKP Tunceli 
İİ Yöneticilerinden Süleyman Ergün ve İmam 
Canpolat ve TİKP Pülümür İlçe Yöneticilerinden Mehmet Gökçe ile 
ayrıca o anda Parti binasında misafir bulunan 
Hıdır Şaşar, Süleyman 
Bakır ve Halis Yavuz adlı kişileri gözaltına aldı. 

Aynı Üsteğmen aynı 
zamanda Pülümür'de bu- 


lunan Arkadaş Kitabevini de kapısını kırarak aradı. 


Gözaltına alınan Sü- 


leyman Ergün, İmam 
Canpolat, ve Mehmet 
Gökçe ile, Hıdır Şaşar 


adlı kişiler dün saat 01 
00'de serbest bırakıldılar. 


Öte yandan Üsteğmen 
Ramazan Makmak'ın bu: 
güne kadar yaptıklarından Pülümür Kaymakamı 
nın haberinin olmadığı 
ve TİKP ilçesinin aranması da'dahil olmak üzere yapılan tüm kanunsuzlukların sorumlusunun 
Üsteğmen Ramazan Çakmek olduğu öğrenildi 


TiKP Diyarbakır il yöneticisi 
Mehmet Budak'ın aranmadığı 
açıklandı 


TiKP Diyarbakır Il Başkanlığı:”Anarşiye karşı mücadele eden 


partimizi anarşinin içinde göstermek büyük talihsizliktir” 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı basına bir açıklama yaparak, Diyarbakır İl yöneticilerinden 
Mehmet Budak'ın adı- 
nın Hürriyet gazetesin- 
de anarşik olaylardan 
arananlar listesinde çıktığını belirterek bu haberin gerçekle bir ilgisi 
olmadığını bildirdi. 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Diyarbakır İl Başkanlığının açıklaması 


özetle şöyledir: 
“Partimiz İl yöneticilerinden Mehmet Budak'ın hiç bir anarşik 


olayla ilgisi yoktur ve 
açık adresi belli olmasına rağmen bugüne kadar arandığına dair ken- 


disine hiçbir tebligat yapilmamıştır. 

Partimiz, Rusya'nın 
aleti sahte solcular'n va 


MHP'nin yarattığı anarşiye karşı mücadele etmekte ve 45 milyon halkın birliğini savunmaktadır. Durum bu olmasına rağmen, anarşiye karşı mücadele eden Partimiz yöneticilerini, anarşinin içinde göstermek, 
anarşinin son bulmasını 
isteyen halkımız için büyük bir tLalihsizliktir." 


çalışılmalıdır. 

Dış İlişkiler Komitesine, 

1) Önerilen 98 milyon 
dolarlık güvenlik destek 
yardımı sınırının 200 
milyon dolara yükseltilerek, tamamının hibeye 
dönüştürülmesini, 

2) 200 milyon dolarlık dış askeri satış önerisinin 201,2 milyon dolara yükseltilerek askeri 
yardım hibeleri arasına alınmasını, 

3) Askeri eğitim ve 
öğretim için 200 milyon 
dolar sağlanmasını, 

4) Daha önce verilen 
ve 437 milyon doları bulan dış askeri yardım 
borçlarının silinmesini, 
önerdiğini belirten Senatör Tower, önerilerinin 
Komite üyeleri üzerinde 
nasıl bir etki yaptığını 
henüz saptayamadığını, 
fakat bu konuda endişesi 
olmadığını açıkladı. 

Senatör Tower, "'Orta Doğu'da meydana gelen köklü değişiklikler, 
özellikle İran'daki durum 
karşısında, "geçen yıl 
ambargonun kalkmasına 
karşı çıkan senatörlerin 
bile yumuşamış olduğu 
kanısındayım" dedi. Tower, önerilerinin Kominás srkarafından, ,keddedilmesi halinde konuyu Senatoya getireceğini" ve 
'mücadelesini orada sürdüreceğini, osenatörlerin 
çoğunluğunun önerileri- 
ne katılacağından emin 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Gazetenin SALT anlaş 
ması ile Türkiye'ye yardım konusundaki önerileri arasında bağlantı bulunup bulunmadığı hakkındaki bir sorusuna da, 
Senatör Tower, "Elbette 
var. Türkiye'nin yardımı 
olmadan SALT'ı gerçekleştiremeyiz'' dedi. 

"Güvenilir ve değerli 
bir müttefik olarak 
ABD'nin Türkiye'nin güvenini kısa zamanda kazanmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Tower, 
IMF'nin koşulları konusundaki görüşlerini şöyle anlattı: "IMF ile görüşmelerin sürdüğünü 
biliyorum. o Türkiye'nin 
dış borcu .13 milyar dolardır. İşsizlik durmadan 
artmaktadır. Sanayi yüz- 
de 50 kapasite ile çalışmaktadır. Türk ekonomisinin yapısının köklü 
değişime ihtiyacı vardır. 
Ne var ki, Amerikan 
Kongresi uluslararası bir 
borç verme müessesesi 
değildir. Onun için IMF 
koşullarının ayrıntılarına 
girmemize gerek yoktur. 
Bizim ardımızdan NATO 
ve OECD ülkelerinin de 
Türkiye'ye kendilerine 
düşen oranda yardım 
yapmakta acele davranacaklarını umut ederim. 
Gecikme vahim sonuçlar 
verebilir. 


Erbakan, 
CHP” den ayrılacak 
olanların 
tehdit altında 
tutulduğunu 
söyledi 


HAMDULLAH YANIK 

MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan, Partisinin Artova'da düzenlediği açık hava mitingin 
de yaptığı konuşmada 
CHP'den ayrılacak olan 
parlamenterlerin tehdit 
altında bulunduğunu 
söyledi. Erbakan 
konuşmasında şöyle dedi: 

"Bu hükümete artık 
hiç bir yönüyle iktidar 
demek mümkün değildir. 
İktidar olabilmenin asgari şartı Millet Meclisini 
toplamaktır. CHP'den 
yeni ayrılacak olanlaf 
var. Bunlar ağır tehditler 
altında tutuluyorlar. 


(Aydınlıkfi 


Teknik bir aksaklık nedeniyle arkadaşımız 
Doğan Yurdakul'un yazısını yayınlayamıyoruz. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. 


ALMAN 
“RHEINISCHER MERKUR” GAZETESİ: 


"Türkiye Sovyet savaş 
gemilerinin aşmak zorunda 
oldukları iki önemli boğazın 


bekçiliğini yapıyor” 


ANKARA (ÖZEL) 


Almanya'nın Sesi Radyosu, haftalık "Rheinischer Merkur", Türkiye'nin içinde bulunduğu 
güçlüklerle ilgili bir yazıyı yayınladı. 

Yazıda, Türkiye'nin askeri bakımdan taşıdığı 
öneme değinilerek şöyle deniyor: "NATO'nun 


güneydoğu ucundaki 


Türkiye, 


Karadeniz'de 


üslenen savaş gemilerinin dünya denizlerine 


açılabilmek için 


aşmak zorunda oldukları 


boğazlardan belki de en önemli ikisinin bekçili- 


ğini yapıyor. 


Bu açıdan bakıldığında Tür- 


kiye'nin ulusal güvenliği ve Batı'nın çıkarları 
doğrultusunda son derece önemli bir görevi 
yerine getirdiği söylenebilir." 


Yazıda Türkiye'deki parlamenter demokrasinin önemine değinildikten sonra, ekonomik 
güçlüklerin bu demokrasiyi tehlikeye düşürdüğü 
belirtilen yazıda, batılı ülkelerin Türkiye'yi yitirmemek için geniş kapsamlı bir yardımda bulunmaları gerektiği söyleniyor. Batılı ülkelerin 
yardım etmekte geç bile kaldıkları Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu açısından küçümsenmeyecek 
derecede önem taşıdığı kaydediliyor. 


CHP Aydın Merkez İlçede 
yenilenen seçimlerde başkanlığa 
tekrar Ümit Altınöz getirildi 
© Tarsus İlçe Başkanlığına Mustafa Ata seçildi 


HABER MERKEZI 
Önceki gün yinelenen 
Aydın Merkez İlçe seçimlerini eski yönetim 
kazandı. Başkanlığa tekrar Genel Merkezci olarak 
bilinen Avukatümit Altınöz getirildi 
Bu arada geçen seçime Dev-Solcuların başkan adayı olarak katılan 
Kadir Şilip, bu kez seiçimlere katılmadı. Şilip, 
.İlerlemecilerin adayı Ali 
Rıza Demiröz'ü desteklemeyi tercih etti. 
Bilindiği gibi, Aydın 
Merkez ilçe seçimleri İ 
lerlemeciler olarak bili- 


Emeğin Kurtuluşu 
Yolunda Işık dergisi 
Yazı İşleri Müdürü 
tutuklandı 


ANKARA (THA) 
Emeğin Kurtuluşu 
Yolunda Işık dergisi Ya- 
a İşleri Müdürü Rıza Olgun'un, Kozan'da ifade 
vermeye gittiği jander- 
ma karakolunda, tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. 

Emeğin Kurtuluşu 
Yolunda Işık dergisi sahibi Müslüm Çolak, Yazı 
işleri Müdürü Olgun'un 
mahkemeye çıkarılarak 
serbest bırakılmasını istedi ve düşünce suçlarından dolayı kişilerin 
kovuşturmaya uğramasını eleştirdi. 

Müslüm Çolak yaptığı açıklamada özetle 
şunları söyledi. 

"Düşünce 
karşı takınılan bu ve 
benzeri tavırlar, düşünce özgürlüğüne ve basın 
özgürlüğüne indirilmiş 
ağır darbelerdir. Düşünce 
suçlarından dolayı kovuşturmaya tabi tutulan 
kişilere ülkemizde uygulanan muamele, birkaç 
istisna dışında, dünyanın hemen hiçbir ülkesinde görülmemekte olup 
cağdışıdır." 


suçlarına 


KONGRE İLANI 

Derneğimizin 2. 
Olağan Genel Kurulu 13.5.1979 Pazar 
günü saat 14.00 de 
Zafertepe Mah.No: 
288/6 Seyranbağları 
adresindeki dernek 
lokalinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 


20.5.1979 Pazar günü aynı saatte ve ay- 
„nı yerde yapılacaktır 


GÜNDEM: 
1.Açılış 
2.Divan seçimi 
3.Çalışma Raporunun okunması 
4.Çalışma Raporuna eleştiriler. 
5. Yönetim Kurulunun aklanması 
6.Seçimler 
7.Kapanış 
Seyranbağları 
Halkevi 
Yönetim Kurulu 


nen grubun seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzeri- ` 
ne iptal edilmiş ve Ümit 
Altınöz'ün obaşkanlığın- 
daki yönetim düşmüştü. 
TARSUS İLÇE 
BAŞKANLIĞINA 
MUSTAFA ATA 
SEÇİLDİ 


15 gün önce yapılması 
gereken ancak Divan Başkanlığı seçimi yapılamadığı için ertelenen Tarsus 
CHP İlçe Kongresi Pazar 
günü yapıldı. Tarsus İlçe 
Başkanlığına Mustafa Ata seçildi. 

THA'nın bildirdiğine 
göre Ata, Topuzcu olarak 
tanınıyor. Ata'nın seçimlerde 273 oy aldığı, buna 
karşılık, Genel Merkezcilerin adayı Ali Boltaç'ın 
251 oy aldığı bildiriliyor. 


Polis tarafından 
aranan DGB’ de 
suç unsuru 


bulunamadı 
İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Devrimci 
Gençlik Birliği'nin Aksaray'daki binası, dün saat 
17.30 sıralarında polisler 
tarafından arandı. 


Sivil ve resmi polisler 
tarafından yapılan arama 
sonucunda DGB binasında herhangi bir suç 
unsuruna rastlanmadı. 
Polisler yarım saat süren arama sonucunda 
herhangi bir suç unsuru 
bulunmadığına dair zabıt tutarak Dernek binasından ayrıldılar. 


Türk-Sovyet 
deniz sınırı 
protokolu 

parafe edildi 


ANKARA (AA) 


Karadeniz'deki Türk- 
Sovyet deniz sınırının 
belirlenmesi için çalışan 
Türk-Sovyet Ortak Komisyonu 6. dönem çalışmalarını tamamladı. Dişişleri Bakanlığı tarafın* 
dan yapılan açıklamada 
30 Mart-26 Nisan tarihleri arasında yapılan toplantılarda smırın işaretlenmesine ilişkin tüm 
protokol ve talimatların 
hazırlanarak parafe edildiği bildirildi. ” 

Yapılan toplantılarda 
vanlar sonuçlara göre 
deniz sınırının belirlenmesini: sağlayacak yön 
işaretlerinin temeli 30 
Mayıs'ta atılacak. i 


Toplantıda ahnan başka bir karar da çalışma 
gruplarının 23 Mayıs'ta 
Sarp'ta bir hafta süreyle 
ortak toplanarak işaretlerin konum yerlerinin denetlenmesi ve bölgenin 
topografik planını yapmasını öngörüyor. 


1 Mavıs 1979 


i “HALK 
EZGİLERİNİ 
NOTAYA 
ALMA 
SEMİNERİ” 


| ANKARA'DA 
YAPILDI 


ANKARA (OZEL) 

Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dai- 

İĞ resi Başkanlığınca düzenlenen "Halk Ezgilerini Notaya Alma Semineri" 28-30 Nisan tarihleri arasında 

Ankara'da yapıldı. Seminere elliye yakın bilim 
adamı ve uzman katıldı. 


Seminere, Üniversite kamu ve gönüllü kuruluşlarda görevli, konu ile ilgili bilim adamları ve uzmanlardan başka Türk müziği alanında yaptığı 
çalışmalarla tanınan Alman Müzikolog Prof. Dr. 
Kurt Reinhard da bir bildiri göndermiştir. 


Türk Tarih Korumunda yapılan ve üç gün sü- 
“İÜ ren seminerde hulk ezgilerinde kaynak aramayla, 
yöresel tavırlara göre ritm kalıplarının notaya 
alınması, ezgi çatışı,ezgi gidiş, ezgi ayağı ve ölçüsünün saptaşmasıyla ilgili sorunlar ile yeni elektroaik aygıtlarını konuya getirdiği boyutlar tartışıldı. 


| BURSA'DA 
| LİSELERARASI 
TİYATRO 
İ YARIŞMASI 
DÜZENLENDİ 


Bursa'da 2-10 Mayıs tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen bir “Liseler Arası 
Tiyatro Senliği ve Yarışması” vapılacaktır. 


j Bu konuda bir açıklama vapan Bursa Milli Eği- 
Ẹ tim Müdürü Osman Zeki Kurt,yarışmanın amacının 
Bursa'daki orta dereceli okullarda sosyal faaliyetleri geliştirmek ve bu tür çalışmaları çekici hale 
getirmek olduğunu belirtmiştir, Kurt şöyle demiştir: 


n ““Yarışmalar için okullara yapılan çağrılar sönucu 8 lise ve dengi okul yarışmalara katılmak için 
bize başvurdu. Yarışmalar halka açık olacak ve 
Müdürlüğümüzün oluşturacağı jüri tarafından seçilecek ilk üç oyuna ödül verilecektir. Yarışmaya katılacak olan okullar yarışma oyunlarını kendileri 
seçmişlerdir." Jüriyi Milli Eğitim Müdürlüğünden, 
Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden, Gazeteci- 

Ẹ lerden, yarışmaya katılmayan orta dereceli okul 
müdürlerinden, Tıp Fakültesinden ve halktan 

| seçilecek birer temsilci oluşturacaktır. Yarışmaya 

katılacak okulların yarışacakları gecelere ait bilet 
satışları okulları tarafından sağlanacaktır." 


| Milli Eğitim Müdürü Osman Zeki Kurt yarışma 

Ẹ sonucu birinciliği alacak okulun Türkiye Tiyatro- 

O Halk Derneğinin İstanbul'da yapacağı "Tür- 

O kiye Liseler Arası Tiyatro Yarışması''nda Bursa'yı 
temsil edeceğini söylemiştir. 


VAN HALK 
BİLİM SERGİSİ 


ANKARA (ÖZEL) 


J Yine Milli Folklor Araştırma Dairesince düzen- 
_ lenen "Van Halkbilim Araştırması" sergisi 28 Nisan 

6 Mayıs tarihleri arasında Türk Tarih Kurumunda 
— halka açılacak. 


Sergide yöresel el sanatları ürünleri sergilenecek, 
slayt ve belgesel film gösterileri yapılacak. 


1978 Yeditepe 
Şiir Armağanı 
Refik Durbaş'ın 
"ÇIRAK 
ARANIYOR” 


Il adlıkitabına 
| verildi 


1954'ten beri yılın en beğenilen şiir kitabına 
| verilen Yeditepe Şiir Armağanı'nı Refik Durbaş, 
- Çırak Aranıyor adlı kitabı ile kazanmıştır. 

© Oktay Akbal, Recep Bilginer, Hüsamettin Bozuk, Konur Ertop, Sami Karaören, Arslan Kaynardağ ve Adnan Özyalçıner'den oluşan seçiciler kurulu, 1978'de yayınlanmış 58 şiir kitabı arasından 

İİ) Refik Durbaş'ın,Çırak Aranıyor adlı kitabına1978 
Yeditepe Şiir Armağanı'nı vermiştir, 

i} 35 yaşında olan Refik Durbaşın daha önce Kuş 

Ẹ Turanı, Hücremde Ayışığı ve Denizler Sincabı adlı 

şiir kitapları yayınlanmıştır. 


sanat “edebiyat 


EET 


ANKARA BELEDİYESİ 
ÇOCUK ŞENLİĞİ 
DEVAM EDİYOR 


MEHMET YEŞİL 


Ankara (Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
1. Çocuk Şenliği Ankara'lılar tarafından büyük 
bir ilgiyle izleniyor. 23 
Nisanda başlayan şenlikte 3—6 yas arası Çocukların resim, el sanatları ve karikatürleri sergilenmekte, çocuk 
oyunları oynanmakta, 
ayrıca her akşam Belediye Kent Orkestrası 
konserler vermekte. 
Şenliği izlemeye gelenlerin büyük çoğunluğunu gecenkondu kentlerinin ilkokul çocukları 
oluşturuyor. Ve kendi 
okullarının kültürel faaliyetlerini sergiliyorlar. 

Şenliğin yöneticisi 
Erhan Taneri ile görüştük. Şenliği düzenlemekteki amaçlarını bize 
şöyle aniattı.: 


— Bizim amacımız 
Dünya Çocuk Yılında 
gösteriş için birşeyler 
yapmak değil. Gerçekten çocuklara yönelik 
onların kültürel etkinliğini „artırıcı yarının 
uyanık ve kendini yaratıcı kuşaklarını yetiştirmek amacındayız. 
Ayrıca Türkiye, çocuklarına bayram armağan 
eden tek ülkedir. Kemal 
Atatürk'ün bu armaganını ve olayın esprisini sürekli taze tutabilmek ve Kemalist Devrimlerin toplumda kökleşmesini sağlamak bir 
ikinci amacımızdır. Çalışmalarımızı sadece 23 
Nisan'lara sıkıştırmak 
arzusunda değiliz. Yılm her gününde kültürel ve ekonomik yön- 
den çocuklara iyi bir 


toplum ve daha yaşanır 
bir kent vermek amacındayız.” 


“Ankara'da çocukların büyük bir kesimi gecekondu semtlerinde 
yaşıyor. Bizim amacımız kültürel faaliyetler- 
den yoksun ilkokul cocuklarının kendi çabalarıyla yaratmış oldukları eserleri Belediyenin 
olanaklarını kullanarak 
Ankara'lılara ulaştırmak. Bunun icin gecekondu o semtlerindeki 
çocukları belediyenin 
otobüsleriyle ücretsiz olarak getirip şenliği izlemelerini (o sağlıyoruz. 
Ve ayrıca şenlik bitiminde çocukların bu 
kültürel faaliyetlerini çeşitli yerlerde sergileme- 
ye devam edeceğiz." 


38L ÖD NEMO, 


© DGSA'da "SANAT 


EĞİTİMİNDE YÖNTEM” 
konulu açık oturum yapıldı 


25 Nisan Çarşamba günü İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 
akademi öğrenci temsilciliği tarafından düzenlenen "Sanat Eğitiminde 
Yöntem” konulu açık oturuma 
Prof. Hüseyin Gezer, Prof. Döğan 
Aksel ve Prof. Ali Teoman Germaner 
katıldı. 


Açık oturumda önce toplumsal 
gelişim süreci içerisinde akademinin 
işlevi ve yeri tardışıldı. Bu konuda ilk 
sözü alan Hüseyin Gezer sanatın belirleyici yönünün sürekli yenileşme olduğunu vurgulayarak bir sanat kurumunun kendi yapısının gerekleri 
doğrultusunda sürekli araştırma yeni 
sentez ve sonuçlar ortaya koymak 
durumunda olduğunu bu açıdan 
tabiatındaki yaratma ve durağanlığa 
karşı olma niteliğinden dotayı akademinin toplumsal kurumu itme potansiyeli taşıdığınısöyledi. 


Doğan Akseli'de bu soruya yanıt 
olarak Türkiye'de akademinin toplumu çeken bir lokomatif görevi üstlendiğini belirtti. Sanatın daimi bir 
araştırma kendini yenileme durumu 
olduğunu ve bunun akademinin en 
genç öğrencisinden eğitimcisine kadar yansıdığını ve giderek topluma 
yayıldığını belirtti. 


Ali Teoman Germaner'de konuşmasında kısaca şunları ortaya koydu. 
“Toplumsal gelişim süreci içerisinde 
akademi yapısal işlevi açısından bir 
yarma dönüklüğü içermek zorundadır. 

Dışa bağımlı bir yapı eğitim metodlarını da etkiler. 


Oturumun ikinci konusu toplumun demokratik gelişim süreci içerisinde kültür ve sanatın rolü idi. Gezer 
Türkiye'deki yoğun kültür birikimine 
değindi. Halk kültürü kendi otantiklikliğini koruduğu müddetçe toplumun hakiki kültürüdür dedi. Yoz kültürel etkilerden kurtulmanın yolunun 
halk kültürünü değerlendirip çağdaş 
kriterlerle ele alınması olduğunu bilirtti. 


Doğan Aksel'in bu soruya yanıtı 
şu oldu: 


Sanat önce kendi yaşadığımız 
toplum içindedir Giderek biz evrensellik söz konusu olur. Bir sanatçı 


u 


BİLES öCAL 


olarak, toplumun kişilerine inerken 
tavrımız onları ileriye doğru çekebilecek nitelikte olmalıdır.” 


Ali Teoman Germaner bugün aydınlarla halk arasındaki ayrımı kapatmaya çalışırken varolan kültür 
değerlerinin korunması gerektiğini 
bu alanda sanatçıya büyük görevler 
düştüğünü belirtti. 


Tartışmanın üçüncü konusu akademideki eğitim sorunu idi. 


Hüseyin Gezer, Akademideki eğitimin gerçeğe yaklaşmayı hızlandıncı bir nitelik taşıdığı oranda akademi öncesi yanlış etkilenmelerin atılabileceğini öğrencinin kişiliğini bulabileceğini belirtti. 


D. Aksel de özetle şunları söyledi: 

“Sanat eğitimi yapacak kişi kararlarını önceden vermelidir. Bunun 
Kaynağı ilke eğitimden başlamalıdır" 

Ali Teoman Germaner'in bu konudaki konuşması da kısaca söyle: 


"Gerçekten Türkiye'de ilk ve orta 
eğitimde büyük hatalar vardır. Çocuğu kendi koşulları dışma çıkarınca 
bir panik başlar. İşte bu yapı içerisinde akademiye çok güç görevler düşmektedir." 


Dördüncü konuda akademideki 
demokratik işleyiş ve eğitimdi. H. 
Gezer demokratikleşme sorununun 
yerleşik düzenden sıyrılma konusunda göstereceğimiz dinamizme bağlı 
olduğunu söyledi. Çağımızın kitle 
eğitiminin zorunlu olduğu bir çağ olduğunu belirterek bu şartlar altında 
esasen bireysel olan sanat eğitiminde 
öğrencinin kişiliğinin yozlaştırılmadan yönledirilmesi konusunda büyük 
zorluklar olduğunu vurguladı. 


Aksel, akademideki demokratik 
yapının ve eğitim sisteminin normal 
bir işlerliği olduğunu fakat bunun 
daha ileriye götürülmesi konusunun 
tartışılabileceğini söyledi. 


Ali Teoman Germaner, bugünkü 
yapının öğrencinin sorumlu olduğu 
derslerin niteliği, kuramsal çalışmay- 
la uygulamanın özdeşleşememesi , 
okul eğitimi ile güncel yaşamın ve 
okul sonrası hayata uyum konusunda 
soruları karşımıza çıkardığını belirtti. 


i J 


Murat Özüak Türkiye'de iken babası tarafından şampiyonaları! hazırlanıyordu. 


Genç yüzücümüz Özüak rE 
başarılı sonuçlar almaya devam ediyor 


© Murat özüak, California'da düzenlenen yüzme yarışlarında 400 metre karışık genç erkeklerde 
4.12. 19 ile kendine git bulunan California rekorunu kırdı 
© Yılmaz özüak:”Murat, başarısını devam ettirdiği takdirde Balkan Şampiyonası ve Akdeniz 
Oyunlarında ülkemize madalya kazandırabilir” 


İSTANBUL (AA) 


rekortmeni 
Milli Yüzücü Murat özüak öğrenimini sürdürdüğü 
California'da düzenlenen 
yüzme yarışlarında 400 
metre karışık genç erkeklerde kendisine âit olan 
California rekorunu kırdı. 

Bir süreden beri öğreniminin yanısıra sürdürdüğü yüzme çalışmalarında iyi dereceler elde 
eden Milli YüzücümMüz, 
daha önce düzenlenen 
bir yarışmada 400 metre 
karışık erkeklerde de Ca- 


Türkiye 


lifornia rekorunu kırmıştı. 

Murat Özüak 12 Nisan 
günü Los Angeles Chabot 
Kolej havuzunda düzenle- 
Jen uzak batı Yaş Grupları Yüzme Yarışlarında 
kendisine ait bulunan 400 
metre karışık rekorundan 
iki saniye daha iyi yüzdü. 400 metre karışık 
16-17 yaş gruplarında 


4.12.19 ile yeni bir rekor 
kıran Murat Özüak aynı 
zamanda 200 metre karışıkta 1.58.63 ile birinci 
oldu. 

Öte yandan, aynı yarışlarda Seguoia Kulübü 


800 metre erkekler yarısından bir görünüş 


Adana Orta Dereceli Okullar 
Atletizm yarışları yapıldı 


ADANA (ÖZEL) 
Adana Orta Dereceli 
Okullar Atletizm Yarışı 
büyük bir ilgisizlik içinde 


geçti. Yarışmada elde 
edilen teknik sonuçlar 
şöyle: 


200 metre kızlar: 1- 
Hava Aytaç (İncirlik 
Ortaokulu) 31.8 2- Yasemin Özçulha (Kız Mes- 
-lek) 31.8. 3- Nurdan Çeviker (Seyhan Ortaokulu) 
32.5 

200 metre erkekler: 
1- Nurettin Akman (Endistri Meslek Ortaokulu) 
29.3, 2- Murat Fakıoğlu 
(Çukurova Meslek Ortaokulu) 29.9 


400 metre engelli erkekler: 1- Nurettin Anman (Endüstri Meslek 
Ortaokulu) 1.17.0, 2- Bekir Ayn (Çukurova Meslek Ortaokulu) 1.18.5 

800 metre erkekler: 
1- Osman Fırat (İncirlik 
Ortaokulu) 228.7, 2- 
Mustafa Sazr (İncirlik 
Ortaokulu) 2.33.2, 3- 
Lütfü Kaya (Çukurova 
Ortaokulu) 2.38.9 

800 metre kızlar: 1- 
Jale Kuşçu (Seyhan Ortakokulu) 2.43.7, 2- Hamiyet Karslı (İncirlik Ortaokulu) 2.50.3, Döndü Cengiz (İncirlik Urtaokulu) 2.53.0 


İstanbul 2. 


adına yüzen Özüak 200 
metre sırtüstünde 2.15. 
89 ile ikinci. 100 metre 
sırtüstü yarışında 1.03.3 
ile dördüncü ve 500 metre serbestte 4.48.0 ile 
altıncı oldu. 


Murat Özüakın bu 
başarısı üzerine babası 
Türk Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Özüak 
şunları söyledi: 


“Murat artık kendini 
Amerika'da kabul ettirmiş bulunmaktadır. Bu 
başarısını devam ettirdiği takdirde bu yaz Ístanbul'da yapılacak Bal- 


m = z 


bi 


kan Şampiyonası ile Yugoslavya'da yapılacak 
Akdeniz Oyunlarında ül- 


(AydınlıklI 


kemize madalya kazandıracağını tahmin ediyoruz.” 


FRANSIZ ATLET 
2 DÜNYA REKORU KIRDI 


FRANSA(AA) 


Fransız Atleti Gerard 
Lelievre dün, Paris'in Eminay-Sur-Seine pistinde iki 
dünya rekoru birden kırmıştır. Rekorlardan biri 
saate karşıdır. Gerard Lelievre'nin derecesi 14,654 
km.dir. Eski rekor 14, 


ile Meksikalı atlet 
Daniel Batista'ya aitti. 

İkinci rekor ise 20 
km'lik pistte, 1 saat 22, 
19,4 dereceyle kırılmıştir. Aynı rekor iki gün 
önce Sovyet atleti Anatoli o Solomin'ce kirilmıştır. Anatoli'nin derecesi 1 saat 22,52,4 idi. 


430 


Örnekspor, 1952 yılında kuruldu. 
Futbolun dışında, Basketbol ve Voleybol da faaliyet gösteriyor. 

Futbolda, Minik, Yıldız, Genç 

ve "A" takımı, Basketbolda, Yıldız, 
Genç ve "A" Voleybolda, Yıldız Kız, 
Genç Kız, Genç've "A" takımları 
var. 
A takımı 3. liglerden başlamış 
1966'da 2. lige terfi etmiş ve halen 
bu kümede mücadele ediyor. 1978' 
de grubunda şampiyon olmuş. Aynı 
yıl yapilan İstanbul şampiyonasında 
4. olmuş, Yıldız takımı ise 3 yıldır 
final oynamış, 2, ikinciliği bir de 
şampiyonluğu var. 

Kulübün özgeçmişi hakkmda, bu 
bilgileri aldıktan sonra Kulüp Başkanı ve Teknik Direktör Mehmet 
Bener'e başarılarının nedenlerini sorduk. 

“Anadolu yakasında olmamız bize 


bir avantaj sagladı. Biliyorsunuz. 
Anadolu yakasında yeteri kadar tesis 
var. Biz bu tesislerin hepsnden faydalanabiliyoruz. Kısaca spor yapmak 
için her türlü olanağımız var, "Bener 
sporcu kartları konusunda ise şunları 
söyledi: i 

"Sporcu kartlannm herhangi 
fonksiyonu olduğu kanısında değilim. Ancak, sporcunun hakkı olan 
bu kartlar verilirse iyi olur. Bu konuda eski BTG Müdürü Fikret Ünlü'nü; 
bir çabas olduysa da Bölge Müdürünün cesaretsiz tutumu, buna engel 
oldu." 

Sahalardaki olayların nedenlerini 
Mehmet Bener eğitim noksanlığına 
bağhyor. Kursarın, seminerlerin ve 
yayınların yetersiz olduğunu hakemlerin değil, onlan gerektiği şekilde hazırlamayanların suçlu oldu 
ğunu belirtiyor. z 


İSTANBUL 
2. Amatör Küme maçlarına çeşitli stadlarda 
yapılan karşılaşmalarla 
devam edildi. 


MİMARSİNAN:8 
B.BORONKAY:0 
M.SİNAN: Halil 3, K. 
Hasan 3, B.Hasan 3, Ayhan 3, Aydın 3, İbra- 


Kız Judocular Derieği:” Amacımız 
Türkiye” deki kız judocuları birleştirmek” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Amaçlarının Türkiye'deki 
tüm kiz Judocuları birleştirmek olduğunu belirten Kız 
Judocular Derneği, bolgeler- 
deki kapalı Salonlarda kizlari, 
Judo sporu yapmaya' davet 
etti. 
Judocular Derneği 
konu İle ilgili olarak şu 
açıklamayı yaptı: 

“Bir milletin refaha ulaşabilmesi için aklını kultanması gerektiği kadar enerjisinl de en iyl yolda kanalize etmesi gerekir. 

Gelişmiş ülkeler sporu 
fiziksel kültürlerine kullanarak milli güçlerini geliştirme yollarında büyük bir 
başari kazanmtşlardıir. 

Judo, zihni-fiziki bir ter- 


biye, insanlar arasında din, 
dil, irk görüş ayrılığı gözetmeksizin, İyilik, doğruluk 
sevgi ve Saygının benliğinde 
bütünleştiği kişinin ruhi olgunluğa erişmesini sağlayan 
bir spor dalıdır. 

Bunları gerçekleştirmek 
üzere biz İstanbullu Kız Judocular geçtiğimiz hattalarda bir araya geldik ve 
tüm Türkiye'yi kapsamına 
alacak olan Kız Judocular 
Derneğini kurma çalışmalarina başladık. Amacimiz kisaca Türkiye'de aynı İlke ve 
felsefeyle judo sporu yapan 
tüm kiz Judocuları birbirine 
tanıştırmak, kaynaştırmak, 
ileriye dönük çalışmalar yaparak Türk sporundaki gerçek yerini bulmak." 


him 3, Turgay 3, Ramazan 3, Ömer 4, Gültekin 
A,Ali4 | 

B.BORONKAY: Rıdvan 1, Kenan 1, Mustafa 1, Erdal 1, Numan 1, 
Ali 2, Seyhan 1, Nevzat 
1, Aslan 1, Temel 3, İrfan 1. 

Goller: Gültekin 7, Ömer 26, 31, 84, Turgay 
58, Ali 60, 61, Ayhan 
90 


UMRANİYE: 2 
ÇINARSPOR 0 » 


ÜMRANIYE :Orhan 3, 
İbrahim 2, Muharrem 1, 
Mümtaz 1, Birtan 1, Yusuf 2, Ercüment 1, Hasan 
2, Atilla 1, (Hüsamettin 2) 
Sinan 2, Binali 2, 

ÇINARSPOK: Necip 
2, Osman 1, İhsan 2, Alaattin 1, Ekrem 1, Tarık 
2, Fazlı 1, Hamdi 1, 
Avni 2, Mustafa 1, Tevfik 1. 


Goller: Mümtaz dk.4, 

Hüsamettin 74 
KURUÇEŞME:1 
ÇATALCA 0 

KURUÇEŞME:Şükrü 3, Yakup 2, Mustafa 
2, Bayram 2, Garbis 3, 
Birol 2, Nuri 2, Özkan 3, 
Aziz 2, Abdullah 2, Fuat 3. 

ÇATALCA: Orhan 2, 
Yavuz 2, Muharrem 2, 
Erdoğan 2, İhsan 2, Kazım 2, İskender 2, Adem 
2, Enver 2, Derya 3, Aydın2 

Gol: Dk. 75 Fuat 

ÇELİKSPOR :2 
ŞAFAKSPOR:1 

ÇELİKSPOR Erdal 2, 
Şemsettin 2, Ender 1, 
A.Rıza 2, Mümin 3, Zekai 3, Haluk 2, Tayfun 
2, Raif 2, Müfit 3, Veli 
2 


` ŞAFAKSPOR: Ayi 2, 
Celal 2, B.Mehmet 2, K. 
Mehmet 2, Yılmaz 3, 


Vahdet 2, Musa 2, Naim 2, K.Cengiz 3, Metin 
2, B.Cengiz 2. 

Goller: A.Rıza dk. 5, 
B.Mehmet 35, Zeki 88 


DİĞER|SONUÇLAR 


Altımay 5-Taksim 0, 
Tunusbağ 0-K.K.Zara 0, 
Y.Direk 2-Selimiye 2, 
Cerrahpaşa 3-Üsküdar O, 
Defterdar O-Fethiye O, 
Haydar 2-Tuzla 0, Feriköy 2-Örnekspor 1, Altınyıldız 2-Ayyıldız 2, 
Langa 1-K.Köy 2, Kuştepe O-Vardar 0, İ.Üniversitesi (o O-Boğaziçi O, 
Sümerspor 3-Hasköy 0, 
Beyoğlu O-Eminönü 0, 
Zeyrek 1-Şile 1, İstanbulspor 11-Ayvansaray 1, 
B.Beyi (o 4-Çıksalın 1, 
Soğanlık 1-Gökspor 0, 
Esenler 1-Kağıthane 1, 
Bozkurt I-Levent 1, G. 
Hisar 1-G.Gören 1, Vefa 1-Fatih O, Adalar 0- 
İlkadım 2. 


(Baştarafı 1. savfada) 
gurupla ilgili olarak da 
şunları söylediler: 

"1 Mayıs öncesi gelişen olaylar nedeni ile 
işçi sınıfı dostunu düşmanını bir kez daha tanımıştır. İstanbul'da 1 
Mayıs Alanında 1977 
katliamında öldürülen 36 
yurttaşın kanı yerde dururken 1 Mayıs'ları özünü, 
boşaltarak İzmir'de kutlayacakları için 'takdirle 


karsılananlar'ı, o DİSKİ 
arkaan o hançerlemeye 
kalkanları, burjuvaziye 


teslim olanları işçi sınıfımız unutmayacaktır." 
Selahattin Uyar ve 
Mehmet Mıhlacı, açıklamalarını yaptıktan sonra 
sıkıyönetim yetkililerince 
gözaltına alındılar 


BAŞTÜRK, 
AMACIMIZA 
ULAŞTIK DEDİ 


DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk, 1 Mayısla ilgili olarak yayınladığı mesajında 1 Mayıs'ı 
Taksim'de kutlamaya 
yönelik "kararlı mücadelelerinin gerçekte amacına ulaştığını" söyledi. 

İşçi sımfının haklarından taviz vermeyeceklerini, faşist tehlike karşısında yılmayacaklarını ve 
burjuvaziye teslim olmayacaklarını göstermek 
için yoğun bir mücadele 
sürdürdüklerini belirten 
Baştürk İzmir'den miting 
yapmaya nazırlanan sahte TKP taraftarlarını da 
“demokratik o güçlerin 
birliğini parçalamakla ve 
"burjuvaziye teslim olmakla" eleştirdi. 

Ecevit'in emeğin bayramını kutlamayı yasakladığını ve hükümet olmanın sorumluluğundan 
kaçtığını söyleyen Baştürk'ün acıklaması "Sloganımız 'yalındır; Faşiz- 
mi ezeceğiz" cümlesiyle 
bitiyor. 


DİSK 
AVUKATLARININ 
PROTESTOSU 


DİSK Hukuk Danışmanları ve "İlerici Yurtsever Avukatlar" adıyla 
açıklama yapan bir grup 
avukat, dün Adliyede 
düzenledikleri basın toplantısında 1 Mayıs nedeniyle DİSK'e yöneltilen 
baskıları protesto ettiklerini belirttiler. 


İZMİR'DEKİ GÖSTERİ 

Bilindiği gibi İzmir" 
de biri Karşıyaka'da biri 
de İzmir içinde olmak 
üzere iki gösteri düzenlendi. 

İlgililer bu iki grubun 
karşılaşmaması için sıkı 


güvenlik önlemlerinin 
alındığını açıkladılar. 


Öte yandan Izmir Valisi Necdet Calp, bir açıklama yaparak her göstericiye iki güvenlik görevlisinin düştüğünü açıkladı. Calp, İzmir'in 6 hassas 
bölgeye ayrıldığını da 
açıklamasında belirtti. 


Konak'taki mitinge 
TKP'den başka DDKD, 
Kurtuluş ve Emeğin Birliği grupları katılıyor. 
TİP ise bu mitinge TKP 
tarafından düzenlendiği - 
için katılmıyor. İzmir' 
deki çeşitli terör olaylarında ismi geçen Dev- 
Sol grubunun ise hangi 
mitinge katılacağı henüz 
belli olmadı. 


DİSK'E BAĞLI 
SENDİKALARIN 
TUTUMU BELİRSİZ 


DİSK 3. Bölgenin İzmir'deki mitinge kesinlikle katılmayacağı 
biliniyor. Ancak bölgeye 
bağlı sendikalar dün geç 
saatlere kadar tutumlarını belirlemediler. Tekstil 
hala İstanbul'a gitmek 
için talimat beklerken, 
Petkim Sendikası Genel 
Merkezinin şubeleri serbest bırakması üzerine İzmir'de TKP'nin düzenlediği mitinge katılmaya 
karar verdi. Genel-İş Sendikası İzmir'deki mitinge 
katılmayı kesin olarak 
düşünmezken son değişiklikler üzerine İstanbul'a gitmekten de vazgeçtiği görüldü. 


Bu arada Türk-İş'e 
bağlı Petrol-İş sendikası 
İzmir Şubesi TKP'nin 


mitingine katılacağını ilan etti. 


İnşaat (o Mühendisleri 
Dışındaki meslek odalarının İstanbul'daki mitingin yapılamaması nedeniyle İzmir mitingine 
katılmalar bekleniyor. 


HALK TEDİRGİN 


Emnivet yetkililerinin etkili tedbirler alındığı şeklindeki açıklamalarına rağmen İzmir' 
de meydana gelen çeşitli patlama ve kurşunlama olayları halkın tedirğinliğini artırıyor. 
Önceki gece İş Bankası 
Üçkuyular şubesi'nin ateşe verilmesi ve önüne 
"1 Mayıs bayram değil, 
savaş günüdür" o yazılı 
bombalı bir pankart asılmasından sonra çeşitli 
yerlerde silah sesleri duyuluyor. Gene önceki 
gece Konak meydanının 
ortasında beyaz bir ara- 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 


18.35 FLANDERLER'İNKÖPEĞİ 

19.00 İLKOKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞ- 
MASI: Karşıyaka Ilkokulu ile Güzelyalı Ulusal 
Egemenlik İlkokulu yarışacaklar. 

19.30 ANADOLU'YA: Zirai mücadelenin önemi ve Devlet Üretme Çiftliklerinde bu konuda 
yapılan çalışmaları konu edinen bir film ile, 
Kars yöresine ait Turizm Folklor Araştırma Kurumunun sunacağı halk oyunları izlenecek. 


21.30 HABERLER 


21.15 BEŞ DAKİKA: Programın "Trafik" adlı 


bölümü yayınlanacak. 


21.20 MAHALLİ BELEDİYELER 

22.05 TELEVİZYONDA TÜRK SİNEMASI: 
Yönetmenliğini Lütfü Akat'ın yaptığı, başrollerini Tarık Akan ve Pervin Par'ın paylaştıkları 
“Esir Hayat" adlı film yayınlanacak. 


23.35 HABERLER 


TRTI 


05,00 Açılış Program ve 
3 Kısa Haberler 

05.05 Türküler Şarkılar ve 
Oyun Havaları 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.02 Bahar Türküeri 

09.20 Dilden Dile 

09.40 Türk Hafif Müziği 

11.05 TRT'nin Kuruluşu 
Özel Programı, 

11.35 Bahar Şarkıları 

12.10 öğle Üzeri 

15.01 Yörelerimiz, Ezgilerimiz, Gelenekle- 


TRT2 


08.00 Açılış ve Progra, 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Bahar Şarkıları 

10.30 Kadın Sanatçılarımız 

11.00 Türküler ve Oyun 
Havaları 

12.45 Bir Pınarki 

13.30 Solistlerden Birer 
Şarkı 

14.00 Mikrofonda Halk 
Müziği 

14.30 TRT'nin kuruluşu 
Özel Programı 

15.00 Şarkılar 

15.30 Türküler ve Oyun 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 

09.03 Barok Müzik 

10.30 Ülkeler ve Müzikleri 

11.00 Öğleye Doğru 

12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 

15.00 Günün Konseri 


rimiz. 
15.40 Şarkılar 
15.40 Hafif Müzik 
16.05 Bahar Şarkıları 
16.45 Hafif Müzik 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar. 
20.02 Çocuklar İçin On 
Dakika 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Bahar Türküleri 
21.30 Müzik Magazin 
101.00 Program ve Kapanış 


Havaları 
16.00 Türk Hafif Müziği 
16.20 Arkası Yarın 
16.40 Hafif Müzik 
16.45 Ses Ustaları 
17.45 Yurttan Sesler Bahar programı Özel 
Programı 
21.00 Sanat Olayları 
21.30 Türküler 
22.00 Dans Müziği 
22.30 Solistlerden Şarkılar 
23.30 Haberler 
23.55 Program ve Kapanış 


20.00 Müzik Sözlüğü 
20.30 Caz Müziği 
21.00 Solodan Orkestra- 


ya. 
22.06 Gecenin Getirdikleri 
23.00 Salı Konseri 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Sahibi: BAYAŞ Basın Yayın A.Ş. adına 


Aydınlık 


Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR 


FERİT İLSEVER 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


— A A as 


DİSK Yürütme Görevlileri... 


badan dört el silah sıkıldığı halde alanda bi: tek 
polisin bulunmaması 
dikkati çekti. 


Öte yandan 1 Mayıs 
afiş ve bildirileri dağıtımı 
sırasında çeşitli gruplar 
arasında çatışmalar çıkması ve yer yer halka saldırılması gerginliği artırıyor. Emniyet tedbirlerinin yetersiz olduğunu gören İzmirlilerin Pazar gününden başlayarak şehri 
terketmeye başladıkları 
izleniyor. 


ESKİ ŞEHİR'DE 
GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 
ARTIRIT DI 


Eskişehir'de bazı kuruluşlar tarafından yapılacağı bildirilen 1 Mayıs yürüyüş ve mitingin- 
de olay çıkmaması için 
tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı polis ve 
jandarmada izinlerin kaldırıldığı açıklandı. 


HAK-İŞ 1 MAYIS 


Türkiye Hak-İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 1 Mayıs'ın "'Yahudi ve Komünist Bayramı" olduğunu ileri sürdü. Hak-İş.işçileri 1 Mayıs'ı lanetlemeye davet 
etti. 


MERSİN VE 
TARSUS'TA 
HAVA GERGİN 


Mersin ve 'Tarsus'ia 
çeşitli gruplar ve DİSK'e 


bağlı bazı sendikalar 1 
Mayıs gösterileri yapacaklarını açıkladılar. Afiş 
asma yüzünden önceki 
gün Tarsus'ta Halkın 
Kurtuluşu grubundan bir 
kisi öldürüldü. 


Gösterilere katılmak 
istemeyen işçilerəe "faşist dendiği öğrenildi. 


ÇEŞİTLİ 
TUTUKLAMALAR: 


Öte yandan, dün İs- 


tanbul'un çeşitli yerlerinde 1 Mayıs'la ilgili 
tutuklamalar yapıldığı 
bildiriliyor. 
Öğrenildiğine göre, 
Leventte kurulu Vakko 
fabrikasında 1 wayıs'la 


ilgili bir konuşma yapan 
Tekstil Sendikası görevlilerinden Ahmet Göral 
ile Yaşar Yıldız, sıkıyönetim görevlileri tarafından gözaltına alındı. Feriköy Sular İdaresinden 
bir işçinin de yine aynı 
gerekçe ile gözaltına alındığı bildiriliyor. 


İSKENDERUN'DA 
AFİŞ ASAN BİR 


GRUP GECE 
BEKÇİSİNE ATEŞ 
ETTİ 
İskenderun'da dün 
gece 1 Mayıs'la ilgili 


afiş asan bir grup kendilerine engel olmak isteyen gece bekcilerine ateş ettiler. Olaydacan 
kaybı olmadığı ve olaya 
karıştığı iddia edilen bir 
kişinin gözaltına alındığı 
ve uzerinde tabanca bu‘ 
lunduğu bildiriliyor. 


Ankara'nın Dikmen 
Lisesinde 1 Mayıs nedeniyle boykot yapmaya 
kalkışan Dev-Yol ve Halkın Kurtuluşu grupları 
öğrencilerin ve halkın 
tepkisi sonucu amaçlar'- 
na ulaşamadılar, 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin desteğinden 
yoksun olan boykottan 
sonra 32 kişi gözaltına 
alındı. Daha sonra Kenan 
Çavdar gözaltına alınarak 
sıkıyönetime sevkedildi, 
diğer öğrenciler serbest 
bırakıldı. 

Daha önce de aynı 
gruplar Cuma günü 1 Mayıs nedeniyle bütün tepkilere rağmen boykotilan 
etmişlerdi 


KURTBOKE: "TGS 
1 MAYISIN AMACINA 
UYGUN OLARAK 
KUTLANMASINDAN 
YANADIR" 


Türkiye (o Gazeteciler 
Sendikası Genel Başkanı 
Oktay Kurtböke TGS'nin 
1 Mayıs'ın amacına uygun olarak kutlanmasından yana olduğunu söyledi, Kurtböke, 1 Mayıs' 
ın işçi bayramı olduğunu 
ve bu simgesel günün dün 
ya ülkelerinden çoğunda 
işçi bayramı olarak kutlandığını (o vurguladıktan 
sonra şöyle devam etti: 

Bizce, önemli olan bu 
bilinçe erişmiş işçilerin 
sayısının gün geçtikçe 
artmakta oluşudur. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak 1 Mayıs'ı kutluyor ve tüm emekçilere 
esenlikler diliyoruz." 


TİKP:“Türkiye 1 Mayıs... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


kutlandığını, 1 Mayıs 
1979'da, bu güne kadar 
halka güvenmeyen, teslimiyetçi iktidarların, bunalımdan bunalıma sürü klenen güzel yurdumuzun 
içte ve dışta büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunu belirten Merkez Komitesinin açıklaması şöyle devam etti: 

"Sovyet sosyal-emperyalistleri, dünyanın tek 
efendisi olabilmek için 
hırsla yeni bir dünya 
savaşına hazırlanıyorlar. 
Onlar, başka ülkelerde 
ordular (o bulunduruyor, 
darbeler tezgahlıyor, işgalcilik yapıyor, Beşinci 
Kollar örgütlüyorlar. Uk 
kelerin, halkların ve milliyetlerin arasına nifak 
sokuyor, kargaşalık ve 
savaş körüklüyorlar. 

Hitler'in izinden giden 
Sovyetler Birliği yöneticileri, Avrupa'yı ele geçirmek için bugün bütün 
güçleriyle Ortadoğu'ya 
yükleniyorlar. Sovyet 
sosyal-emperyalistleri, 
özellikle siyonizmin yarattığı kargaşalıktan yararlanarak, Arap ülkelerini bölmeye ve bölgemizde egemen olmaya 
çalışıyorlar. 

Rus Yeni Çarları, Türkiye'yi de diğer Ortadoğu ülkeleri gibi "zayıf 
halka" ilan etmişlerdir. 
Milli bağımsızlığımız 
Sovyetler Birliği'nin tehdidi altındadır. O, yurdumuzda gerici bir iç savaş başlatmaya çalışıyor. 
Ve doğu bölgemizde Kürt 
ayrılıkçılığını kışkırtıyor. 
Rus Beşinci Kolu da 1 
Mayıs 1979'u milli ihanet, anarşi ve bölücülük 
günü haline getirmek için 
elinden geleni yapıyor. 

Sahte TKP'nin başını 
çektiği cümle sahte solcular, işçi sınıfımızı bölmek için her kötülüğü 
yapmışlardır. Ama artık 
devrimci bir rüzgar esmektedir. 


İşçi sınıfımız, yiğit 
Demir Döküm ve Erdemir (oİlçesine'. örnek 
alarak revizyonist zin- 


ciri paramparça edecek- 


tir. Kıralım revizyonist 
zinciri, sendikalar işçinin! 

İşçi sınıfımız, tari- 


Kitaplarda 


BROŞUR 
İSTEYİNİZ 


Aydın Kitabevi 
Yayın-Dağıtım 
PK.439 Ulus-Ankara 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 
Cağaloğlu - İstanbul 

Tel: 26 52 44 

İare Tel: 26 54 37 


himizin en ilerici sınıfıdır. Bugün, bütün halkın 


başına geçerek milli 
bağımsızlık bayrağını 
yükseltmek, işçi sınıfı- 


mizin ve partimizin en 
önde gelen kutsal bir 
görevidir. 

Faşist MHP'nin katliamlar düzenlemesi, 
gençlerimizi ve aydınlarımızı katletmesi, halk 
içinde mezhep ve milliyet kavgalarını kışkırtması, Sovyet sosyal-emperyalistlerinin ekmeğine yağ sürmektedir. 
Türkiye, 12 Mart'tan 
kurtulma yönünde ilerüyor. Halkın özgürlük 
ves demokrasi isteği za- 


fer kazanacaktır. “MHP 


en ve onun devlet içindeki suç ortaklarından 
hesap sorulmalıdır. 

Yurdumuz, Cumhuriyet tarihinin en ağır 
ekonomik bunalımını 
yaşamaktadır.Hakim 
sınıfların emperyalizme 
bağımlılık siyaseti ekonomimizi çıkmaza sürüklemiştir. Fabrikalar kapanmakta, işçiler kitleler 
halinde işten atılmaktadır. Hayat pahalılığı, karaborsacılık ve vurgunculuk almış yürümüştür. 
İşçilerin, esnafın ve memurların geçim koşulları olağanüstü ağırlaşmıştır.Tarım alanında 
mazot, gübre ve naylon 
yokluğu küçük üreticileri 
iflasla yüzyüze getirmiştir. Üretim yapılamamak- 
ta, ürünler kaldırılamamakta ve pazara götürülememektedir. Ekonomimiz çökme tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. 


BAĞIMSIZLIK, 
BİRLİK, ÖZGÜRLÜK, 
BARIŞ 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Merkez Komitesi 
işçi sınıfını ve halkı aşağıdaki talepler için mücadeleye çağırdı: 

, — Kıralım Revizyonist 
Zinciri, Sendikalar İşçi- 
nin! 

—İşçi Sınıfının Sendikal Birliği İçin İleri! 

—DİSK-Türk-iş rekabetine son. 

—İş Güvenliği. İşten 
Atmalara Son! 

—Genel Grev Hakkı! 

— Kadın İşçiler, Çocuk İşçiler ve Çıraklar 


Üzerindeki Baskılara 
Son! 

— Asgari Ücretler 
Yükseltilsin! 


— ücretler Fiyat Artışlarına Göre Ayarlansın! 

— Hayat Pahalılığına, 
Vurgunculuğa, İşsizliğe 
ve Konut Sıkıntısına 
Son! 

— Toprak, Özgürlük, 
Tefeci ve Banka Borçlarının İptali! 

— Demokratik Bir 
Tarım-İş Yasası Çıkarılmalıdır! 

— Gençliğe Can Güvenliği, Öğrenim Özgürlüğü! 

— Memurlara Grevli, 
Toplusözleşmeli Sendika 
Hakkı! 


— Kamu Kuruluşlarına Yuvalanmaya Çalışan 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 10 90 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3, 


TRABZON: Cumhuriyet Mah, Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


Rus Beşinci Kolu Açığa 
Çıkartılsın ve Ayıklansın! 

— MHP ve Devlet İçin- 
deki Suç Ortaklarından 
Hesap Sorulsun! 

— Kahramanmaraş katllamının Sorumlularından 
Hesap Sorulsun! 

— Irkçı Baskı ve İmtiyazlara Son! 

— Bütün Halka Özgürlük! 

—141, 142'nci Maddeler Kaldırılsın! 

— Ege'de ve Kıbrıs'ta 
Barış, Yunanistan'la 
Dostluk! 

—İki Süper Devlete 

Karşı Üçüncü Dünya İle 
Birlik! 
+ — Rusya'nın ve MHP! 
nin Kişkittığı Gerici“İç 
Savaşa Karşi 45 Milyo* 
nun Binig Milli Birlik 
Hükümeti İçin İleri! 

— bagımsızlık, Birlik, 
Özgürlük, Barış! 

—Ne Amerika Ne 
Rusya Bağımsız Demokratik Türkiye! 


ADANA TİKP'NİN 
AÇIKLAMASI 

TİKP Adana İl örgütü 1 Mayıs nedeniyle 
bir bildiri yayınladı. 
TİKP bildirisinde şunlar 
söyleniyor: 

“Bu halk, başında 
efendi görmeye, bir emperyalistin boynuna 
zincir takmaya ve köleliğe oalışmamıştır. Bu 
nedenle 1 Mayıs en başta Moskova'nın yıkıcılığı ve MHP'nin terörüne 
karşı bağımsızlık, birlik, 
özgürlük için mücadele 
günü olarak kutlanmalıdır. Halkımız 1 Mayıs'ı 
tarlalarda, o fabrikalarda 
ülkemizin Oo meselelerini 
konuşarak ve kimin dost 
kimin düşman olduğunu 
tartışarak geçirmelidir" 
TİKP İÇEL VE TARSUS 

ÖRGÜTLERİNİN 

BİLDİRİSİ 


İşçi Köylü 
ve Tarsus 


Türkiye 
Partisi İçel 
örgütleri ayrı ayrı yayınladıkları (o bildirilerle 
son üç yıldır kutlanan 


1 Mayısları işçi sınıf 
nı böldüğünü ve provokasyon ortamı yarattığına dikkati çekerek 
halkı gösterilere katılmamaya çağırdılar. 
Türkiye İşçi Köylü 


Partisi İçel İl örgütünün 
açıklamasında Rusya ve 
onun Beşinci Kolu sahte 
TKP 1 Mayıs'ta işçi sınıfını sıkıyönetimle karşı 
karşıya getirmek ve iç- 
savaş siyasetini hayata 
geçirmek istediği, DİSK 
ve TKP bunları yaparken sahte solcular da çeşitli yerlerde gösterilere 
hazırlandıkları obelirtilerek şöyle deniliyor. 
"Türkiye İşçi Köylü 
Partisi İçel İl örgütü olarak halkımızı tettipçileri 
ve maceracıları tek başına bırakmak için 1 Mayıs gösterilerine katılmamaya çağırınız. Halkımız 
1 Mayıs'ı bir birlik günü, 
Türkiye'nin baş düşmanları olan Amerika ve Rusya'ya karşı mücadele günü olarak kutlamak istiyor. Gelecekte 1 Mayıs' 
ları böyle kutlayacağız." 


pu 


Sıkıyönetimin 
ilk günlerinde 
sükunet hüküm sürüyor 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Vatandaş bize güvensin korkmasın 
kapımız açıktır, en ufak bir şıxayeti olan gelsin. Biz burada barış ve güvenlik için bulunuyoruz, yardımcı olunuz. Vatandaşdaki endişeyi gideriniz." 

Sıkıyönetimin ilan edildiği doğu ve güneydoğu illerinde ilk günler sakin geçti. Bu 
arada gezebildiğimiz Siirt, Mardin ve Hakkari'de ve ilçelerinde sükunet hakimdi. Sıkıyönetimin ilk iki günü sıkıyönetim komutanlıklarının örgütlenmesiyle geçti. Şu sıralar İl ve ilçelerdeki sıkıyönetim uygulamasına ilişkin örgütlenmeler tamamlandı. Bu arada sıkıyönetim komutanları ve valilerle yapılan toplantılarda uygulanacak ilk yöntemler tespit edildi. 

Sıkıyönetimin ilk uygulaması derneklerin 
faaliyetinin durdurulması ve duvarlara yazılmış yazıların silinmesi oldu. İl ve ilçelerde faaliyet gösteren dernekler` faaliyetlerini durdurdular. Duvarlardaki yazıların silinmesinde ise 
değişik yöntemler uygulanıyor. Bazı ilçelerde kaymakamlık ve jandarma yazıları silerken, 
bazı yerlerde ise o yerlerde oturanlara sildiriliyor. Bir kasabada evlerinin duvarlarındaki 
silen vatandaşlara rastladık. Hepsi 
yazıları yazanlara ateş püskürüyorlardı. Aslında şimdiye kadar da küçük grupların uyguladıkları zorbalıktan çekindikleri için bunu 
yapamadıklarını söylediler. Sıkıyönetimin ilan 
edildiği gün bir ilçeye giderken bindiğimiz 
arabanın şöförü o gece evinin duvarına yazı 
yazan DDKD lilere ateş püskürüyordu. 

Sıkıyönetimin bu illerde nasıl bir politika 
izleyeceği henüz belli değil. Şehirlerin sokaklarında devriye gezen askerlere rastlanıyor ancak bu eskiden beri görülen bir uygulama. Yollardaki aramalar ise özellikle sınıra giden yollarda biraz daha artırılmış. Bunun dışında gözle görülür birşey yok. 

Bir de Hakkari'de ve Van bölgesindeki askeri birlikler takviye edilmiş. Bunlardan bir kısmı 
Sıkıyönetimden hemen önce gelmişler, Ancak 
bu birliklerde bir hareket yok. Halk gelişmeleri dikkatle izliyor. Gazetenin hiç girmediği 
köylerde bile radyo haberleri izleniyor ve çeşitli yorumlar yapılıyor. En çok karşılaştığım 
sorular hükümetin durumu ve sıkıyönetim konusu oldu. Sıkıyönetimin ilanı öncesindeki gelişmeler halk tarafından çok dikkatle incelendi. CHP'den istifa eden üç milletvekili meselesini yolda karşılaştığım bir köylüden öğrendim. Sıkıyönetim konusunda daha önceden de 
belirttiğim gibi eski uygulamaları hatırlayan 
halkın tedirginliği devam ediyor. Bir köylü 
dağdaki şehirdeki eşkiyayı temizlesinler, eşkiyanın ‘başı ağaları temizlesinler biz de rahat 
ederiz dedi. Konuştuğum köylülerin hemen 
hepsi Rusya'nın körüklediği bölücülüğe 


| yazıları 
H 


şiddetle karşılar. Siirt'in Şırnak liçesıne bağlı 
köyde muhtar köylülerin 
şöyle özetledi. "Rusya'nın boyunduruğu altına 


bir 


düşüncelerini 


| girmektense köle olurum daha iyi". 


gine iy a Aç el 


Hakkari il Encümeni Üyesi Mahmut Yaşar 


silahlı saldı yağda r` fi 
HAKKARİ (67P1) ari'det Van Devlet Has 


Hakkari il Encümeni 
üyesi Mahmut Yaşar önceki gece evine giderken 
silahlı dört kişinin saldırisina uğradı ve ağır yaralandı. Olayın eski bir 
kan davası nedeniyle olduğu öğrenildi. 

Saldırıda ağır yaralanan Mahmut Yaşar. Hak- 


tanesine, oradan da Ankara'ya nakledildi. Yaşar'ın sağlık durumunun 
iyiye gittiği bildirilivor. 
Hakkari'de sevilen bir 
kişi olan Yaşar'a karşı 
yapılan saldırının halk 
içinde üzüntü yarattığı 
şehirde durumun gergin 
olduğu gözleniyor. 


Komando Nuh Semiz 25 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı 


HABER MERKEZİ 
Aksaray Yusufpaşa otobüs durağında 18 Şubat 1977 günü Aksaray 
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu öğrencisi Tamer Saatçioğlu'nu kasten öldürmekten sanık komando Nuh 
Semiz İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesince bugün yapılan duruşmasın- 
da 24'ü ağır 25 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 


Sıkıyönetim o Mahkemesi sanık Nuh Semiz'in 
olay günü ruhsatsız tabancasıyla 3 el ateş ederek Tamer Saatçioğlu'nu 
kasten öldürme suçunu 
sabit gördü ve 24 yıl 
ağır hapis cezası verdi. 
Mahkeme ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmak 
suçundan da sanığın bir 
yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 

Olaydan sonra yaralı 
olarak kaldırıldığı hi 
bul Tıp Fakültesi Hastanesinde 30 Nisan 1977 
günü ölen Saatçioğlu, hazırlık ifadesinde kendisini 
komando Nuh Semiz'in 
vurduğunu söylemişti. 

Sanık Nuh Semiz ise 


48 ilde... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
dirildiğini diğer 60 komando timinin de çeşitli 
illerde görev yapacaklarını söyledi. 

İçişleri Bakanı Güneş, 
48 ilde 1 Mayıs gösterilerinin yapıldığını bütün 
illerde sıkı güvenlik tedbirleri aldıklarını ifade etti. Önemli gördüğü iller- 
deki güvenlik önlemlerini bizzat denetlediğini açıklayan Güneş, bu 
önemli illerin hangileri- 
nin olduğu yolundaki soruları cevansız hıraktı 
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savunmalarında olay yerinde olmadığını öne 
sürüyordu. 

Karara bağlanan dava 
ile ilgili olarak hükmün 
açıklanmasından sonra 
sanık Nuh Semiz "Bizi 
cezalar durduramaz, milliyetçi mücadelemiz zafere ulaşacaktır" dedi. 

Öte yandan Küçükköy'de 9 Aralık 1976 giünü soygun amacıyla girdiği bakkal dükkanında 
işyeri sahibi Nazmi Göğüş'ü öldürmekten sanık komando Metin Tekindağ'ın duruşmasına 
da bugün İstanbul Sıkı- 


yönetim Mahkemesinde bakıldı. 
İdam cezası talebiy- 


le yargılanan sanık, hakkındaki iddiaları reddetti. 

Duruşmada tahliye istemi kabul edilmeyen sanık, salondan çıkarken 
çeşitli taşkınlıklarda bulundu. Dava olayla ilgili 
tanıkların dinlenmesi 
içi başka bir güne bırakıldı. 


Sahte solcular... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
sömürücü yılanları de 
liğe tıkalım" Bırakın ma- 
Kinaları, atılın kavgaya" 
gibi sözler yer alıyor. 1 
Mayıs günü 1 Mayıs Alanında toplanmaya çağırıiyor. Aynı bildiride 34 
yurttaşımızın katledildiği 
1977'de katliamdan "En 
şanlı 1 Mayıs" diye sözediyor. 

“TKP/ML" imzası ile 
dağıtılan başka bir bildiride ise "Gericilere korku 
salalım" sözleriyle yaratılmak istenen baskı ve 
dehşet havası artırılma! 


istenisar 


İSVEÇ 
Luntmakargatan 58 


11358 
Stockholm 


HOLLANDA 


Bildstr, 53 
Utrecht 
Tel: 


00 322 6 472 120 Í Tel: 30 56 39 | 31 4761 


Ch. des Cotes I 


İstanbul ve... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


tarafından öldürüldü. 

Gedikpaşa Göl Gıda 
Pazarında çalışmakta olan Kars Eğitim Enstitüsü öğrencisi Turgay 
Dumanlı adlı sağ eğilimli genç silahlı iki kişi ta 
rafından dükkanın önün 
de vuruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre cinayet biri 7,65, diğeri 
toplu iki tabanca ile işlenmiştir. Olaydan kısa 
bir süre sonra emniyet 
yetkilileri zanlı olarak Abdülaziz Yaşar isimli eski bir sabıkalının yakalandığını açıkladılar. 

Ayrıca İstanbul'da 
Gülsuyu Jandarma bölgesinde Serdar Sokak 13 sayılı evin kapısını 20.30 
sıralarında çalan kişiler, 
kapıyı açan Kemal Çalışkan ile Oğlu 
Cemal Çalışkan'ın üzerine tabancayla ateş açtılar. Olayda 11 yaşındaki 
Cemal Çalışkan olay yerinde öldü. Babası Kemal 
Çalışkan ve evde misafir 
olarak bulunan Ramazan 
Ünlü adlı şahıs ayağından yaralandılar. 

Kimlikleri tespit edilemeyen saldırganların aranmasına başlandığı bildirildi. 

Öte yandan Dört Yol 
Pazarcık Çeşme durağında bir kahvenin önünde kavga eden iki kişiyi 
ayırmak isteyen Avni 
Değirmenci adlı şöför öldü, otobüs sahibi Fikret 
Değirmenci adlı şahıs da 
yaralandı. 


GAZİANTEP'TE BİR 
KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 


Karayılan Caddesinde, 
Cemil Cücük adındaki kişi dün saat 09.30 sıralarında kimlikleri belirlenemeyen kişilerce yaylım 
ateşiyle öldürüldü. 


Cemil Cücük'ün OD- 
TU G.Antep Kampüsün 
de çalıştığı öğrenildi 


Nizip ilçesinde Vakıflar 
Bankası şubesi kimlikleri 
saptanamayan kişilerce 
yaylım ateşine tutuldu. 
Olayda ölen ya da yara 
lanan olmadığı bildirildi 


BALIKESİR'DE 

KOMANDOLAR İKİ 

GENCE SALDIRDI 

Balıkesir Bağlar Sokakta, dün saat 23.00 sı 
ralarında Bahattin Cansel 
ve Mustafa Kahraman adlı gençlere komandolar 

á öilderdı ş Saldırı sonucu 
li Cansel ağır olarak yaralandı. 

Emniyet yetkilileri 
saldırganlardan Kemal 
Türkeş'in kimliğinin tespit edilğini ancak yakalanamadığını bildirdiler. 

ADANA'DA 
TEKEL İŞÇİSİ ÖLDÜ 

Adana'da önceki g” 
kimliği saptanamayan bir 
kişi tarafından tabancayla vurulan Müslim Soner 
admdaki işçi tedavi görmekte olduğu SSK Hastanesindetde öldü. 

Bilindiği gibi ölen 
Müslim Soner Tekel Sigara Fabrikasında işçi olarak çalışmaktaydı. Saldırganın aranmasına de: 
vam edildiği bildirildi 

ADANA'DA 
TEKEL DEPOSU 
YAKILMAK İSTENDİ 

Dün gece Sümer Mahallesindeki Tekel Deposu biri kız 4 kişi tarafından gaz dökülerek yakılmak istendi. Kimliği tespit edilemeyen bu kişiler daha sonra tabanca 
larla depoya ateş açarak 
kaçtılar, 

Semt halkı ve itfaiye- 
nin müdahalesiyle yangı- 
nın içeriye sıçramadan 

“ söndürüldüğü bildirildi. 

İSTANBUL'DAKİ 

DİĞER OLAYLAR 

Pendik'te devriye gezen bekçilere bir otodan 
ateş açıldığı bildirildi. 
Olayda bekçilerin yara 
almadan Oo kurtuldukları 
belirtildi. 

Mecidiyeköy Semtin- 
de de iki grup arasında 
çıkan Çatışmada çiçek 
satmakta olan Seyfettin 
Kahraman yaralandı. 

Çarşamba Semtin. + 
Kurtuluş grubu taraftarı 
olduğu bildirilen Yılmaz 
Demirel, (komandoların 
silahlı saldırısı sonucu yaralandı. 

Kadıköy o Çarşısında 
slogan atarak, halkın tedirgin olmasına yol açan 
bir grup, görevli jandarma tarafından engellendi. 
Olayla ilgisi olan Atatürk Eğitim Enstitüsü 
öğrencisi Erdinç Yâvuzsoy gözaltına alındı. 

Güvenlik görevlileri, 
İzmir'deki mitinge katılmak üzere yola çıkan iki 
otobüsü çevirdiler ve otobüsün içinde bulunan 
200 kişinin üzerlerini tek 
tek aradılar. Yapılan aramada suç unsuruna rastlağamadı ve otobüsler yoluna devam etti. 


ABONE ÜCRLTLERİ 


Yurtiçi 
3aylık 450 1L 


Gaylık 900 TL 
Iyilik 1800 IL 


İSVİÇRE 


1020 Renens 
Tek: 
342172 


Kutlu olsun!.. 
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ve kışkırtma yoluna başvuranların başında Sovyet sosyal-emperyalistleri vardır. Brejnevlerin 
Beşinci kolur sahte TKP kliği, 1977 yılında 
36 emekçinin Kontrgerilla tarafından katledi!- 
mesi için gereken ortamı yarattı. Geçen yıl Baştürklerin Sovyetler'e teslimiyetçi tutumundan 
yararlanarak "Yaşasın Sovyetler Birliği" pankartıyla alana girecek kadar işi ileriye götürdü. 

Bu yıl ise tertiplerini iyice tırmandırdılar. 
Önce DİSK yöneticilerini ortalığı karşıtırmak 
için kışkırttılar. "Haydi 1 Mayıs'ta Taksim'e" 
diyerek bir çatışma ortamı yaratmaya çalıştılar. Sıkıyönetimin İstanbul'daki gösteri yasaklaması yüzünden, Doğu Berlin'den yayın yapan 
Bizim Radyo'nun talimatı üzerine yollarını 
İzmir'e çevirdiler. Ortalığı, bir intihar eylemi 
için kışkırttıkları diğer maceracı gruplara ve 
Abdullah Baştürklere bırakarak soluğu Ege" 
de aldılar. Şimdi bütün güçleriyle orada yapabileceklerini örgütlemeye çalıştılar. 

Son bir aydır başını İ. Bilen kliğinin çektiği 
sahte solcu çeteler "1 Mayıs'ı kutlamak" adı 
altında vargüçleriyle çabalıyorlar. Adam öldürüyorlar, bombalar atıyorlar, afişler yapıştırıyorlar, silahlı çatışmalara giriyorlar. 1 Mayıs'ı 
kutlamak adı altında yapmadıkları kalmadı. 
Bu kadar çaba niye diyeceksiniz. Bu adamlar 
gerçekten 1 Mayıs'ı kutlamak mı istiyorlar? 

Bugün ülkemiz büyük bir kargaşalık içindedir. İşçi işçiye köylü köylüye, öğrenci öğrenci- 
ye, Alevi Sunniye, Türk Kürde düşman edilmek 
isteniyor. Emekçi halkımız ve ayağı Türkiye 
toprağına basan bütün sınıflar bu kargaşalığın 
karşısındadırlar. Halkın güçlerini bölen ve zayıf 
düşüren bu durumun baş körükleyicisi Sovyet 
sosyal-emperyalizmidir. Onlar bölgeye hakim 
olabilmek için ülkemizin zayif düşmesini istiyorlar. Bu amaçlada Türkiye'de iç savaş kışkırtiyorlar. 

İşte bütün bu sahte solcu çetelerin 1 Mayıs" 
ta çıkardıkları gürültünün ardında bu gerçek 
vardır. Bir kısmı varlığını sürdürebilmek ıçin keskinlik yarışına girerken bu amaca hizmet ediyor, bir kısmı Brejnev'lerden aldıkları talimatı 
yerine getirmek için bu yola başvuruyorlar. 


Halkı tedirgin eden, emekçilerin sokağa çıkma-.& 


ya bile çekindiği bir ortam yaratan bu çetelerin, 
işçilerin bayramını kutlamak diye bir niyetleri 
yoktur. 

Onların bütün çabalarına rağmen zaman Türkiye'nin lehine işliyor. Başını İsmail Bilen kliinin çektiği sahte solcu çeteler halkın nefretini 
topluyor ve çöküşe gidiyor. Soğukkanlı ve çilekeş emekçilerimizbarışın, birliğin ve özgürlüğün 
değerini iyi bilmekte ve maceracı gidişe dur demek için toparlanmaktadır. Halk içinde tehlike- 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye 
göre uçak postası ücreti eklenir. 


layacağız. 


HUAN HUA: 


nin nereden geldiği daha iyi anlaşılmaktadır. 
Önümüzdeki 1 Mayıs'lara bu gelişmeler yön verecektir. Gelecek yıllarda güzel 1 Mayıs'lar kut- 


,; Tüm Türkiyeli emekçilere Bağımsızlık, Barış, 
Özgürlük ve Birlik içinde 1 Masıy'lar diliyoruz. 


Vietnam, Rusya” nın 
desteğiyle Kamboçya” yı 
haritadan silmeyi amaçlıyor 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 

Çin Halk Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Huang 
Hua, Vietnam'ın Sovvetler Birliği'nin desteğiyle 
Kamboçya'yı harıtadan 
silmeyi amaçladığını belirterek, bu tutumun bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini ciddi biçimde 
tehdit ettiğini söyledi. 
Vietnam'ın bu amacına 
Sovyetler Birliği'nin kışkırtması ile ulaşmak isteüdiğini belirten Hua, 
Vietnam askerlerinin bu 
ülkeden çekilmesini istedi. 

Çin Halk Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in 
ülkesini ziyareti dolayısıyla yaptığı konuşmada, Vietnam'ın Ocak 
ayındaki silahlı saldırısı- 
nın, Kamboçya'nın Birleşmiş Milletler üyesi olma hakkını kullanmasını 
da engellediğini bildirdi. 

Waldheim'da, yaptığı 
konuşmada, Hindiçini 
ve Güney Asya'daki son 
gelişmeleri kaygıyla izlediğini belirterek, barışa 
hizmet etmek amacıyla, 
Çinle Vietnam arasında 
arabuluculuk (o yapabileceğini belirtti, 

Waldheim. barış için 


sürdürülecek tüm çabaların, ülkelerin bağımsızlı- 
Bı, toprak bütünlüğü, egemenliği, içişlerine karışmama ve kuvvet kullanmama ilkelerine uyması 
gerektiğini belirtti. 

Prens Sihanuk, Ocak 
ayında Hindiçini'deki durum konusunda yapılan 
Güvenlik Konseyi toplantılarında Demokratik 
Kamboçya (o hükümetini 
temsil etmiş, daha sonra 
bu görevden. çekildiğini 
açıklamıştı. a 


TİRAN'DA ÇİN 
ELÇİSİ 


Çin Halk Cumhuriye 
ti, yaklaşık bir yıllık 
bir aradan sonra Arnavut 
luk'a bir büyükelçi gön 
derdi. 

Yeni Çin Haber Ajansı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Arnavutluk Büyükelçisi Wen Ning'in, güven 
mektubunu sunarak, gö-, 
revine, başladığını bildirdi 


“Çin Halk Cumhuriye 


ti, Arnavutluk'un aç'kç 
Çin'e saldırmaya baş 
ması üzerine geçen Te 
muz ayında bu ülke; 


yaptığı askeri ve ekonı 
mik yardımı keserek b 
yükelçisini ve uzmanla 
nı geri çekmişti. 


ETKO militanlarının duruşması Adan 
Sıkıyönetim Mahkemesinde başladı 


ADANA (ÖZEL) 


ETKO ve YTK adl 
yasa dışı örgütlerin duruşmasına 30 Nisan günü 
başlandı. Mahkeme emniyet tedbirlerinin yetersizliği ve salonun darlığı nedeniyle duruşmayı 7 Mayıs'a ertelendi, 


Mahkemeye tutuklu 
sanıklardan Edip Özbaş, 
Hasan Hüseyin Akbaş, 
Şahin Doru, Ökkeş Yorulmaz, Muhittin Îi 
Ahmet Bağcı, İsmet Çalışır, Haydar Küçükatalay, 


Yurtdışı 

3 aylık 675 IL 
6 aylık 135011 
1 yilhk 2700 TL 


Yayın İlanı 


han, ` 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar (santimi) 2S0TL 
3.5.7. sayfalar (santimi) 300 TL 
(santimi) 100 TL 

“ (Yayın Sayfasında)(santimi) 30 Tu 
Doğum, Evlenme, Ölür! 5 sat.) 350 TL 
Küçük İlanlar (keli) S TL 


Turan Tolun, Mehmet T 
marcıoğlu, Ahmet Fati 
Sayın, Reşit Ayhan, Be 
sat Şen, Cuma Akıl, D 
gan Taş ve Muharrem A 
lan getirildiler. Sanık av 
katları olarak MHP M 
raş Milletvekili ve Edi 
Özbaş'ın babası Mehmet 
Yusuf Özbaş, Hilagü Baj 
cılar, Fahri Özer katıldı 
Avukat Haydar Güngöi 
ETKO çetesince ö 
dürülen Sabri Özkan'ı 
oğlu İmam Özkan'ın v 
kili ve müdahil olarak d 
ruşmada bulundu. 


i 
į 


22340—401 ` 


BULUN ÜLRELEKİN İYİLERİ VE EZİLEN HALKI 


Hazırlayan: 


” ERDOGAN ILDIZ 
Halı Eksperi 


Halı satışından 
petrol giderlerinin 


büyük bir kısmı karşılanabilir © 


Kadınlarımızın yarattığı, farkedilmeyen zenginliğimiz halı, asırlarca bu topraklar insanının 
başlıca sanatlarından biri olmuş ve halen de olmaktadır. Bu sanat dalında çalışan insanlarımızın yarattığı değer senede yaklaşık olarak 10 milyar Türk lirasını bulmaktadır. Bu muazzam rakam yurdumuzda üretilen diğer kalem mallara 
kıyaslanırsa (Tütün, pamuk, vs.) konunun önemi bir kezdaha ortaya çıkar. Şöyle ki senede birkaç milyarlık bir pamuk üretimi için hükümetin taban politikası teşvik tedbirleri vs. bulunmakta ve konuyu yakından takip 
etmektedir. Aynı durum tütün içinde, başka tarım ürünleri içinde mevzubahistir. Sanayi ürünlerinde de böyle bir denetim ve teme politikalar 
az çok vardır. 


IZ İ TEMEL POLİTİKA 
YOK 


Yurdumuzun hemen hemen her yöresinde dokunan el halılarımızdan yüzbinlerce insanımız ekmek yemektedir. Bu kadar çok kişiyi ilgilendiren bir konuda yurdumuzda maalesef belirli bir temel politika ve yakından takip sözkonusu değildir. İşin her safhasında olan işlemler tamamen 
tesadüflere bırakılmış kendi halinde gitmektedir. 
Bu konuya getirilecek birtakım önlemlerle yurdumuza kazandıracağımız döviz birkaç misli artırılabilinir. 

Şu anda tüm halıcılığımızın çeşitli yollardan 
yurdumuza soktuğu döviz miktarı yüz milyonlarca doları bulmaktadır. Bu miktar artırılırsa, günümüz şartlarında konunun ehemmiyeti bir defa daha ortaya çıkar. Sırf petrole harcadığımız iki küsur milyar doları gözönünde bulundurursak elde 


edeceğimiz gelirin en azından petrol giderlerine 
alternatif olduğunu görürüz. 


GERİ KALMIŞ 
BÖLGELERDE 


ÜRETİLİYOR 


işin ilginç olan yanı bu değeri üretmek için 
hemen hemen her şey Türkiye'de vardır. Bu konuda dışarıya bağımlı değiliz, yaratılmak istenilen bağımlılıkta bir iki önlemle bertaraf edilebilinir. 

Konunun yöresel özelliklerini de hesaba katmakta yarar vardır. Halı dokunan yöreler genellikle geri kalmış yörelerimizdir. Dokuyan insanlarımızı genellikle yörük tipi yaşantılarını sürdürmektedir. Bunların yörelerimize göre dağılımlarını şöylece özetleyebiliriz. Doğu Anadolu' 
da: Kars, Erzurum, Van, Antep, Adıyaman, Malatya, Sivas, Kayseri. Orta Anadolu'da Konya, 
Niğde, Kırşehir. Güneyde Toros yörükleri, Antalya. Batı Anadolu'da Muğla, İsparta, Burdur, 
Kula, Balıkesir, Marmara'da Hereke, İstanbul di- 


*ye sıralayabiliriz . 


ÖNEMLİ 
NOKTALAR 


Konuyu böylece açtıktan sonra yazımızın gayesini şöylece özetleyebiliriz. 

1 Halıcılığa tüm emeği geçen insanlarımızın adedi hakkında bir fikir vermek. Bu konuda alınacak kararların ne kadar insanımızı etkileyeceğini vurgulamak. 

2— Halı kalitelerinde yükselmeyi sağlayan temel esaslara ışık tutmak. Üretimde kapasiteyi artırmak için öneriler ve emekten tasarrufun yolları. 

3— Halılarımızın pazarlanmasında üretimden 
kullanıma, kullanımdan dış satıma kadar olan 
ilişkileri aydınlatmak. Bu ilişkilerin koordine edilmesinin milli bünyemize yapacağı ek katkıyı 
belirlemek. 


UYGARLIK TARİHİ 
KADAR ESKİ 


Yazının gayesini de böylece vurguladıktan 
sonra konuya tam bir bakış açısı verebilmek için 
işin tarihçesini anlatarak söze başlayalım. 


Halıcılığın tarihi uygarlık tarihi kadar eskidir. 
İlk insanların istedikleri evsafta hayvan postlarını taklit etmek istemeleri ile doğan halı yapımcılığı günümüze kadar yenilenen desen ve renklerle gelmiştir. Bu uğraşlı işi anlatırken bunun 
halen günümüzde sosyal bünyemiz içindeki yerine işaret etmekte de yarar vardır. Halı dokuma 
sanatı anadan kıza geçen görme ile öğrenilen bir 
beceri sanatıdır. Kız küçük yaşlarda çevresinde 
atlalarının, annesinin ve diğer kadınların yaptıkları halıları görerek büyür, gelinlik çağına girince evin temel direği olan halıyı dışarıdan para 
verip almayacağı için (kapalı ekonomi sistemin- 
de) bunu kendisi dokuyacaktır. Çeyizini dokurken aynı zamanda müstakbel kayınvalide namzetlerine becerisini de kanıtlaması gerekmektedir. Böyle kapalı toplumlarda iyi halı dokuma- 


yan, iyi becerisi olmayan kızlar güzel de olsalar 
makbul sayılmazlar. Çünkü esas olan üretken 
olmaktır. Evet kız böylece müstakbel kayınvalideler tarafından imtihan edilirken halısını dokur. 
Bu halıyı meydana çıkarabilmesi için şu işlemleri 
yapmalıdır. 


ULUSAL 
NİTELİKLERİ 
BOZULUYOR 


plan m mi mlm har mma yi 

Genç kız önce en sevdiği kuzuların yünlerini 
birkaç sene biriktirir ve gerekli yünü elde ettiğin- 
de, bu yünleri dere kenarda güzelce bir yıkar, 
bunun için köpüşte denilen gürz gibi bir tahta 
kullanır. İyice yıkadığı bu yünleri kuruttuktan 
sonra bâsitçe yapılmış demir bir tarakta tarayarak bir köpük şekline dönüştürür. Bundan sonra 
bu yünü iplik yapması gerekmektedir. Başlar 
yünü iğirmeye, bunun içinde topaç şeklinde 
tahtadan yapılmış kirman denilen bir alet kullanır. Bu işte maharet aynı çapta ve kuvvette 
yüzlerce metre ipi sağlam bir şekilde çıkarabilmektir. 

İstediği nitelikte ipi elde ettikten sonra bu ipleri boyamaya sıra gelir. Çevresindeki otlardan, 
köklerden, yapraklardan, böceklerden, boyama 
için malzeme toplar. Bunları kaynatarak kendi 
ananevi usulleri ile ipini boyar. Genellikle ağaçtan yapılan tezgahını da uydurdu mu ipini gerer , başlar halısını dokumaya. 

Ananevi desenleri zaten kafasındadır bunları 
genellikle bir kağıda dökmez, dökemez zaten 
kalem tutmasını da bilmez çoğunlukla. Elde 
ettiği halıyı yuvasında kullanır. Bu halı kuşaktan kuşağa kullanılarak geçer iyicene eskidiğin- 
de ailenin bir ferdi paraya ihtiyacı olduğunda 
satar. Buhları toplayan gezginci esnaf büyük yerleşim yerlerindeki yarı toptancı esnafa satar, 
buralardan toptancı esnaflar toparlayarak önce 
yıkatır, sonra tamirini yaptırarak turistik mal satanlara veya ihracatçılara satar. Bu tür halılar 
bunca kullanımdan sonra yine de iyi fiyata dışarıya satılabilirler. 

Bu tarzda dokunan halılar birçok yöremizde 
kolay ticari kazançlar hesap edilerek milli bünyelerinden uzaklaştırılmış çalma ticari desen ve 
renklere dönüştürülmüştür. Bilhassa, bu yüz 
yılın başlarından itibaren yurdumuz halıları süratle milli bünyelerinden uzaklaşmışlar, birçok 
yöremizde malzeme, işçilik, desen ve renkler bozulmuşlar ve halen de bozulmaya devam etmektedirler. Son zamanlarda Avrupa'nın floşu ve 
boyaları halıcılığımızda kökleşme yolundadır. 
Bu durum için acilen önlem alınmalıdır. 

Üretimin geleneksel ve sosyal tarafını böylece gördükten sonra bir de ticari üretim tarzını 
görmekte yarar vardır. Halıların iyi dokunduğu 
ve ulaşımın kolay olduğu yörelerde tüccar müşterisinin seveceği tarzda renk, desen, işçilik ve 
malzemeyi kullanma yoluna gitmiş, böylece o 
yörenin insanı kendi geleneksel çalışma tarzından yavaş yavaş uzaklaşmıştır. Tüccar çabuk üretim, hızlı satış yolunu genellikle benimsediğin- 
den, ister istemez malzeme ve işçiliği bozmuştur. Bunun istisnai halleri de mevcuttur, mühim 
olan bu istisnai olan islah halini yaymaktır. 


KAÇ KİŞİ 
ÜRETİYOR 


Şimdi yukarıda bahsettiğimiz tüm uetim ve 
pazarlama fonksiyonları içinde emeği geçen kişileri toplu halde sunup, konunun kapsamına aldığı kişilerin adedi hakkında bir fikir sahibi olalim. 

1- Yün işi yapanlar,?— İplikçiler, 3— Boyacılar, 4— Tezgahçılar, 5— Dokuyanlar, 6— Küçük 
toplayıcı esnaf, 7— Toptancı tüccar, 8— Yıkamacılar, 9— Tamirciler, 10— Perakendeci ve ihracatçılar, 11— Bu işlerle uğraşan bürokratlar. 

Bu işleri yapanları topladığımızda 1 milyonu 
aşan bir ordu görürüz. İyi bir üretim politikası 
ile bu çalışan adedi birkaç misli de artırabilinir. 
Bu da gözönüne alınırsa konunun önemi bir 
kez daha ortaya çıkar. Bu kadar çok kişinin kaderi yapılan üretimin kalitesi ile ilgilidir. Zira üretimdeki kalite düştüğünde uzun vadede bu insanlar işsiz kalacak veya emeklerini daha ucuza 
kaptıracaklardır. Üretimdeki kaliteyi artırdığımızda üretilen bu milli değerin birkaç misli fazla değere satılması mümkündür ve gayede bu ol- 


Beşikten başlayan eğilim ile yaratılan milli değer halı ve kilim. 


malıdır. Yani ülkemizde 10 milyar lira civarın: 
da olarak tahmin edilen iç ve dış piyasaya yö 
nelik üretim, akılcı bir organizasyonla 20-30 milyar liraya çıkarılabilinir. Bu konuda en ufak bir 
ihmal toplumumuza en azından 10 milyar liraya 
malolabilir. 


BELİRLEYİCİ 
FAKTÖRLER 


Bu kadar önemli bir servete sahip çıkmak için 
halının kalitesini belirleyen faktörleri iyi bilmek 
lazımdır. Halının kalitesini belirleyen faktörleri 
şöylece sıralayabiliriz. 

1- İpin nevii ve kalitesi. 2— Boyanın nevii ve 
kalitesi, 3— İşçiliğin (düğümün) nevi ve kalitesi. 
4- Desenin nevii ve kalitesi. 5- Yaş. 6— Piyasalamadaki başarı.Şimdi toplu halde gördüğümüz bu 
faktörleri teker teker açarak anlatalım. 


İPLİĞİN NEVİ 
VE KALİTESİ 


İp yapımında kullanılan maddeleri 3 sınıfta 
toplayabiliriz, bunlar. 1— Hayvansal malzemeler 
a) Yün, b) İpek, c) Kıl vs. 2— Bitkisel malzemeler 


Ry 


Kadınımızın çabası ile yaratılan mili değerimiz halının başlama noktası. 


a) Pamuk, b) Keten, c)Filoş vs. 3— Sentetik 
malzemeler a) Naylon, b) Perion, c) Orlon, vs. 
Bu 3 malzeme türlerinin dayanıklıklarında muazzam farklar bulunmaktadır. Bunların içinde en 
fazla dayananı hayvansal malzemelerdir. Diğer ikisine geleneksel halılarımızda pek rastlanmaz. 
Fakat daha evvelde belirttiğimiz gibi kişiler ticari 
halılara doğru eğildikçe 2. ve 3. sınıf malzemeler 
halıcılığımıza süratle giriyorlar. Bu durumda iyi 
savaşmak için iyi ile kötüyübirbirinden ayırtedebilmek lazımdır. İpin neviin bulmanın en iyi yoluda ipten bir numuneyi yakmaktır. En.iyi malzeme olan yün, ipek yanmazlar. Alev tutulduğunda yanar, alev çekildiğinde sönerler ve saçın 
kılı gibi kokarlar. Diğer iki grupta olan ticari 
malzemeler alevle yanarlar, sentetik maddeler ayrıca eriyip yapışma durumu gösterirler. 
Halılarımızda kullanmamız gereken en iyi 
malzeme çeşidini böylece belirttikten sonra, en 
iyi malzeme olan yünün değişik kalitelerini ve bu 
yünlerin değişik bükümlerini tanımada da büyük 
yararlar vardır. Yünün değişik kalitelerini de şöyle özetleyebiliriz. 1— Kuzu yünü, 2— koyun yünü, 3— Postlardan elde edilen yünler(canlı hayvan 
değil) 4— Tekrar devreye sokulmuş yünler (Eski 
eşyalardan, yün, çorap, pantol vs. elde edilen paçavra yünlerin naylon ile karıştırılarak yapılan 
yünler) Bu değişik kalitelerin içinde en iyi olanı 
kuzu yünüdür. Kuzu yünü parlak, yumuşak, yağlı, çok dayanıklı olur, kullanıldıkça parlar. Koyun yünü daha az parlak, yumuşak ve daha az dayanıklı olur. Yinede çok iyi yündür, Post yünleri 
kuru ve dayanıksız olurlar. En kalitesiz olan dördüncü sınıf yünden halıcılığımızı süratle temizlememiz gerekmektedir. Diğer bir husus yünlerin 
bükülüş şeklidir. Belli başlı büküş şekillerinide 
şöyle sıralayabiliriz. a) Kirman (Topaç gibi basit 
tahtadan yapılmış bir alet) b)Çıkırık (Tekerlek 
gibi tahtadan yapılmış yarı mekanik ilkel bir 
alet), c) Fabrika bükümü. Halıcılarımız arasında 
günümüzde yavgın alan görüş iyi yünün elde kirmanla iğirilmesi yönündedir, şahsen ben bu kanaati paylaşmıyorum. Zira yün iyi olduktan sonra 
bu ipin el ile iğirilmesi için harcanan zamana yazıktır. İnsanımızın bunca emeğinin bonkörce 
harcanması yerine, iyi yünleri fabrikalarda bükme 
yoluna gidilmeli, tasarruf edilen zamanla üretimi 
ârtırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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